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Yerel Süreli Yayın 

İslam Dünyası aylık yayınlanan çeviri ağırlıklı bir yayın olup, yazılardan yazarları sorumludur. Dergide yayınlanan yazı ve resimler kaynak gösterilmek şartıyla alınabilir. 


Hamd âlemlerin Rabbine, salât-ü selâm Efendimizi, ashâbına ve yolundan gidenlere... 

Kıymetli okuyucularımız! 

Yeni bir İslam Dünyası’nda daha sizlerle birlikteyiz. 
İslam âleminde hâdiseler baş döndürücü bir hızla ilerlerken, Suriye’den gelen iç çatışma haberleri, hakkında onlarca hadis-i şerif bulunan Şam diyarındaki cihadla ilgili Ümmeti üzüntüye şevketti, ümitsizlik bir sel gibi yayıldı. Son yüzyılda meydana gelen savaşların en önemlisi ve en stratejik konuma sahip olması cihetiyle Şam diyarındaki fitnenin bir an önce son bulması ve mücahidlerin gözlerini Mescid-i Aksa’ya dikerek önce Suriye diktatörünü, peşisıra da Lübnan ve Ürdün sömürge valilerini devirerek dünyanın başına bela olan İsrail terör devletine yönelmesi gerekirken ve ana stratejileri de böyleyken içten çıkan bir fitne düşmana yönelik saldırıları azalttı, tarafların birbirlerini katletmesine sebebiyet verdi. Allah azze ve celle’den bir an önce bu fitnenin bitmesini ve mücahidler arasında tekrar bir vahdet ortamının oluşmasını temenni ediyoruz. 

Aziz okuyucular! 

Hilafetin yıkılmasından sonra en kapsamlı kurtuluş projesini ümmete sunan ve bu uğurda pek çok liderini şehid veren Küresel Cihad Hareketi, ilk defa kendi içinde bir kriz yaşadı ve “Irak İslam 







Devleti” adıyla hareket eden grup, liderlerini dinlemeyerek hatta liderlerini “sözü dinlenilmeyen adam” konumuna düşererek büyük bir krize sebebiyet verdi. Lider kadro büyük bir sabırla kendilerini dinlemeyen bu kollarının halini tashih etmeleri için beklediler. Ancak ne yazık ki Irak’ta Safevi yayılmacılığına karşı büyük bir mücadele eden bu grup, Suriye’de ismini Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) yaptıktan sonra yerleşik bütün cihadi gruplarla problem yaşadı. Problemler o kadar büyüdü ki süreç iş çatışmaya, patlayıcı yüklü araçlarla diğer grupların mekanlarını patlatmaya kadar gitti. 

Şüphesiz ki bu fitnenin büyümesinde IŞİD’in hatalı ve sonuç vermeyen siyaseti¬ nin büyük bir yeri olsa da aynı şekilde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içersinde yer alan pek çok çetelerin Batı tarafından kullanılması ve muhacirlere yönelik topyekun bir savaşı kışkırtmaları da büyük rol oynamıştır. Öte yandan medyanın ÖSO bağlantılı çete ve haramiler hakkında tek bir cümle bile yazmadan bütün suçu IŞİD’e atmaları, IŞİD’in yapmadığı bazı işleri de onlara yüklemeleri not edilmesi gereken bir husustur. 

En son 25 yıldır cihad meydanlarında olan; Üsame bin Ladin, Eymen ez-Zevahiri ve Ebu Mus’ab es-Sûrî gibi önde gelen aksiyon adamlarının arkadaşı Şeyh Ebu Halid es-Sûrî 3 intihar eylemcisinin saldırısıyla yanındaki 15 mücahidle şehid edildi. Fitne, ümmet için çok güzel işler yapacak olan bu insanları tasfiye ediyor. Allah şehadetini kabul eylesin. 

IŞİD ile diğer grupların çatışmalarında ikibinden fazla savaşçı hayatını kaybetti. 
Varın siz fitnenin boyutunu düşünün. Dışarıda olan bizler bu konuda sadece dua 


etmek, dillerimizi tutmak ve bir an önce fitnenin bitmesi için çabalamaktan başka bir şey yapamayız. 

Sevgili okuyucular! 

Suriye’deki bu üzücü gelişmelerin haricinde İslam âleminin en önemli noktasında bulunan ve Osmanlı Devleti ve İslam hilafetinin tabii vârisi olan ülkemizde çok önemli gelişmeler olmaktadır. Sürecin müslümanlarm lehine olacağı ve İslami hareketlerin büyümesine sebebiyet vererek Suriye ve diğer bölgelerdeki cihadi hareketlere faydası olacağı çok açıktır. İsmine “Paralel Devlet” denilen yapılanmanın gecikmiş tasfiyesi ile birlikte memleket Batı piyonu olan ajan yapılanmalardan kurtulunca çok daha farklı bir ortamın olacağını aklı ve basireti olan herkes görmektedir. 

Nitekim Suriye halkına yardım götüren tırlarm ajan yapılanma tarafından durdurulmasından sonra gözü dönmüş “paralel yapı”nm bırakın islami hedefleri olmasını, en hafif tabiriyle vatanını ve kendi ülkesini bile Batı’ya ispiyonlayan işbirlikçi bir ruha sahip olduğunu cümle âlem görmüş oldu. 
Sözkonusu tırları durduran savcılardan birisi 2013 ’ün 28 Şubat’ında dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Osman Akyıldız ile yazarımız Ömer Belül’ü, bunun yanında ilahiyat fakültesindeki öğrencileri haksız yere tutuklatan kişiydi. Tırı durdurmasından sonra vasıfsız savcı olarak başka bir ile sürüldü. 

Öte yandan “paralel yapı”nm karşısında duran hükümet kanadının da müslümanlarm haklarını iade etmesi zorunludur. Yıllardır cezaevinde bulunan Salih Mirzabeyoğlu, Metin Müftüoğlu (Kaplan), Louai Sakka, Şahmerdan Sarı gibi düşünür ve hareket ad aml arının basit gerekçelerle 




hala içeride tutulması hükümetin ivedi olarak halletmesi gereken bir problemdir. Nitekim onların “bizim gücümüz yok” diyerek müslümanlarm içeride kalmasına uzun zamandır bir çözüm bulmayıp, kendi oğulları içeri atıldığında “güçlerinin ne olduğunu” göstermeleri de manidar bir durumdur. 

Yaşanan problemlere ve müslümanlarm haklarının iade edilmesinde gecikilmesine rağmen “paralel yapı” denilen “hoşgörü (!) 
abidelerinin tasfiyesinde büyük hayırlar vardır. Önüne geleni El-Kaide üyesi olarak içeri atan “adanmış (!) ruhlar”m kendilerine yönelik en ufak bir olumsuzluğa bile beddualarla nasıl karşılık verdiklerini ve ne kadar da hoşgörülü (!) olduklarını bütün dünya görmüş oldu. Bu arada “paralel yapinın mensuplarının ne kadar “adanmış (!)” olduklarını da görmüş olduk. Medyada ismi çıkan soluğu Amerika’da aldı. Demek ki bunlardan 3-5 tanesini F tipine atsalar adanmış ruhlardan eser kalmayacak. 

Kıymetli kardeşler! 

Bu sayıda yine gecikmeli olarak çıktık. Anlayışınıza sığınıyoruz. Ancak dosya konumuz Küresel Cihad Hareketi’nin gelecek planları hakkında oldu ve mevzunun uzmanlarının doyurucu makalelerini sizlere sunduk. İnşallah dosya konumuz gecikmemizi izale edecektir. 

Siz okuyucularımızdan ricamız dergimizin yayılması için gayret göstermeniz, bizimle dergimiz hakkmdaki fikirlerinizi paylaşmanızdır. Bu arada dergimizde yazmak isteyen veya bildiği herhangi bir yabancı dilden tercüme yapmak isteyen okuyucularımız bizimle irtibat kurabilir. 

Bir sonraki sayımızda buluşmak duasıyla Allah’a emanet olunuz. 



ŞEHİD ABDURRAHMAN KOÇ KİTABI 
İÇİN YAZILARINIZI BEKLİYORUZ! 

Şehid Abdurrahman Koç ağabeyimiz için hatıralarınızı, birlikteliğinizi, duygu ve düşüncelerinizi bize yazın. Yazınız Şehidimiz hakkında çıkacak kitapta 
yayınlansın. Yazılarınız en son tarih 1 
Haziran 2014'tür. Yazılarınızı kureselkitap(®gmail.com adresine yahut mektup veya faksla adresimize gönderebilirsiniz. 
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Fuad Hüseyin ^ 


El Kaide 


Nereden Nereye? 



E l-Kaide'nin büyük düşünürleri, 2 yüzyıl boyunca gelmiş geçmiş bütün İslâmî tecrübeleri incelediler. Necd ve Hicaz'da Vehhabi Hareketi'nin temsil ettiği büyük reform hareketleriyle başlayan, Libya'daki Senusi, Sudan’daki Mehdi’nin Hareketi'ne. Kuzey Afrika ve aynı şekilde doğusunda sömürge güçlerine karşı koyan yeni İslâmî cihad tecrübelerinden, çağımızdaki, Müslüman Kardeşler, İslâmî Hizbu’t Tahrir, Pakistan ve Hindistan'daki İslâmî Cemaat faaliyetlerine, tecrübeleri İslâmî Cemaat fikrinde hayat bulan Cemaleddin El-Afgani ve öğrencisi Muhammed Abduh'a, ondan da Mısır'daki, Filistin'deki, Afganistan ve diğer bölgelerdeki İslâmî cihad tecrübeleri ve bu tecrübelerden kaynak alan değişimci hareketlere kadar, geniş İslâmî hareket tecrübelerini dikkatle inceleme fırsatı buldular. 


5 







Şubat-Mart 2014 
.SAYI: 11. 

A raplar, El-Kaide ismini, savaşçıların hazırlandığı, eğitim gördüğü ve hedeflerine doğru ilk çıkış noktası kılınan mekâna veriyorlar. Takdir-i İlahî ile komünistler, 20. yüzyılın 8o'li yıllarının başında askerî hareket yoluyla Afganistan'daki rejimi devirmeyi başardılar. Ancak, hızla silahlı bir direnişe dönüşen İslâmî Afgan hareket ve örgütlerin muhalefetiyle karşılaşması sonucunda ülkenin yönetimini kontrol altında tutmakta başarılı olamadılar. Bu da Moskova’daki efendilerini olaya direk karışmaya itti. 
Böylece, Arap körfezi bölgesindeki petrol kaynaklarının bulunduğu güneye doğru, sıcak suların yönünde genişleme fırsatı buldu. 

Sovyetler'in Afganistan'a girmesi orada İslâmî direnişin hacmini artırdı ve dünyanın her tarafında İslâmî duyguları ateşledi, kışkırttı. İslâmcılar, harekete geçen duygularını pratik adımlarla ifâde etmeye başladılar. Afgan cihad hareketlerini desteklemeyi hedefleyen bu adımlar üç eksende odaklandı. İlk eksen manevi destekti. Bu destek özellikle zengin Arap Körfez ülkelerinde olmak üzere birçok Müslümanın ateşli konuşmalarında ve medya alanındaki yükselişte kendini gösterdi. İkinci eksen, Afganistan'daki mücahid kardeşlerine parasal ve maddi destek göndermeye başlamaktı. Bazı Körfez zenginleri emin olmak ve paralarını bizzat kendileri ulaştırmak için Pakistan'a gitti. O zenginlerin arasında, genç Suudi vatandaşı Usame Bin Ladin de vardı. 
Usame Bin Ladin oraya ulaşıp Afgan-Pakistan sınırındaki Peşaver Kenti'nde mücahid liderleriyle ve orada bulunanlarla görüştüğünde, yerlerinden olmuş Afganların acılarından bir kısmını yaşadığında, dinî inancına göre Müslümanlardan istenen şeyin gerçekleştirilmesi için maddi ve parasal yardımların yeterli olmadığı kanaatine vardı. Çünkü onun benimsediği meşrû kural, İslâm tarihi boyunca etkin Müslüman âlimlerin üzerinde birleştikleri bir kuraldı ve şöyle diyordu: 

- «Eğer Müslümanların topraklarından bir karışı gaspedilirse, tüm Müslüman kadın ve erkeklerin üzerine cihad farz’u ayndır. Kadm kocasından, çocuk babasından, köle efendisinden izin alm adan cihada çıkar.» 

Bunun üzerine Usame Bin Ladin Suudi Arabistan'a döndü ve gençleri, saldırgan Sovyetlere karşı cihadda Afgan Müslüman kardeşlerine katılmaya davet etmeye başladı. Bu şekilde 3. 
eksen başlamış oldu. Müslüman gençler, tek 


tek ve gruplar halinde Pakistan'a akın etmeye başladılar. Amaçları, Müslüman kardeşlerine destek olmak, saldırıya karşılık vermek din ve vatanı savunmaktı. Batılı kaynaklar, dünyamn dört bir yanından Pakistan'a ulaşıp Afgan Cihadı'na katılanların sayısının yaklaşık 80 bin olduğu üzerinde birleşiyorlar. 

Ömer Abdulhakîm ismi ile tanınan Ebu Musab El-Suri (Mustafa Bin Abdulkadir Sit Meryem Nasar), “Küresel İslâmî Direniş Çağrısı” kitabında şöyle diyor: 

- «Bundan daha üzüntü verici olanı, Taliban günlerinde Afganistan'da Dar-ül İslâm kuruluyor. 6 sene boyunca tüm fırsatlar veriliyor, kamplar ve savaş hatları kuruluyor, Şeriat sancakları altında cihad fırsatı doğuyor ancak tüm bunlara rağmen hicret ve cihad niyetiyle buraya gelen mücahidlerin sayısı, 300’ü, aileleriyle olmak üzere toplam 1500 ’ü aşmıyor. Yani ümmetin milyonda biri! Hazırlık ve eğitim, cihad sahasına katılma fırsatından ancak Allah'ın lütfettiği çok az sayıda kişi faydalanabildi. Bundan daha kötüsü, özellikle tanınmışları olmak üzere İslâm âlimlerinden ve davetin dünyayı boş cihad ve hicret çığlıklarıyla dolduran sembol isimlerinden hiçbiri oraya hicret etmedi. 

Rus günlerinde Afganistan'da apaçık işgalin vahşeti altında kalan kardeşlerine yardım için, ya da Bosna'da, Çeçenistan'da, Filistin'de yahut çağdaş işgale marûz kalmış diğer Müslüman ülkelerinde cihada gidenlerin sayısına bakarsak, -düşmanca hedeflerim hakh göstermek için silahlı cihad olgusunun ya da isimlendirdikleri şekliyle “terörün” abartılması amacıyla yürütülen medya kampanyasına karşın-, ancak milyonun birler basamağında kaldığını görürüz. Hedeflerine ulaşmak için Amerikan istihbaratlarının, kendi medyaları aracılığıyla “El-Kaide” ismi altında yayınladığı hayalî rakamları boş ver! Bu aşamayı -Allah’a hamdolsun- meydanda tecrübe etmiş biri olarak, açıkladığım rakamları yineliyorum.» 

Afgan cihadına katılmak için gelenler arasında doktorlar, mühendisler, subaylar, medya mensupları, farkh yaşlardan ve çeşitli kültürlerden, tüm hayat alanlarında geniş tecrübe sahibi kimseler bulunuyordu. Bu mücahidler, aktif ve dürüst âlimlerin elinde şer'î ilimleri öğrenmek için yeterli vakte sahip oldular. Girdikleri savaş vesilesiyle ümmetin, kendisine dayatılan zorluklar karşısında İslâm'a dönüp, İslâm 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zemini üzerinde durduğu takdirde her düşmana karşı koyabileceğini fark ettiler. Bu gençler, kendilerine yüksek özgüven kazandıran askerî ve teknik-pratik tecrübeler edindiler. Ayrıca Sovyetlere karşı kazanabildikleri büyük zafer, maneviyatlarını yükseltti ve gerçekleşmesi istenen tüm beklenti ve hedeflerin gerçekleşmesinin mümkün olduğu ümidini verdi. Eski Sovyetler Birliği gibi ülkeleri yenip de özgüveninin artmaması pek mümkün değildir. 

Ancak kaderin cilvesi, rüzgârlar, gemilerin istemediği yönde esti ve Afgan mücahidler arasında ayrıkk ve anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Bu da birbirlerine ters düşmelerine ve aralarında fitne çıkmasına sebep oldu. Arap mücahidler, bu fitneye karışmamayı tercih ettiler. İçlerinden birçoğu ülkesine geri döndü. Bazıları sıcak cihad meydanlarına, bazıları da üst düzeyde hükümet kontrolü olmayan ülkelere gitmeyi yeğlediler. Ülkelerinin hükümetleri ile sorunları olmayan Suudiler, Yemenliler ve Ürdünlüler ülkelerine döndüler. 
Ancak (ülkelerindeki hükümetlerle sorunları olan) Mısırlılar, Lübnanlılar ve Suudiler dünyanın tüm ülkelerinde yayıldılar. 

Cihad meydanları bu adamlardan bilinçli, idrakli, yüksek beklenti ve azim sahibi adamlar yaptı. 
Yeni cihad meydanlarına katılan adamlar, etkileyici başarılar ve zaferler elde ettiler. Onların, Bosna ve Hersek'te zaferler elde ettiklerini gördük. En büyük zafer ise, Amerikalıların Somali'de hezimete uğratılması idi. Bu adamlar aynı şekilde, Sudan'da Turabi Hükümeti'ni desteklemeye çalıştılar. Görünen o ki, Turabi ve grubu, bu adamların aralarında bulunmalarının yükünü taşımaya hazır değillerdi. Amerikalılar ve bazı bölge hükümetleri, bu adamları ülkeden çıkarmaya itmek için Sudan Hükümeti'ne baskı yapmaya başladılar. Hatta Amerikalılar, kimyasal silah hazırlanması için bir fabrika olduğu iddiasıyla “Eşşifa” ilaç fabrikasını vurdular. El-Kaide'nin teorisyenlerinin görüşü, ekonomik ve beşerî önemli unsurlara sahip olan Sudan'ın, bölgede Arap ve İslâmî ayaklanma ve ilerlemenin bir üssü olması için desteklenmesi yönündeydi. Sudan Hükümeti'nin verdiği karşılık ise, El-Kaide'nin beklentileri seviyesinde olmadı. Baskılara direnemedi ve başlarında Usame bin Ladin ile kendisini çevreleyen dar halka olmak üzere bu adamlardan topraklarından ayrılmalarını talep etti. 

Yeni, güvenilir bir bölge arayışı uzun sürmedi. Taliban Hareketi Afganistan'da yavaş yavaş ilerlemeye başlamıştı. Bu hareket, Pakistan sınırında, mültecilerin ve Afganlarm bulunduğu bölgelerde 



Afgan cihadına katılmak için gelenler arasında doktorlar, mühendisler, subaylar, medya mensupları, farklı yaşlardan ve çeşitli kültürlerden, tüm hayat alanlarında geniş tecrübe sahibi kimseler bulunuyordu. Bu mücahidler, aktif ve dürüst âlimlerin elinde şerî ilimleri öğrenmek için yeterli vakte sahip oldular. Girdikleri savaş vesilesiyle ümmetin, kendisine dayatılan zorluklar karşısında İslâm'a dönüp, İslâm zemini üzerinde durduğu takdirde her düşmana karşı koyabileceğini fark ettiler. Bu gençler, kendilerine yüksek özgüven kazandıran askerî ve teknik-pratik tecrübeler edindiler. 
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yaygın dinî okullarda ders gören şer'î ilimler öğrencilerinden oluşuyordu. Taliban Hareketi'nin ideolojisi de bakış açısı da en baştan açıktı. Bir İslâm Devleti kurmak için geleceğe yönelik bir projesi vardı. Bu da, Afganistan'ı terk eden Arap gençleri, oraya tekrar dönmeyi düşünmeye sevk etti. Bu gençlerin geri dönmesi Taliban Hareketi'ne yeni bir ivme ve büyük güvenilirlik kazandırdı. Daha sonra da büyük zaferler elde etmelerine yardımcı olup Afgan topraklarının büyük kısmında İslâm Emirliği'ni kurmasmı sağladı. 

Arap mücahidlerin Taliban'la ittifakı ve Taliban'ın gerçekleştirdiği büyük zaferlere katkıda bulunmaları, kendilerine güvenilir bir sahada ve yerde var olma fırsatı verdi. Bu da saflarını, imkânlarını ve beşerî güçlerini tek¬ 


rar toplamalarını sağladı. Binlercesi döndü ve şu büyük soruyu zihinlerine getirdiler: “Ümmeti içine düştüğü hâlden çıkarmak için ne yapmak gerekir?” 

Tedavi adına herhangi bir projeye başlamak için öncelikle hızlı teşhis konması gerektiği¬ nin farkındaydılar. İlk teşhisleri onları, Batı'nın, Arap ve Müslümanların işlerine müdahalesinin, ümmeti ve kaynaklarını kontrol altına almasma yol açtığı sonucuna ulaştırdı. Bu kontrol -onların kanaatlerine göre- belanın baş sebebidir. Öyle ki, ümmetin otoritesinin gasp edilmesine, zenginliklerinin yağmalanmasına ve gerçeklerin halklarından saklanmasına yol açan bu egemenliktir. Batı sömürgesi geldi, ülkeleri işgal etti ve insanları aşağıladı. Kendisine tâbi 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olan kimseler için işleri hazırlayıp düzenledi. 
Onları, çizdiği ve ayrıntılarını belirlediği planlar dâhilinde ülkelerin yönetimlerinin başına getirdi. Böylece bu rejimler ortaya çıktı. Onlar ki, İslâm Ümmeti ile yakından uzaktan ilgisi olmayan, İslâm'ı uygulamayan ve onunla amel etmeyen, İslâm'a ve Müslümanlara saldıran, Müslümanların davalarının karşısında, düşmanlarının saflarında duran, zenginliklerinin yağmalanmasında, onurunun çiğnenmesinde ümmetin düşmanlarına yardım eden, halklarının evlatlarma açıkça zulmeden, ilerlemelerine ya da gelişmelerine izin vermeyen ya da yol açmayan rejimlerdir. 

Öyleyse bu gençlerin teşhisleri şunları açıklıyor: 


- İslâm Ümmeti'nin durumu makûl değil. Şeriata da, insanlık ilkelerine de aykırı. 

- İslâm Ümmeti'nin liderliği şer'î değil. Otorite, yabancı düşman ile birlikte yapılan komplo sonucu gasp edildi. 

- Ümmetin zenginlikleri, düşmanlarının, ahlâksız ve yolsuz güçlü yöneticilerin menfaatine yağmalandı. 

- Ümmetin kanayan davalarım çözmek ve yaralarını sarmak için çalışan birini bulamazsın. 

- Ümmeti İlmî, teknik ve ekonomik alanlarda geri kalmış, zayıf, kendisine dayatılan zorluklara karşı koyup cevap vermekten aciz bir halde bırakmak için uğraşan bir komplo mevcuttur. 
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- Kendilerini değişim ve özgürleştirme vesilesi olarak sunan meydandaki mevcut partilerin, örgütlerin, grupların hepsi her şeyde başarısız oldu ve kayda değer hiçbir şey gerçekleştiremediler. 

- Düşmanların hırsı da emelleri de arttı. 

Bu, El-Kaide'nin kurucularının koydukları teşhisti. 

Bu teşhisten sonra ilacı aramaya başladılar mı? Ortaya attıkları mantıklı soru şu: 

- «Ümmetin başına gelen tüm bunlara sebep olan kim? Bu trajedilerin, haksızlık ve acıların arkasında kim duruyor?» 

Cevapları da gayet basitti: Tüm bunların ardında duran, ana hatları 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ufukta görünen Yahudi-Protestan-Anglo Sakson ittifakıdır. Bu, İngiltere Dışişleri Bakam'mn 
1917 yılındaki “Balfour Deklarasyonu” olarak 
isimlendirilen meşhur ilânı ile uygulamalı olarak apaçık görünür oldu. Bu deklarasyon, o dönemde Filistin'de Yahudiler için ulusal bir vatan kurulmasına, İngiltere Hükümeti'nin sempatiyle baktığı ifadesini içeriyordu. 
Bu deklarasyonu, Osmanlı Devleti'nin temsil ettiği İslâm Halifeliği'nin 1922 yılında devrilmesi ve Filistin’in de aralarında bulunduğu topraklarının işgal edilmesi, Filistin toprakları üzerine bir Yahudi Devleti kurulması için koşulların hazırlanması hedefiyle Milletler Cemiyeti’nden 1920 yılında çıkarılan manda kararı izledi. Tüm bunlara zamansal olarak 
1919 yıhnda alman Sulh Kongresi kararları, 
Hilafet Devleti’nin varlıklarının galip müttefikler arasında bölüştürülüp dağıtılmasını sağlayan Sykes-Picot kararları eşlik etti. 

Amerikalıların özellikle 1942’de gerçekleştirilen Baltimore Konferansından sonra iyice alenileşen Yahudilere desteğinin, Yahudi Protestan Anglo Sakson ittifakı çerçevesinden çıkmayan bir destek olduğu El Kaide kurucularınca net bir şekilde biliniyordu. Öyle ki, Amerika'daki egemen sınıf Protestan Anglo Sakson’dur. Yahudi Protestan ittifakı da tahrif edilmiş, Yahudilere ve çıkarlarına hizmet eden durumların gerekleriyle uyumlu Eski Ahid (Tevrat) anlayışından kaynaklanan ortak inanç kavramları üzerine kuruludur. Öyleyse El-Kaide kurucularına göre İslâm Ümmeti'nin trajedilerine sebep olan düşmanı açık hâle geldi ve doğru şekilde tespit edildi. 


El-Kaide’nin kurucularının Kur’ân-ı Kerim’e dayanan dinî kanaatlerine göre, bu düşmanın fikrî olarak iknâ edilmesi mümkün değildir. Öyle ki, Allahu Subhanehu ve Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: 

- «İnsanların imân edenlere en şiddetli düşmanlık duyanlarını Yahudilerle şirke batanlarda bulursun.» 

Yine onların kanaatine göre, bu düşmanı Müslüman ülkelerdeki ayrıcalık ve etkisinden mahrum bırakmak için baskı yaparak tutumlarını değiştirmeye itmek de mümkün değildir. Çünkü ipler ümmetin evlatlarının değil, aramızdan görünen ancak gerçekte düşmamn güdümünde uysal bir araçtan ibaret olan insanların ellerinde bulunmaktadır. 

Öyleyse güç sahibi olup bu düşmana savaş ilân etmek, tutumlarını değiştirmesi ve bu tutumlarmdan vazgeçmeye mecbur bırakmak için peş peşe darbeler indirmeye başlamak gerekir. Gücün bir çerçevesi olmalıdır. 
“Yahudi ve Amerikalılara Karşı Savaş İçin Küresel İslâmî Cephe” ismiyle yeni bir örgütün doğuşunun ilânı da işte bunun içindi. Bu isimlendirme, daha önce bahsi geçen gerçekliğin teşhisinin, bozulma ve soruna sebep olanın bilinmesinin mantıklı neticesi olarak geldi. 

Bu örgütün ilk adımları, kendi fikirleriyle uyuşan veya benzeşen fikirleri taşıyan kimseler ve gruplar hakkında bilgiler ve veriler toplamaktı. Mücahid gençler yeniden Afganistan'a dönmeye başladılar ve Araplar'ın kampları tekrar açıldı. Ancak gençler bu defa sürekli kalmak için değil, hazırlıkları yapıp tüm gerekli şeylerle donandıktan sonra tekrar dünyanm dört bir yanında yayılmak için geldiler. Amerikalılar ve Yahudiler açık bir şekilde Afganistan'da bulunmuyorlardı. El-Kaide'nin “mübarek cihad üssü” olarak isimlendirmesi buradan gelmedir. Savaşçıların ve mücahidlerin eğitimlerinin tamamlandığı, tüm gerekleriyle hazırlıklarının yapıldığı ve hedefleri yönünde çıkış noktası aldıkları mekâna “El-Kaide” ismi verdiklerine işaret etmiştik. Öyleyse 8 o'lerin başmda başlayıp 90'ların başına kadar süren ilk Afgan cihad aşaması, El-Kaide ideolojisi ve adamlarını üreten ilk kuluçka dönemiydi. 

El-Kaide ideolojisi, yaklaşık 20. yüzyılın ortasında kendisini sunmaya başlayan ve İslâm inancını esas olarak belirli bir anlayış üzerine anlamaya dayanan İslâmî Cihad İdeoloji- 


10 




si’nin gelişmesinin tabiî bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu anlayış esas olarak “La İlahe İllallah” kavramına dayanıyor. Yani bu evrende ibadet edilmeyi hakeden Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah ki. El Hâlık, El Bari, El Rezzak, El Mumît, El Muhyî, El Muid, her işi takdir eden, kolaylaştıran, hayrı elinde bulunduran her şeye kadir olandır. 
“La İlahe İllallah”, insan hayaü için bu derece basit, kapsamlı bir görüş ortaya atan bir hayat tarzıdır. 
“La İlahe İllallah”, beşerin ulûhiyetini reddedip sadece Allah’ın ulûhiyetini onaylar. O ulûhiyet İd en önemli nitelikleri Rubûbiyet ve hâkimiyettir. Allah'ın hâkimiyeti ki, onda adaletsizlik, ihmalkârlık, kuşku yoktur, hiç kimse kayırılmaz. O hâkimiyet ki, insanlığın hayaü ancak onun gölgesinde düzenlenir. O İlahî hâkimiyet ki, gerçek eşitliği, adaleti ve özgürlüğü üretir. 

Bu anlayışla akideyi siyasî dile dökersek, şu ân beşeriyete hükmeden rejimler ve hükümetler ulûhiyetin en önemli hususlarını gaspettiler. Bu da hâkimiyettir ki, insana verdiler. İnsanın hâkimiyeti, -El-Kaide fikrine göre-, Allahu Subhanehu ve Teâlâ’nın hâkimiyetine dayanan İslâmî yönetim ortadan kalktığından bu yana, dünyadaki tüm insanlığı kapsayan bu adaletsizliği üretmiştir. Öyleyse El-Kaide adamları zor bir görev ve büyük bir hedef seçtiler. 

Hedefleri insanlığı -görüşlerine göre-, ancak Allah'ın Şeriatı’nın hâkim kılınmasıyla, üzerinde yürünmesi mümkün olan doğru yola döndürmek. Allah'ın Şeriatı de ancak bir İslâm Devleti’nin gölgesinde hâkim olup uygulanabilir. 
Öyleyse El-Kaide'nin stratejik hedefi, İslâm Devleti’ni yeniden varlığa döndürerek İslâmî hayatı yeniden başlatmaktır. Bu da bizi “El-Kaide'nin bu ana hedefe ulaşmak için stratejisi ve çizilmiş plam nedir?” büyük sorusuna ulaştırıyor. 

EL-KAİDE'NİN STRATEJİSİ 

El-Kaide'nin büyük düşünürleri, 2 yüzyıl boyunca gelmiş geçmiş bütün İslâmî tecrübeleri incelediler. 
Necd ve Hicaz'da Vehhabi Hareketi'nin temsil ettiği büyük reform hareketleriyle başlayan, Libya'daki Senusi, Sudan’daki Mehdi’nin Hareketi'ne, Kuzey Afrika ve aynı şekilde doğusunda sömürge güçlerine karşı koyan yeni İslâmî cihad tecrübelerinden, çağımızdaki, Müslüman Kardeşler, İslâmî Hizbu’t Tahrir, Pakistan ve Hindistan'daki İslâmî Cemaat faaliyetlerine, tecrübeleri İslâmî Cemaat fikrinde hayat bulan Cemaleddin El-Afgani ve öğrencisi Muhammed Abduh'a, ondan da Mısır'daki, Filistin'deki, Afganistan ve diğer bölgelerdeki İslâmî cihad tecrübeleri ve bu tecrübelerden kaynak 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El-Kaide düşünürleri, ümmetin tarih boyunca görülmemiş derin bir uyku aşamasından geçtiğine inanıyorlar. Bu uyku, 19. yüzyılın başlangıcıyla başlayarak, 20. 
yüzyıl boyunca sürdü. Düşmanları tarafından dayatılan sorunlara ümmetin gerekli karşılığı vermemesinin sonucunda, ümmetin başına gelen musibetler ve felaketler bu uykunun belirtilerindendir. Bu uykuyu sonlandırmak için daha önce yazılan reçetelerin yararlı olmaması, El-Kaide liderliğini yeni bir reçete yazmaya itti. Bu yeni reçete ise aklını kaçırtmak için, kıvrılmış yılanın başına güçlü bir darbe vurulması fikrine dayanıyor. 
Öyle ki bu, yılanı, kendisine vurana gelişigüzel, hızlı ve plansız karşılık vermeye itsin. Amerika, İslâm Ümmeti'ne çok güçlü darbeler indirdiği, gizli bir şekilde savaşmak yerine açık savaş ilân ettiği takdirde, yılanın başını vuranlara, ümmetin liderlik tacını giydirecek. 
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alan değişimci hareketlere kadar, geniş İslâmî hareket tecrübelerini dikkatle inceleme fırsatı buldular. 

Bu inceleme sadece akademik bir inceleme değil aynı zamanda canlı ve doğrudan bir inceleme oldu. El-Kaide'nin adamları, liderleri ve düşünürleri farklı ve çeşitli milletlerden ve etnik gruplardan oluşuyor. Aralarında Arap, Türk, Afgan, PakistanlI, Hindistanlı, Kafkas bulunmaktadır. Çok çeşitli fikrî ve aksiyoncu akımlardan gelmişlerdir. Aralarından bazıları Selefi, bazıları Müslüman Kardeşler Cemaati'ne mensup, bazılarının fikirleri Hizbul-Tahrir'e yakın, bazıları Davet ve Tebliğ Cemaati ile ortaya çıktı. Bazıları Doğu'da yaşadılar, bazıları ise Batı'da doğup büyüdüler. 
Uyruklarda, ekollerde ve tecrübelerdeki bu çeşitlilik, El-Kaide'ye daha önceden verdiği gibi, yakın gelecekte de her türlü koşul ve hâlde yaşamaya imkân tanıyan, yenilenebilir ve üretken bir güç katacak. 

El-Kaide düşünürleri, birçok İslâmî hareketin başarısız kalmasmm şu sebeplere dayandığı sonucuna ulaştılar: 

-İslâmî hareketlerin, ümmetin yaşadığı durumu teşhis etmede farklılık göstermeleri. 
Bunun sonucunda ise durum hakkında hüküm vermekte hata yapıldı ve kesin sonuçlara götürmeyen büyük çabaların harcanmasına yol açtı. 

-Bu hareketlerin, hedeflerin, yöntemlerin ve araçların belirlendiği planlarının olmaması. 

-İslâmî hareketlerin kendilerini, sunî, zayıf, ümmetin zararına çalışan liderlikler yerine alternatif olarak ümmetin asıl liderliği olarak sunmaya cesaret edememeleri. 

-Bu İslâmî hareketlerin, ümmetin beşerî ve maddi enerjilerinden yararlanamamaları. 

Bu anlayıştan yola çıkarak El-Kaide, gelecekle ilgili gidişatının hatlarını çizen belirli bir mefhum ortaya attı: 

- Ümmetin topraklarını, mukaddesatını ve özgürlüklerini savunan mücahidler, İslâm Ümmeti'nin şer'î liderleridir. Onların dışındaki devlet liderleri ve rejimler, iktidarı gaspeden, yabancı düşmanla komplolar kuran kimselerden başka bir şey değildirler. 

- Dünyanın durumu, Şeriat ve din ile çelişmede, İslâm Dünyası’nın durumundan farklı değildir. Onun için bu, cahillik hâlidir. Bu cahillik, insanın yasama yetkisini, kanun koyma ve uygulama hakkını insana dayan¬ 


dırmasından kaynaklanıyor. Bu ise Âlemlerin Rabbi’nin talimatlarına ters düşmektedir. Öyleyse bu cahilî durum, zulmü, açık saldırıyı, insan hayatmm tüm yönlerini kapsayan ahlâksızlığı, yolsuzluğu, insan hayatını selim fıtrattan ve doğru yoldan saptıran tüm bu trajedileri üretti. 

- Amaçları, hedefleri, hatları açık, planı çizilmiş, yöntemleri ve araçları özenle ve doğru şekilde aşamalar çerçevesinde araştırılmış, sistem tarafından ümmetin öznel ve nesnel koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlanmış bir plan olması gerekiyor. 

- İnsanlığın durumunda yapılmak istenen değişiklik, insanın fikrî ve inançsal gerçekliğindeki değişikliğe dayanmalıdır. Ancak El-Kaide'nin görüşüne göre dünyayı kontrol altmda tutan cahilî güçler ve rejimler, hedefli herhangi bir fikrî faaliyete izin vermez ve vermeyecek de. Bu güç ve rejimler, faaliyetlerin önünde, ortadan kaldırılması zorunlu, ciddi birer engel olarak duruyor. Bu da ancak güç ve “yeryüzünün tüm tağutlarmı, maddi engelleri, zorlukları yok etmek için carım, çaba¬ nın, malm harcanması” olarak açıkladıkları cihad aracılığıyla mümkün olabilir. El-Kaide'ye göre cihad, tüm bu engelleri kaldırmaya kefildir. Bu cihadî projenin ihtiyaç duyduğu güç, hareket ve düzenli, planlanmış çalışma ile gelişir ve büyür. 


EL-KAİDE'NİN PLANI 

Yukarıda bahsedilenlere dayanarak bazı düşünürlerine göre El-Kaide, üzerinde çalışılmış ve zamanî bir cetvel ve program kapsamında, uygulanabilir, gerçekçi ve teorik bir plan ortaya koydu. El-Kaide'nin planı, İslâmî cihad çalışmasını hem miktar hem de kalite bakımından geliştirip, alanını tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişletme fikrine dayanıyor. Cihadın, ümmetin düşmanlarını korkutacak, sonunda da kendilerini ümmetin imkân ve zenginliklerinden el çekmeye mecbur bırakacak, hâkimiyeti ve yetkiyi ümmete döndürecek gücünün büyümesine katkıda bulunacağını düşünüyorlar. Otorite ümmete geri dönünce, hâkimiyet Allah'ın Şeriatı’nın olunca, tüm iç ve dış sorunlar hızlı ve doğal bir şekilde çözülecek. 

El-Kaide'nin pratik planı, zaman çizelgesine bağlı aşamalardan oluşuyor. Bu plan yedi kısma ayrılmış durumda. Süresi ise 20 yıl. 
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2000 yılında gerçekleşen New York darbeleriyle başladı ve şu silsileyi izleyerek 2020 yılında bitecek: 


1- Uyandırma Aşaması 

El-Kaide düşünürleri, ümmetin tarih boyunca görülmemiş derin bir uyku aşamasından geçtiğine inanıyorlar. Bu uyku, 19. 
yüzyılın başlangıcıyla başlayarak, 20. yüzyıl boyunca sürdü. Düşmanları tarafından dayatılan sorunlara ümmetin gerekli karşılığı vermemesinin sonucunda, ümmetin başına gelen musibetler ve felaketler bu uykunun belirtilerindendir. Bu uykuyu sonlandırmak için daha önce yazılan reçetelerin yararlı olmaması, El-Kaide liderliğini yeni bir reçete yazmaya itti. Bu yeni reçete ise aklını kaçırtmak için, kıvrılmış yılanın başına güçlü bir darbe vurulması fikrine dayanıyor. Öyle ki bu, yılanı, kendisine vurana gelişigüzel, hızlı ve plansız karşılık vermeye itsin. Amerika, İslâm Ümmeti'ne çok güçlü darbeler indirdiği, gizli bir şekilde savaşmak yerine açık savaş ilân ettiği takdirde, yılanın başını vuranlara, ümmetin liderlik tacını giydirecek. 
El-Kaide'nin 11 Eylül atakları, Amerikalıları gerçek niyetlerini ve eylemlerini ortaya çıkarmaya zorlamak içindi. Öyle ki oğul Bush Haçlı Seferi ilân etti. Terörle mücadele etmek, onu ortadan kaldırmak için uluslararası bir koalisyon kurulması çağrısında bulundu. Önce Afganistan'ı, sonra da Irak'ı işgal etti. El-Kaide liderlerinin görüşüne göre bu, ümmeti uykusundan uyandırmak için Washington'u kendisini vurmaya itmeyi amaçlayan, ilk aşamanın başarılı olduğuna delil teşkil ediyor. Onlara göre, ABD'nin El-Kaide'nin tahriklerine cevap vermesi, Amerika'nın önderliğindeki Yahudi-Anglo-Sakson ittifakın işlediği stratejik bir hataydı. Öyleyse, El-Kaide, 11 Eylül darbesiyle amaçladığı esas hedefi gerçekleştirdi, reçete başarılı oldu ve Amerikalılar yemi yuttu. 

Bu aşama, -uyandırma aşaması-, 2000 yılının başında, 11 Eylül darbesine hazırlıkların başlamasıyla start aldı. 09.04.2003 tarihinde Amerikalıların Bağdat'a girmeleriyle ise sona erdi. El-Kaide'nin stratejik düşünürlerinin değerlendirmelerine göre ilk aşamanın sonuçları çok iyi idi. Çünkü Amerikalıları geleneksel üslerinin dışına çıkmaya zorladı. Bu da savaş alanının genişlemesi sonucunu doğurdu. Böylece Amerikalılar ve müttefikleri kolay ve yakm hedef haline geldiler. Bu 


durum, her saat süren bir savaşın kapılarını açtı. Böylece süper gücün gittikçe tüketilmesi aşaması başlamış oldu. 

El-Kaide'nin bu aşamada gerçekleştirdiği ikinci ve daha önemli nokta ise sözünün her yerde duyulmuş ve yayılmış olmasıdır. Bu durum El-Kaide'yi imkânları ve kapasitesi sınırlı bir örgüt çerçevesinden çıkarıp, imkânları büyüyen, beşerî ve maddi imkânları her geçen gün artan, yaygın bir akıma dönüştürdü. El-Kaide liderlerinin kanaatine göre bunun en açık delili, Eymen El-Zevahiri'nin Taba saldırısından bir ay önce yaptığı konuşmasında, taraftarları ve destekçilerinden mevcut bulundukları her mekânda, koşulları ve yetenekleri çerçevesinde kontrol merkezleri, liderlik altyapıları oluşturmaya başlamalarını istemesi idi. El-Kaide liderleri, İslâm Ümmeti'nin yavaş yavaş uyanmaya başladığını, yaşadığı acı gerçeğin farkına varmaya başladığını düşünüyorlar. 

2- Gözleri Açtırma Aşaması 

El-Kaide düşünürleri, gözleri açtırma aşamasının 09.04.2003 tarihinde Bağdat'ın işgaliyle başladığına inanıyorlar. Ümmet içinde bulunduğu acı ve zor gerçeklik konusunda uyandırılmasından sonra El Kaide teorisyenleri, bu gerçekliğin görüntüsünü şöyle çiziyor: 

- «İşgal edilmiş vatanlar, saldırgan bir düşman, yağmalanmış zenginlikler, ümmete hiç bir şekilde mensup olmayan, ona karşı kurulan komplolara katılan, ayıplarını kapatacak bir dut yaprağının kalıp kalmamasını dahi önemsemeyen yöneticiler... Ümmetin dünyanın gözü önünde tecavüze uğrayıp kutsal değerleri çiğnenen özgürlükleri... Kendilerine hadlerini bildirecek ya da karşılık verecek kimse bulunmayan, kindar, vahşi suçluların elleriyle akıtılan ümmetin kanı... 
Efendilerine hamdederek gece gündüz teşbih çeken, önceki aşamalarda ümmetin hep kandırılmış olarak kalması için harcanmadık çaba bırakmayan, ayak kaydırıcı, kiralık saltanat âlimlerinden oluşan vaizler... Ümmetin onurlularını ve hayırda öncülerini aşağılama ve bastırmayı sürdürmek için emniyet teşkilatlarındaki soruşturma ve işkence zebanilerine hiç karışmayan bozuk ve yolsuz hükümetler... Yolsuzluk, hırsızlık, kötü yönetim ve yabancılarla komplo sonucu ortaya çıkan, sapma ve düşüşe sürükleyen yoksulluk ve mahrumiyet.” 
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Gözleri açtırma aşaması, El-Kaide düşünürlerinin tahminlerine göre 3 sene sürüp aşağı yukarı 2006 yılı sonunda bitecek. Bu aşama ümmete, hakikati anlama, gizlenen şeyleri ortaya çıkarma, oyunları ve komploları keşfetme imkânı verecek. 

El-Kaide'nin bu aşamadaki planı, düşmanla çatışma hâlini devam ettirmeye dayanıyor. 
Sonuçları ne olursa olsun düşmanla çatışmayı zafer sayıyorlar. Çünkü kanaatlerine göre ümmetin düşmanlarıyla yapılmış bundan önceki tüm savaşlar fabrikasyondu. Senaryoları özenle çizilip uygulanmıştı. 
Sonucunda da ümmetin kendine olan güvenini yitirmesine sebep olan peş peşe yenilgiler geldi. Bu yenilgilerin gölgesinde, yenilgiye uğrayan yöneticiler marazlı fikirler ortaya koymaya başladılar. Yahudilerle barış yapmak, geri adım atılamayacak, tek stratejik seçenekleri oldu. Batı’ya ve Amerika'ya boyun eğmek, karşılarında diz çökmek, devam etmesi, köklendirilmesi gereken, kendisinden kurtuluş ya da parçalanması mümkün olmayan bir durum hâline geldi. Tüm bu etkenler, ümmetin dürüst gençlerini, bu daireden çıkmaya çalışan “yeni gelene” katılma girişiminde bulunmaya itti. 

Öyleyse, gözleri açtırma aşaması, El-Kaide'ye yeni bir ivme kazandırarak onu bir örgütten, yok edilmesi zor, uzantıları ve yayılması kuşatılamaz, genişlemesi sayısal dizilere benzeyip her zaman artan bir akıma dönüştürdü. 
El-Kaide bu aşamada, şunları planlayıp ulaşmak için hazırlık yapıyor: 

- Filistin'deki Yahudi devletiyle direk bir çatışmaya girmek. 

- Batı ve işbirlikçi rejimleri, yararlarından mahrum bırakmak için Arap petrolünü yakmak. 

- İnternet aracılığıyla elektronik cihad aşamasına hazırlık. Çizilen planın 3. aşamasının başlangıcıyla, etkisinin başlaması için bu cihad türüne büyük önem verilmesi. 

- Arap ve İslâm dünyasındaki önemli bölgelerde, akımın kapsamına girmiş, El-Kaide'nin ikinci kuşak liderlerinin yönetimini üstleneceği sakin ve amaçlı yapılanmanın sürdürülmesi. 

- Gelişigüzel olmayan, bebrli bir program kapsamında çabşmaya başlamak için, cihada gelen gençlerden -3. aşamasının başlamasıyla komşu ülkelerde yeniden yayılacak-, bir ordu kurulmasında Irak'ı merkez edinmek. 


- Amerika’nın “terörün kaynaklarını kurutma” siyasetine cevaben Müslümanları, projelerinin başarısı için gereken silahları ve araçları elde etmede yardımcı olmak amacıyla, sadaka ve zekâtlarmı mücahidlere vermeye yönlendirecek meşru çabşmalar hazırlamak. 

Öyleyse gözler açıldığında, akımın genişlemesi, yayılması arttığında Filistin'deki Yahudi devlet ile direk çatışma başlayacaktır. 
Tüm bunlar, 3. aşamanın başlangıcının öncüleri olarak gerçekleşir. 


3- Ayaklanma ve Ayakların Üzerinde Durma Aşaması 

El-Kaide düşünürleri ve teorisyenleri kendilerine, 2007 yılının başında başlayıp 2010 başında son bulan tahmini 3 senelik bir süre veriyorlar. Onlara göre ayakta durmak, üretken ve etkin hareket yeteneği demektir. Bu aşamanın hatları ve hedefleri, Irak'ı çevreleyen bölgedeki değişim sürecinde çok önemli ve nitelikli bir atılıma yol açacak. İlk etapta Şam'a odaklanılacak. Şam'ın seçilmesi onlara göre rastgele değil. Onlar, Irak'tan sonra Şam’ın kuşatılmasından bahseden, Allah Resûlü’nün (s.a.s.) sahih hadislerine dayanıyorlar. Onların bu görüşlerini, Yahudilerin Şam'ı (şimdiki Suriye, Lübnan ve Ürdün'ün kuzey bölgesi) mezhepçi devletçiklere bölme planları, bölgenin İsrail devletinin beklenti ve arzularına hizmet edecek şekilde yeniden düzenlenip şekillendirilmesi için mevcut Suriye rejimine karşı (İsrail devletini çevreleyen herhangi bir gücü, türü ve bileşimi ne olursa olsun parçalama hedefiyle düzenlenen), Amerikan, AvrupalI ve Yahudi saldırıları destekliyor. El-Kaide'nin görüşüne göre bu saldırı, Suriye rejimini zayıflatacak ve iç durumu etkin bir şekilde kontrol etmeye devam etme gücünü kaybettirecek. El-Kaide'nin benimsediği İslâmî-cihadî çalışma teorisi, herhangi bir güvenlik kontrolünün kaybolmasından yararlanma fikrine dayanıyor. Cündu-ş Şam fikri, bir süre önce Afganistan'da atıldı ancak Amerika'nın işgali yüzünden tamamlanamadı. Bu fikir üzerinde çalışan gençler Lübnan'a ve Suriye'ye döndüler. Bazıları ise şimdi Irak'ta mevcut. Onlar kendilerini, Lübnan'da şu ânda olan ve yakında Suriye'de olacaklardan doğacak fırsattan yararlanmaya hazırladılar. Eğer, El-Hariri suikastını, kendisinin Suudi Arabistan ve Amerika tarafından desteklenen İyad Allavi 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ile ilişkisi yüzünden İslamcıların işlediği yönündeki bazı analizler doğru çıkarsa, bu demek oluyor ki, İslamcılar bu aşamaya daha kısa bir zamanda ulaşmak için mesafeleri kısaltmaya çalışıyorlar. 

Bu aşamanın sonunda El-Kaide Örgütü, Filistin'in içindeki ve sınırlarındaki Yahudilerle direk çatışmaya girmek için hazırlıklarını tamamlamış olacak. Bu olay gerçekleşirse, El-Kaide rakipsiz olarak İslâm Ümmeti'nin meşru liderliğine getirilecek. Bunun sonucunda da El-Kaide'nin akımına çok büyük beşerî destek gelecek. Maddi ve parasal imkânları da artacak. 

Planlarına göre Yahudilere indirilecek darbe, Filistin ile sınırlı kalmayıp, Yahudilerin Müslüman ülkelerde güçlü nüfuzunun bulunduğu bazı bölgelere de uzanacak. Burada kastedilen ülke Türkiye! Bu kitapta daha önce bahsettiğimiz gibi, Yahudilerin Türk Ordusu ve ekonomisinin ana kaynakları üzerin¬ deki kontrolünü sonlandırmak, İslâm Ümmeti'ne küçümsenemeyecek maddi ve 


askerî güce sahip olma imkânı verecek. Bu da, büyüyen Türkiye'nin gücüdür. 

Bu aşamada El- Kaide akımı, eğitimli, iyi hazırlanmış, artık yenilgiler ve aksilikler düğümünden etkilenmeyen gençlerden büyük destek kazanacak. Bu gençler, El-Kaide'ye çok yüksek bir itme gücü sağlayacak. Bu destek ve kazanılan güç, El-Kaide'ye planının 4. 
aşamasına geçme imkânı verecek. 


4 - Tekrar Sağlığa Kavuşma, Değişimi 
Gerçekleştirmeye Kadir Güce Sahip Olma Aşaması 

Bu aşamanın 2010 yılında başlayıp 2013 yılının başında son bulması bekleniyor. Bu aşamada, sert ve direk çatışmalara girerek rejimlerin devrilmesine odaklanılacak. El-Kaide'nin planlamacılarına göre Amerika'nın Arap bölgesine karşı tutumundaki mevcut politikası, ileride iktidardaki rejimlerin gerçeğini ortaya çıkaracak, çirkin yüzlerini ümmetin tüm evlatlarına gösterecek. Rejimler, 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El-Kaide düşünürleri, 2016 yılının başlangıcının, iki kutup arasındaki, imân gücü ve küresel küfür gücü arasındaki kapsamlı çatışmanın başlangıcı olacağını tahmin ediyor. Bu kapsamlı çatışma, 
İslâm Devleti'nin kurulmasından hemen sonra başlayacak. Dünya o vakit, imân ve küfür olmak üzere iki bloğa ayrılacak. Bu, Bin Ladin'in birçok mesajında ortaya attığı görüştür. El-Kaide, bir değişim teorisi olarak gördüğü, İlahî bir âyetten kaynağını alan bir fikre dayanıyor: "De ki: Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti. Bâtıl yok olmaya zaten mahkûmdu ." 


varlıklarının gerekçelerim birer birer kaybedecek. 

Rejimler tedrici olarak zayıflarlarken, El-Kaide ve cihad akımının sürekli büyümesi, bununla birlikte çatışma ve manevra dairesinin genişletilmesi aracılığıyla Amerika'nın gücünün sürekli bir şekilde tüketilmesi, Amerika’nın şimdiki şekilde rejimleri desteklemeye devam etmeye güç yetiremez kılacak. Buna ek olarak, cihad akımı o dönemde Arap petrolünü vurmaya ve yakmaya güç yetirebilir durumda olacak. Bu da, Amerikalıları en önemli ekonomik desteklerinden mahrum bırakacak. Bunun sonucunda, şimdiye kadar petrole bağımlı olmadan ekonomik kapasite inşa edemeyen rejimler daha da zayıflayacak. Bu arada El-Kaide'nin elektronik imkânları tamamlanmış olacak ve o vakit, Amerikan ekonomisine elektronik saldırılar düzenleyebilecek. Bu da Amerika'nın ekonomisini zayıflatacak. 

Amerikan ekonomisini daha da zayıflatmak amacıyla El-Kaide düşünürleri, bir süre önce İslâmî Hizbu’t Tahrir'in ortaya attığı bir fikri uygulamak için çalışmaya başladı. Bu fikir, altının uluslararası parasal işlemlerde bir ölçü ve araç olarak kullanılmasına dönülmesinin, bu fikrin tüm dünyada güçlü bir şekilde yayılmasının, bunu destekleyen ve doğrulayan gerekli araştırmaların yapılmasının zorunluluğu esasma dayanıyor. 
Böylece Amerikan Doları giderek zayıflayacak, sonunda da hızlı bir şekilde değer kaybedip göçecek. El-Kaide bu iş için önemli uzman bilim adamları ve araştırmacılar tahsis etti. Bunu da, ABD'deki ekonomist Yahudilerin teşvik ettiği İktisadî fikir ve teorinin yanlışlığını göstermek için yaptılar. Zira bu teori, para birimlerini gümüş ve altın gibi değerli metallerle desteklemeye gerek olmadığını, para biriminin değerini belirlemek için devletin gayri safi millî gelirinin hesaplanmasının yeterli olduğunu savunmaktadır. Bu teori Amerik alıl arı hiçbir sınır ve şart ta nım adan para birimlerini basar kıldı. Bu teori geçersiz kılındığında, Amerikalılar Arap petrolünü kullanmaktan mahrum edildiğinde, devam eden ve gittikçe büyüyen savaşlar aracılığıyla Amerikan ekonomisinin daha da tüketilmesi sağlandığında yabancı, Çin ve Japon yatırımcılar Amerikan ekonomisinin kapasitesi konusunda şüphe etmeye başlayacaklar. Bu da onları tehdit altında kalan yatırımlarını dev Amerikan pazarından çekmeye itecek. Bu noktada dev tökezleyip çevresindekileri yıkmaya başlayacak. İşte o zaman, ABD'de nüfuz sahibi Yahudi ekonomistler Amerikan ekonomisine son bitirici darbeyi vuracaklar. Çünkü El-Kaide'nin elindeki bilgiler, Yahudilerin Amerika'nın ekonomisine isabet edecek ve doları etkileyecek herhangi bir aksaklığa karşı tedbir olarak bir süredir 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altın ve değerli metaller satın almaya başladığına işaret etmektedir. El-Kaide teorisyenleri, Yahudilerin yaptıkları ortaya çıkınca, doların sallanacağını düşünüyorlar. Bu da Amerikan halkının, tüm kızgınlığını Yahudilere yöneltmesine neden olacak. Amerika’nın İsrail Devleti’ne destek sürecinde de yavaş yavaş büyük değişim görülmeye başlanacak. Yahudilerin Amerikalıları facialara sürüklemeleri sonucunda yaşanan trajediler nedeniyle Amerikan halkının baskısıyla İsrail'e destek tamamen kesilecek. 

Yahudilere desteğin kesilmesi veya azalması, bölgede İsrail Devleti'nin zayıflamasına yol açar. El-Kaide, İsrail'in zayıflatılmasının, rejimlerin gücü, varlıklarının önemi ile İsrail Devleti ve dünyadaki gücü ve nüfûzu arasındaki tartışmalı bağlantı dengesine zarar vereceğine inanıyor. İşte o zaman, tüm sonuçlar El-Kaide'nin menfaatine olacak. 

Amerikalılar zayıf, tüketilmiş, mevcut dünya düzeni sisteminde omuzlarına yüklenen sorumluluğu taşımaya güç yetiremeyecek hâlde olacaklar. İsrail, bölgedeki cihad akımlarıyla silahlı çatışmalara girdiği zaman, Amerika zayıf düştüğü ve tavrındaki değişim meydana geldiğinde yavaş yavaş zayıf düşecek. İktidardaki rejimler Amerikalı-Batık desteğin çekilmesinin sonucu olarak, kendisini savunma yeterlilik ve yeteneğini kaybetmiş olacak. Tüm bu faktörler, El-Kaide'nin ve İslâmî cihad akımlarını 5. aşamaya geçmeye hazırlayacak. 


5- Devleti İlan Etme Aşaması 

El-Kaide'nin stratejisine göre bu aşama, 2013 
yılının başında başlayıp 2016 yılının başında son bulacak. Bu aşama sırasında Arap bölgesindeki yabancı-batılı kabza çok gevşemiş olacak. İsrail’in, önleyici ve proaktif vuruşlar yapmaya gücü olmayacak, uluslararası dengenin merkezi noktaları da değişmiş olacak. 
Çin, şimdiki oranda büyümeye devam ederse, gerçek bir süper güç haline gelecek. 
Aym şey Hindistan için de geçerli. Avrupa ise şimdiki uzlaşma hali üzere devam edemez. 
Zira El-Kaide analizcilerine göre İngiltere, Avrupa’da büyüyen birliğin devam etmesine müsaade etmeyecek. Çünkü İngilizler, bu birliğin dünyanın yaklaşık üç yüzyıl boyunca yönetiminde tek olan Anglo-Sakson ittifakı¬ nın menfaatine olmayacağını düşünüyor. 
Bunun için kontrolün ellerinden alın masına 


göz yumamayacaklar. El Kaide’nin teorisyenleri, bu teorilerine itiraz ederek, “o zaman Amerika'nın tek başına dünyayı yönetmesine nasıl müsaade ettiler” diyenlere şöyle cevap veriyorlar: «Amerika'nın yöneticileri eskiden de bugün de hep Anglo-Sakson'dur. İngiltere'nin geçen yüzyılın ortasında Amerika'ya taviz vermesi dünyayı ve Avrupa halklarını kandırmacadan başka bir şey değildi.» 

El-Kaide teorisyenleri, gerçekleşecek değişikliklerin değişim ve küresel İslâmî cihad akımlarının menfaatine olacağına inanıyor. Bu değişiklikler, değişim ve küresel İslâmî cihad hareketlerinin İslâm Devleti-Hilafet Devleti kurmalarını, onu yeniden canlandırıp etkin kılmalarını sağlayacak. El-Kaide düşünürleri ve liderleri şöyle olacağını tahmin ediyor: 

Düşmanların saflarında meydana gelecek kapsamlı zayıflık hali, Müslümanlarla aralarında güçlü aykırılıklar bulunmayan yeni küresel güçlerin ortaya çıkması, (ümmetin) kendi gücündeki istikrarlı artış El-Kaide ve İslâmî cihad akımlarına İslâm Devleti’nin kuruluşunu ilân etmek için altın bir fırsat verecek. 

Devletin kurulması, El-Kaide için stratejik bir hedeftir. Çünkü bu kuruluş onlar için şunları ifade ediyor: 

-Kontrol ve liderlik kudreti. 

-Yeniden yapılanma ve imar için gerçek fırsat. 

-Ümmetin enerjilerinin, beşerî ve maddi potansiyel ve yeteneklerinin harekete geçirilmesi, davalarına ve ihtiyaçlarına hizmet için en mükemmel şekilde istihdam edilmesi. 

-Yeni uluslararası dengelerin oluşması eşliğinde ümmete saldıranların kovuklarına geri çekilmesi. 

-Hakkın tahkiki, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin yeryüzüne yayılması. 

Allah'ın şu vaadi gerçekleşecek: 

- «Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak ve onları önderler yapmak ve yeryüzüne onları mirasçılar kılmak istiyoruz.» 

- Bu da, Müslüman ülkelerindeki tüm yolsuz rejimlerin çöküp yok olmasını sağlayacak. 

Bunlar, El-Kaide liderleri ve düşünürlerinin görüşleri. 
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6 - Kapsamlı Karşılaşma Aşaması 

El-Kaide düşünürleri, 2016 yılının başlangıcının, iki kutup arasındaki, imân gücü ve küresel küfür gücü arasındaki kapsamlı çatışmanın başlangıcı olacağını tahmin ediyor. Bu kapsamlı çatışma, İslâm Devleti’nin kurulmasından hemen sonra başlayacak. 
Dünya o vakit, imân ve küfür olmak üzere iki bloğa ayrılacak. Bu, Bin Ladin’in birçok mesajında ortaya attığı görüştür. El-Kaide, bir değişim teorisi olarak gördüğü, İlahî bir âyetten kaynağını alan bir fikre dayanıyor: “De ki: Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti. Bâtıl yok olmaya zaten mahkûmdu.” 

Yani hak geldiğinde bâtıl bitecek, yıkılacak ve ortadan kalkacak. Onlara göre İslâm Devleti hakkı temsil ediyor. Bâtıl ile savaşmaya başladığında, bâtıl onun karşısında uzun süre direnemez. Bu nedenle hızlı bir şekilde yok olacak. İslâm Devleti, insanlığı yeniden güvenlik, mutluluk ve huzura kavuşturacak. 


7 - Son Zafer Aşaması 

El-Kaide teorisyenleri, bâtıl güçlerle olan kapsamlı savaş ve geniş çatışmanın sadece bir kaç sene içinde sonuçlanacağı görüşünü taşıyorlar. İslâm Devleti’nin toplanma ve hazırlanma imkân ve gücü muazzam boyutta 
olacak. O vakit özellikle Müslümanların 1 
buçuk milyarı aşacak sayısı düşmanlarını korkutacak, başta direnmeye gücü yetmeyecek İsrail olmak üzere, hızlı bir şekilde geri çekilmelerine sebep olacak. Etkin İslâmî güç, düşmanlarımızın kalplerine korku salacak. 
Bu noktada dünya, İslâmî anlayışa göre gerçek korkutma, “terör” terimi kavramım idrak edecek. O korku ki, düşmanda caydırıcı bir etki yaparak, Müslümanlara ya da savunmasızlara saldırmadan, herhangi bir haklarına dokunmaya kalkmadan önce, kendisini bin kez daha düşünmeye sevkedecek. 

Bu aşama, El-Kaide'nin çizilen planının en son aşamasıdır. Bu plan, Eİ-Kaide'ye daha önce 


hiçbir çağdaş İslâmî hareketin sahip olamadığı güvenilirlik ve gerçeklilik kazandırıyor. El Kaide teorisyenlerine göre net hedeflerinin bulunmasının yam sıra, bu kusursuz plan ve bazı daha başka etkenler, El-Kaide'ye sürekli ilerlemede ve başarıda yardımcı olacak. Bu etkenlerden bazıları ise şöyle: 

İslâm Ümmeti'nin Durumu 

İslâm Ümmeti'nin yaşadığı gerçeklik, zor ve hatalıdır. Ümmeti yöneten rejimlerin hepsi, geri kalmış, zalim, iradesi ve bilinci çalınmış, ümmetin düşmanlarının feleğinde dönen, ümmeti zayıf, düşüş ve geri kalmışlık dairesinden çıkamayacak bir hâlde bırakmak amacıyla programlanmış bir eylemi uygulayan rejimlerdir. Yöneticileri, ümmetin otoritesini çalmışlar, zenginliklerini yağmalamak için yabancılarla işbirliği yapmışlardır. 

Ayrıca halklanndan gerçeği saklamak için tüm üsluplara başvurup her türlü çabayı harcıyorlar. Bu durumların hepsi artık açıkça bilinmektedir. Ümmetin gençleri ve toplulukları, tüm boyutları ve ayrıntılarıyla gerçeğin farkında olabilecek güç ve bilince sahiptirler. 
Herkes, bu rejimlerden ve bu rejimlerle bağlantılı kötü durumdan kurtulacağı günü bekliyor. El-Kaide ve akımları bu noktada, bu koşulların gölgesinde kendisini ümmetin liderliği için bir alternatif olarak sunacak. Özellikle de bahsi geçen noktalara bilinç, deneyim ve hikmetle yaklaşabilecek iyi, makul bir hitabete dayanır ise ümmet evlatlarının geniş kısmından kabul ve destek bulacaktır. 


Arap ve Siyasî Partilerle 
Örgütlerin Durumları 

Arap ve İslâm sahalarında çalışan örgüt ve partiler, ümmetin halklarının, değişim ve özgürleştirme süreci merkezli istek ve özlemlerini gerçekleştirmede başarılı olamadılar. Bu örgüt ve partilerin çoğunun, içinde bulunulan gerçeklikle başa çıkabilmek için ortaya koydukları ne bir planları ne programları ne de doğru dürüst görüşleri bulunuyor. Aksine koşullarına, liderlerinin ve bazı etkili şahıslarının menfaatleri ile uyumlu olacak yönde şekil verdiler. Bunların arasında, rejimlerle uzlaşarak değiştirmeye koşanlar, İslâmî fikrin ve akidenin temel prensiplerini ve şüphe götürmez temel doğrularını rejimlerin demokrasisi, laikliği ile uyuşacak şekilde kıvırmaya kalkanlar, ümmetin düşmanlarıyla anlaşıp kendileriyle yolun ortasında buluşan, uygulanması ve elde edilmesi mümkün olmayan vaat ve anlaşmalar karşılığında artık düşmanla tezatlık yaşamayan örgütler bulunuyor. Bu başarısızlık ve hâsıl olan sapma neticesinde, El-Kaide analizine göre, ümmetin gençleri ve halkları, istenen gerekli sıfatlara sahip “yeni geleni” gözetler oldular. 

El-Kaide, kendisinin ortaya koyduğu akımların bu sıfatlara sahip “yeni gelen” olduğu görüşünü taşıyor. Bu görüşe göre El-Kaide'ye destek artacak, akımı da yayılıp genişleyecek. 

Sürekli ve Yenilenen Düşman 

El-Kaide teorisyenleri, İslâm Ümmeti'nin yaklaşık iki yüzyıldır maruz kaldığı saldırıların, neredeyse hiç bitmeden ya da durmadan sürekli ve üst üste topraklarının işgal edilmesinin, zenginliklerinin yağmalanmasının, onurunun çiğnenmesinin, özgürlüğünün ve idaresinin çalınmasının ümmetin cesedinde kanayan ve kanamakta olan yaralar bıraktığına inanıyorlar. 

El-Kaide, Filistin, Irak, Afganistan, Çeçenistan, Keşmir, Sudan, Eritre ve Filipinler’de olanların, Müslümanların vicdanlarım uyandırmaya, ümmeti bu düşmana karşılık verebilir kılacak bir sığmak, bir çıkış yolu aramaya veya sağlam bir yere sığınmaya itmeye yeterli olduğunu düşünüyor. 

El-Kaide düşmana karşı koymadaki tarz ve yaklaşımlarıyla bu saldırganlara iki kat karşılık vermede ümmetin gelecek vadeden umudu olacak. 


Zaferlerin Gerçekleşmesi 

El-Kaide’nin, zaferlerin gerçekleştirilmesinde benimsediği teori, İlahî bir görüşü temel alıyor: 

- '«Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu teşbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.'» (Nasr Sûresi) 

Yukarıda bahsettiğimiz sûre, Peygamber'in (s.a.s.) ve sahabelerinin gerçekleştirdikleri büyük bir zaferden soma indi. Bu zafer, Mekke'nin fethi idi. Bu zaferden sonra Arap Yarı¬ 


madasından çok sayıda Arap, gönüllü olarak İslâm dinine girdi. El-Kaide'nin elde edeceği küçük-büyük tüm zaferler, ümmetin çok sayıda gencinin saflarına ve dünyamn dört bir yanında yayılmış ve çeşitlilik kazanan çalışma alanlarına katılmaları önünde kapıları sonuna kadar açacak. Artık El-Kaide'nin merkezine ulaşıp katılamayan herhangi bir kimse, aynı fikir ve görüşten beslenen, aynı felekte dönen, aynı araçları, yöntemleri ve üslupları kullanarak aynı hedefe ulaşmak için kendine özel merkezim kurma üzerinde çalışıyor. El-Kaide, Yahudiler ile Amerikalıların saldırılarının sürmesi hâlinde bu eylemin büyüyüp artacağına inanıyor. El-Kaide her gün bu durumu genişletmeye çalışıyor. Ayrıca Amerikalıların İslâm dünyasının sahalarında daha da yayılmasının ve genişlemesinin, mücahidlere kendileriyle daha kolay ve geniş çatışma imkânı vereceği kanaatini taşıyor. El-Kaide'nin nazarında düşmanla her çatışma bir zaferdir. 
Çünkü ümmet uzun süredir gerçek savaşlardan ve çatışmalardan uzak kaldı. El-Kaide'nin bu stratejisi, gördüğümüz gibi hatları ve aşamaları açık bir plana dayanıyor. Hedefleri belirli ve araçları da açık! Planı, tarihin aşamalarım iyi anlama ve mantıklı tahminler silsilesi üzerine kurulu. Çalışmada yöntemlerinden biri, gelecek olaya karşı nasıl davranacağını belirleyen bir ön plan yapmak ve onu iyi, faydalı bir şekilde kullanmayı denemek. Gittikçe artan gücü, ümmetin gizli enerjilerini aktifleştirme kudretine dayanıyor. Tek seçeneği, sonuna kadar çatışmaya girmek. Bu süreklilik, düşmanının enerjilerini ve olanaklarını tüketip zayıflatacak. 

Görüşü, eylem, girişim, olay üretme ve onu kullanma üzerine kurulu. Mesajı evrensel olup dünyadaki savunmasızlar üzerinden zulmü ve haksızlığı kaldırmayı hedefliyor. Bu mesajda düşmanla barış veya ateşkes yapmak yahut onunla yolun ortasında buluşmaya yer yok. Ortaya attığı çözümler köklü olup şer'î hükümlere ve yaşamın gerçekliğim seçkin bir şekilde anlamaya dayanıyor. 

El-Kaide savaşçıları ve mücahidleri ölümü kayıp, herhangi bir çatışmada yenilgiyi de nihayet olarak görmüyorlar. Çünkü onlar, zafere ve Allah'ın salih kullarının nüfuz sahibi olacağı yönündeki İlahî vaade inanıyorlar. El-Kaide tüm bunlardan yola çıkarak tüm müminleri ve savunmasızları, açık, kesin bir zaferle müjdeliyor. 
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El Kaide’nin 20 Yıllık Planını Değerlendirmek 



M uhtemelen şanslı bir şekilde El Kaide Arap rejimlerinin sürdürülemezliği konusunda oldukça ileri görüşlü ve feraset sahibiydi. Cihadiler Suriye’deki savaşa giden yolda Tunus, Trablus, Kahire ve Sana’daki rejimlerin devrilmesinde bir rol oynamadılar ancak hareket ayaklanmalardan büyük ölçüde faydalanmayı başardı. Ülkelerde açılan dava (tebliğ çalışması) programlarıyla -Kuzey Afrika’da yeni kurulan Ensaru’ş Şeria da dahil- cihadiler mesajlarını yaymayı ve destek tabanlarını akıncı bir güçten sosyal bir harekete dönüştürmeyi başardılar. 
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• 

İ ki buçuk yıl önce Arap Baharı başladığından beri küresel cihad hareketi Arap dünyasında çeşitli yeni bölgelere yayıldı: Suriye, Libya, Tunus ve Sina bunların en güncel olanlarıdır. Bu ayaklanmalar çoğu insanı şaşırtmışsa da El 
Kaide hadiselerin nasıl bir şekil alacağını 2005 
yılında açığa çıkan 20 yıllık planında ( 2000 - 2020) çoktan öngörmüştü. Bu taslak cihadilerin kendi çabalarından çok dış etkenler ve yapısal güçlerin etkisiyle de olsa şu ana kadar planlandığı gibi gitti. Bunun neticesinde El Kaide hareketi gelişmelerden faydalanmak için iyi pozisyon almış durumdadır. Fuad Hüseyin “El Zerkavi: El Kaide’nin 2. Kuşağı” isimli kitabında El Kaide’nin 7 aşamalı olan 20 yıllık planını detaylı olarak açıklıyor, bu planda 2013 yılı 5. aşamanın başlangıcına denk gelmektedir. Aşağıda Hüseyin’e planı sızdıran El Kaide’nin bu aşamalar hakkında düşündüklerini bulacaksınız. 

Birinci Aşama: Uyanış 2000-2003: 9 /n saldırılarının amacı Amerika’yı İslam dünyasına savaş ilan etmesi için tahrik ederek Müslümanları uyandırmaktı. Ayrıca El Kaide saldırıların mesajını dünyadaki Müslüman kitleye ileteceğini düşündü. Bu Şubat ayında Tunus’ta saha araştırması yaparken cihadi grup Ensaru’ş Şeria üyelerinin bu döneme işaret ederek şu duyguyu dile getirdiğine şahit oldum: “Çoğu insan bu alanda daha eğitimli hale geldi. Sempatizanlar kaybettiysek de yeni destekçiler kazandık”. 

İkinci Aşama: Gözlerin Açılması 2003-2006: Bu 

dönemde El Kaide kendisini daha küresel bir harekete dönüştürmek ve destek tabanını diğer Arap ülkelerine yaymayı amaçladı. Irak ileriki cihad sahaları için kadrolar hazırlamada merkez olarak kullanılacaktı. Bu aşamanın da meyve verdiğinin işaretleri vardır. Cihad grubu Tevhid ve’l Cihad Cemaati 2004 yılında İki Nehrin Topraklarının El Kaidesi (Irak) adını aldı. İki yıl sonra hapishaneden kaçan bir grup mahkum El Kaide’nin Yemen kolunu kurdu, daha sonra 2009’da Suud kolu ile birleşerek Arap Yarımadası El Kaidesi adını aldı. 2007 başlarında Cezayir merkezli cihadi organizasyon Savaş ve Nasihat için Selefi Hareketi de Usame bin Ladin’e biat ederek ismini İslami Magrib El Kaidesi olarak değiştirdi. 

Üçüncü Aşama: Meydana Çıkma ve Ayağa Kalkma 2007-2010: Levant bölgesine, özellikle de Suriye’ye daha fazla odaklanıldığı görülen, İsrail ve Ürdün’e de saldırıların yapıldığı bu aşama tamamıyla başarısız oldu. İsrail’e bazı roketler fırla-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El Kaide'nin yolundaki büyük engeller dolayısıyla bu son iki aşama biraz hayali gözükmektedir. Birincisi, Batı ekonomik zorluklar yaşıyor olsa ve göreceli olarak etkisi azalmışsa da El Kaide'nin düşündüğü gibi bir varolma savaşı içinde değildir. 
İsrail de. İkincisi, cihadilerin idari sicil kayıtları zayıftır, özellikle kendi dar Şeriat yorumlarını uygulamaya başladıkları zaman yerel halkın pratiğinden çok daha muhafazakar olan sosyal normlar ve acımasızlıklarından dolayı Afganistan, Irak, Somali, Yemen ve Mali'de başarısız olmuşlardır. 
Bu sebeple Suriye veya başka yerlerde Şeriat projesine tepkiler olacaktır. (Batılı yazarın kendi görüşüdür- Çeviren). 
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tıldı ancak az hasar verdi, hatta Gazze’deki cihadçılar Hamas tarafından sert şekilde bastırıldı. Ürdün’de ise 2005 Amman düğün bombalaması sonrasında insanlar cihad davasından soğudu ve hareketin çoğu önemli üyesi hapsedildi. Aynı zamanda Suriye’de Esad rejimine karşı dusuk şiddetli bir savaş çabucak kontrol altına alındı ve mağlup edildi. 

Dördüncü Aşama: 2010-2013: El Kaide bu dönemin zalim Arap rejimlerinin yıkıldığı ve Amerika’ya siber saldırıların yapıldığı bir dönem olacağını öngördü. 

Muhtemelen şanslı bir şekilde El Kaide Arap rejimlerinin sürdürülemezliği konusunda oldukça ileri görüşlü ve feraset sahibiydi. Cihadiler Suriye’deki savaşa giden yolda Tunus, Trablus, Kahire ve Sana’daki rejimlerin devrilmesinde bir rol oynamadılar ancak hareket ayaklanmalardan büyük ölçüde faydalanmayı başardı. Ülkelerde açılan dava (tebliğ çalışması) programlarıyla -Kuzey Afrika’da yeni kurulan Ensaru’ş Şeria da dahil- cihadiler mesajlarını yaymayı ve destek tabanlarını akıncı bir güçten sosyal bir harekete dönüştürmeyi başardılar. 

Cihad hareketi Irak’taki başarısızlıklarından dersler çıkardığını da gösterdi. Suriye gibi savaş bölgelerinde sosyal hizmetler sağlayarak destek toplamaya çalıştı. Ayrıca aşırı şiddet kullanarak Sünni halkı yabancılaştırmaktan kaçındı ve askeri güçler ile Sünni olmayanları hedef aldı. 

Bir aşama geç olsa da küresel cihad hareketi Suriye’de cephe açtı ve bölgedeki operasyonları kolaylaştıracak bir lojistik üs kazandı. Kuzey Sina’da İsrail’i hedef alan ve güçlenmekte olan cihadi grubu kurdu. 

Yeniden ayağa kalkan bir Irak El Kaidesi ise Ürdün’deki Selefılerle yakın bağlarını korumaya devam etmektedir. Böylece hareket planın gelecek aşamalarını uygulamak için kendisini iyi konumlandırmış durumdadır. 


Beşinci Aşama: 2013-2016: Gelecek üç yıl içerisinde El Kaide İslam dünyasında sönmekte olan Batı etkisi ve zayıflayan İsrail sayesinde bir İslami devlet veya hilafet kurmayı hedeflemektedir. Amerika ve Batı’nın Mısır ve Suriye’deki hadiselere yön vermedeki iktidarsızlığı Batı etkisinin gerçekten azaldığını göstermektedir. Bununla birlikte Amerika halen büyük bir askeri varlığa sahiptir ve Arap rejimleri ile bağlarını korumaktadır. Ayrıca bölgedeki istikrarsızlık dolayısıyla İsrail’in sözel olarak eskiye göre daha fazla askeri avantaja sahip olduğu söylenebilir. 

Altıncı Aşama: Topyekün Savaş 2016 - 2020 : 

El Kaide bu dönemde kafirlerle topyekün bir savaşın meydana gelerek 2020’de kafirlerin mağlubiyeti ve Hilafetin zaferi ile neticelenecek 7. Aşama olan “Kesin Zafer” dönemine varılacağını görmektedir. 

El Kaide’nin yolundaki büyük engeller dolayısıyla bu son iki aşama biraz hayali gözükmektedir. Birincisi, Batı ekonomik zorluklar yaşıyor olsa ve göreceli olarak etkisi azalmışsa da El Kaide’nin düşündüğü gibi bir varolma savaşı içinde değildir. İsrail de. İkincisi, cihadilerin idari sicil kayıtları zayıftır, özellikle kendi dar Şeriat yorumlarını uygulamaya başladıkları zaman yerel halkın pratiğinden çok daha muhafazakar olan sosyal normlar ve acımasızlıklarından dolayı Afganistan, Irak, Somali, Yemen ve Mali’de başarısız olmuşlardır. Bu sebeple Suriye veya başka yerlerde Şeriat projesine tepkiler olacaktır. (Batılı yazarın kendi görüşüdür- Çeviren). 

Ancak bölgede genişleyen istikrarsızlık çevik ve geçmiş tecrübelerden ders alan bir cihadi hareketin taraftar bulmaya devam edeceği anlamına gelmektedir. Cihadilerin kesin bir zafere ulaşıp tüm Müslüman nüfusu kapsayan bir hilafet kurmaları ise mümkün değildir. Fakat El Kaide hiçbiryere gitmiyor. Stratejik planın son aşamaları biraz zorlama olsa da hareket on yıllarca varlığını sürdürmesi muhtemel olan bir realitedir. 
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Tercüme: Defne Bayrak 


dünyası 

dosya 

Emced Haşefe ^ 


El Kaide zayıfladı mı yoksa gücü arttı mı? 



E l Kaide, Amerika’nın dayattığı; halklarla arasındaki uzaklığı kırmak için Arap ülkelerindeki kollarına yeni isimler vererek ortaya çıkmaya çalıştı. Stratejisini de değiştirdi. Bunu da yeni liderler ve Yemen, Tunus ve Libya’da olduğu gibi ‘Ensaru’ş Şeria’ adıyla ortaya çıkarak yaptı. Toplumun ortasında gerçekleşen bu aleni ortaya çıkış ve toplumla temas, Amerika’nın canını sıktı. Zira toplumun cihatçılar hakkındaki görüşünün değişmesini, onları kabul etmelerini istemiyordu. 
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A BD, El Kaide Örgütü’nün isimlendirdiği şekliyle ‘Manhattan Gazvesi’ni yıllar geçse de unutamayacak. 
Çünkü bu darbe sadece dünya ticaret kulelerini yıkmakla kalmadı aynı zamanda 500 
yıl boyunca inşa etmekle uğraştığı güvenlik ve ekonomi üzerine kurulu uygarlığına da zarar verdi. 

El Kaide Örgütü bu olayla Amerika’yı halkı karşısında utandırdıktan sonra Amerikan yönetimi işe bu gözle baktı. Ayrıca ABD’nin güvenliğinin füzelere dönüşen uçakların karşısında düşmesi, ABD’nin ulusal güvenliğinin gücünü zayıflattı. Şokun etkisiyle eski başkan George W. Bush durumu kavrayamadı ve dünyanın önünde ‘kim bizle değilse düşmanmızdır’ diye bir kanun çıkardı. Böylece dünyayı iki ‘bağlılık’ seçeneğinin önüne koydu. Arap ülkeleri liderlerinin büyük kısmı da ‘teröre’ karşı savaş için sözleşme ve bu savaşı desteklemek için yarışa girdiler. 

Amerikan yönetimi isteksizce her yıl dönümünde bu olayı hatırlamaya devam edecek. 
Bu nedenle, El Kaide Örgütü ve liderlerinin 
konuşlandığı merkez olması itibariyle 60 
ülkeyle ittifak kurarak Afganistan’ı işgal etmeye başladı. Afganistan’ı (yönetimini) düşürdü. Ancak Taliban’ın ve El Kaide’nin gücünü düşüremedi. Bu da kendisini, ll Eylül gibi psikolojik bir yenilgiyi gömmesine yardım edecek ikinci bir zafer aramaya itti. Böylece 20 Mart 2003 ’te, Amerika’nın ulusal güvenliğini tehdit eden bir rejimin varlığı ve El Kaide Örgütü’nü desteklediği bahanesiyle Irak’ı işgal etti. Ancak Irak’ta yeni bir cephe ateşleyerek aslında ikinci bir cihad ortamı oluşturmuş oldu. 


Meydansal olan son çatışmada ise Amerika El Kaide'yi 'algı' mantığıyla yenemedi. Çünkü Amerika'nın El Kaide'ye karşı savaşı, merkezinde ve diğer ülkelerdeki şubelerinde hareketsel olarak El Kaide'nin varlığını ortadan kaldırmaya dayalı. 



Amerika’nın Irak’a karşı savaşının 2004 - 
2007 yılları arasında Amerika Irak’ta ‘kor’ 
yıllar yaşadı. Irak Halkı’nın Saddam’dan kurtulmasının, Saddam Hüseyin döneminde yurtdışında yaşayan Iraklı liderlerin umut ettiği gibi büyük kayba malolacağım tahmin edemedi. Bu da ABD’ye Obama döneminde çekilme kararı almasını ve İslam dünyasındaki çeşitli ülkelerden gelenlerden oluşan bir cihad ortamı bıraktıktan sonra ülke yönetimini rehine olarak, kendini El Kaide’nin faaliyetlerinden ve saldırılarından korumayan bir hükümete terketmesini dayattırdı. 

ll Eylül saldırıları sonrası Amerikan emperyalizmi ile El Kaide’nin kollarının Arap dünyasındaki tarihi çatışmasında medyada Amerika kazandı. Öyle ki Arap ülkelerinden ‘teröre karşı savaş’la ilgili takipçileri seferber etti. Aynı zamanda halkların gözünde El Kaide’nin imajını yerle bir etmeyi de başardı. İslami harekete mensup medya sesini de seferber ederek Suudi Arabistan’da görüldüğü gibi ‘şeriat mantığıyla’ saldırdı. Bu da diğer topluluklarla arasını açtı. 

Meydansal olan son çatışmada ise Amerika El Kaide’yi ‘algı’ mantığıyla yenemedi. 
Çünkü Amerika’nın El Kaide’ye karşı savaşı, merkezinde ve diğer ülkelerdeki şubelerinde hareketsel olarak El Kaide’nin varlığını ortadan kaldırmaya dayalı. 

Amerika El Kaide’yi Afganistan, Irak, Yemen, Kuzey Mali, El Magribu’l Arabi 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Enver el Evlaki 2011 yılının Mart ayında yayınlanan makalesinde şöyle demiştir: 'Arap devrimleri, İslâmî harekete fikirlerini yayması için daha geniş imkan vererek El Kaide Örgütü'ne zarar vermekten ziyade destekleyecek. 


(Kuzey Afrika ülkeleri) ve Cezayir’in güneyinde yenmeyi başarmışsa da varlıksal olarak onu ortadan kaldıramaz. Bu da El Kaide Örgütü’ne, Amerika’nın kendilerine karşı düzenlediği savaşın gevşemesi halinde ideolojisini daha da sertleştirerek yeniden dönme ve faaliyetlerine yeniden başlama fırsatı vermektedir. 

El-Kaide, 2008 ve 2011 yılları arasında, savaşın Afganistan’daki merkezlerine baskısından ve Amerika’nın Ebu Musab ez-Zerkavi, Ebu’l Yezid el-Mısri, Ebu Hafs el-Mısri, Ebu’l Leys el-Libi, Ebu Yahya el-Libi, Atiyye Abdurrahman gibi liderlerini öldürmesinden etkilendi. Ancak Irak’taki kolunda Ebu Ömer el-Bağdadi, Mağrib’deki kolunda Ebu Musab Abdulvedud liderliğinde faaliyetlerini sürdürdü. En faal olduğu ülke ise Yemen’di. Öyle ki örgütün Yemen ve Suudi Arabistan’daki kolları 


2009 yılında Arap Yarımadası’ndaki El Kaide Örgütü’ adı altında ve Ebu Basir künyeli Nasır el Vuhayşi önderliğinde birleşti. Şeyh Enver el Evlaki ve Suudi asıllı; Yasir Asiri, İbrahim er-Rubeyş, Said eş-Şehri gibi liderlerin varlığı ise daha büyük bir tehlike anlamına geliyordu. Bu durum Obama’yı Yemen’deki El Kaide’nin Amerikan Ulusal Güvenliği için en büyük tehlikeyi arz ettiğini düşünmeye itti. 

Tabi ki bu faaliyetler Arap Baharı devrimlerinin daha fazla genişleme için verdiği fırsatla kıyaslanamaz. Öyle ki Şeyh Enver el Evlaki 2011 yılının Mart ayında yayınlanan makalesinde şöyle demiştir: Arap devrimleri, İslami harekete fikirlerini yayması için daha geniş imkan vererek El Kaide Örgütü’ne zarar vermekten ziyade destekleyecek.’ 

Ancak bu barışçıl Arap devrimlerinin Tunus’ta başlayıp Mısır’a ardından da Yemen’e ve Suriye’ye yayılması, diğer ülkelerin de siyasi halk hareketlenmesine maruz kalmasıyla El Kaide Örgütü’nün ve şiddet yoluyla ümmette değişiklik yapmayı hedefleyen radikal ideolojisinin sonunun geldiği ve barışçıl değişim çağının ve barışçıl demokratik sürecin bu ideolojinin yerini aldığı yönünde çeşitli sesler yükselmeye başladı. El Kaide Örgütü’nün Lideri Usame bin Ladin’in 2011 yılında Amerikan özel kuvvetleri tarafından Pakistan’da öldürülmesi de iddialara göre El Kaide’nin ölümüne katkıda bulundu. 
Buna karşılık olarak El Kaide Örgütü ise yeni lider Eymen el-Zevahiri’nin ve Enver el-Evlaki, Ebu Yahya el-Libi gibi diğer teorisyenlerinin dilinden daha başında derin devletin sertliğine, köklü bağımlılığa ve İslamcıların iktidara gelmesini engellemek için uluslararası ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilecek karşıt devrimin gücüne bakaraktan demokrasi baharının ömrünün kısa olacağını vurgulamıştı. El-Zevahiri bu durumu ‘Helvadan Put: Demokrasi’ başlıklı konuşmasında özetledi. 

Ancak tamamen tersi oldu. Libya ve Yemen devrimlerinin oluşturduğu çevre ve devrimlerinin askerileştirilmesi sonra Suriye’de ayaklanma ve silahlı cihada doğru gidilmesi, Mısır’da meşruiyete karşı gerçekleştirilen darbe ancak El Kaide Örgütü’nün savunduğu ‘bu rejimlerin düşürülmesi için silah seçeneğinin gerektiğine’ ve El Kaide’nin mücadelesinin bu devrimci halkların yaptığından uzak bir şey olmadığı inancını artırdı. 

Ancak El Kaide, Amerika’nın dayattığı; halklarla arasındaki uzaklığı kırmak için Arap ülkelerindeki kollarına yeni isimler vererek ortaya çıkmaya çalıştı. Stratejisini de değiştirdi. Bunu da yeni liderler ve Yemen, Tunus ve Libya’da olduğu gibi ‘Ensaru’ş Şeria’ adıyla ortaya çıkarak yaptı. Toplumun ortasında gerçekleşen bu aleni ortaya çıkış ve toplumla temas, Amerika’nın canını sıktı. Zira toplumun cihatçılar hakkındaki görüşünün değişmesini, onları kabul etmelerini istemiyordu. 
Arap Yarımadası’ndaki El Kaide Örgütü’nün şer’i sorumlusu Ebu Zubeyr Adil El Ebab, 
2012 yılının Haziran ayında çıkan ‘Abyan 
Şehri ve Shabwah’ınbazı kesimlerini kontrol altına almanın kazançları ve meyveleri’ adlı kitabında bunu; Ensaru’ş Şeria’nın bu şehirlerde şeriatı uygulamak için bir yıllık bir model oluşturduğunu ve insanlarla arasındaki soyutlanma halini kırdığını ifade etti. 

Suriye’de ise Beşşar Esed Rejimi’nin saldırısı¬ nın şiddeti, ayaklanan halkı barışçıl halkasından çıkıp silaha yönelmeye mecbur bıraktı. 
Bunun üzerine çeşitli Arap ve İslam ülkelerinden cihatçılar ‘Nusret Cephesi’ bayrağı altında savaşmak üzere birleşti. Amerika bu tarz bir cihadi oluşumu başından beri reddetti. Körfez’deki bölge ülkeleri (Suriye’deki) savaşın sürüp de cihadi grupların güçlenmesinden, Afganistan’da Arap Afgan savaşı atmosferinin kendilerini bilinçlendirmesinden ve 1989 yılında Sovyetler Birliği’ne karşı zafer kazanmalarından sonra yeni bir cihad ortamı oluşturulmasından ve bu mücahidlerin ülke¬ 


lerini bu diktatör rejimlerden kurtarmak için dönmelerinden endişelendi. 


Özet: 

El Kaide, Arap devrimlerinin türettiği ortamı - halklar şeriatın hakimiyetine çağırmasa da- kendi aleyhine de genel olarak kurmaya çalıştığı İslami projenin aleyhine de görmüyor. Öyle ki onların gözünde bu devrimler, rejimler düştükten sonra da bir vakit alsa bile İslam devletinin kurulmasını hazırlayacak. Bu nedenle 2011 yılının Mart ayında Şeyh Enver El Evlaki’nin ifadesine göre ‘daha sonra kimin yöneteceği (devrimlerin sürdüğü ve henüz İslam devletinin kurulmasının gerçekleşmediği ara dönemde) önemli değil.’ Aynı şekilde cihadi teorisyen Ebu Müslim el Cezairi 2011 yılının başında Minberu’t Tevhid ve’l Cihad Sitesi’nde şöyle demişti: ‘Arap ülkeleri bizimle çağırdığımız şey üzerinde uyuştu ve bu yöneticilere tağut dedi. Bizler bu rejimlerin yıkılması çağrısında bulunuyorduk halklar bu rejimleri yıkmak için çıkıp bunun için uğraştı. Sonra demokrasiye karşı gerçekleştirilen ayaklanma ile demokrasi oyunu ve yöneticileri devrimlerle devirme işi bozuldu. Bizler yöneticilerin demokrasi yoluyla düşürülmeye kalkılmasının fayda vermeyeceğini de söylüyorduk. Sonra halklar bizimle bu rejimleri düşürmenin yolunun cihad olduğu konusunda da uyuştu. Öyle ki barışçıl gösteriler, Libya’da da Suriye’de de faydalı olduğunu ispatlayamadı.’ 
Ebu Müslim, mesajını ‘halkların önünde şeriatın hakimiyeti ve İslam devleti kurulması çağrısında bulunma dışında bir seçenek kalmadı. 
Halklar bir gün; insanoğlunun koyduğu kanun ve yönetimden umudunu kestikten (zulmünü gördükten) sonra bu devletin kurulması çağrısında bulunmak için çıkacak. 

El Kaide Örgütü, uluslararası düzen çerçevesi dışında hareket eden, kontrol ve yasalarına uyup başvurmayan tek hareketsel İslami cemaat olduğu için İslami projenin sadece bu örgütte vücut bulduğunu görürsün. Zira Usame bin Ladin şöyle demiştir: ‘Bizler İslam öncülerinden bir gruptan başka bir şey değiliz.’ El Kaide, ümmette cihadi fikri kolları arasına alan kucak ve bu fikrin yakıtı olmaya devam edecek. 
Ta ki bir vakit gelecek ve topluluklar bu fikri teslim alıp Arap ve İslam dünyasında bu fikirle kendisi amel etmeye başlayacak. 
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Tercüme: Ekrem Yıldız 


dünyası 
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PaulRogers ^ 


El Kaide 

Bir Fikrin Gücü 

Londra merkezli bir politik analiz kuruluşu olan Oxford Research Group ’tan Paul Rogers ’in makalesi 



B u rapor El Kaide vizyonunda büyük çaplı bir rönesansa işaret eden güncel gelişmelerin ışığında küresel cihad hareketlerini tekrar ele almaktadır. Bu gelişmeler dağınık ve birbiri ile bağlantısız olabilir ancak sanıldığından çok daha dirençli olduğunu ispatlayan bir inancın gücünü göstermektektedirler. Usame bin Ladin’in öldürülmesi ve Pakistan’daki silahlı saldırılarından sonra varılan ortak görüş El Kaide ideolojisinin bir geleceği olmadığıydı. El Kaide’yi hiyerarşik yapılandırılmış bir organizasyon olarak düşündüğümüzde bu varsayım en azından şimdilik doğru olabilir, fakat güçlü bir ideoloji olarak farklı bir yapıya dönüşmesi de muhtemeldir. 
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U zun süredir gerilemekte olduğuna inanılan El Kaide vizyonunun aslında bir geçiş döneminde olduğunu gösteren işaretler bulunmaktadır. Eğer gerçekten durum böyle ise bunun önemli sonuçları olacaktır. 

Giriş 

Oxford Research Group raporlarında direk veya dolaylı olarak El Kaide ideolojisinin evrimi ile ilgili dört güncel konu ele alınmıştır. 
El Kaide’nin küresel hareketleri ile ilgili Mayıs ayı raporu Nijerya’daki Boko Haram örgütü ve Suriye’deki İslamcı paramiliter hareketleri ele almıştı. Haziran raporu Mali’ye askeri müdahalenin risklerini ele almış. Ağustos raporu ise Suriye’deki paramiliter hareketlerini daha yakından incelemişti. 

Bu rapor El Kaide vizyonunda büyük çaplı bir rönesansa işaret eden güncel gelişmelerin ışığında küresel cihad hareketlerini tekrar ele almaktadır. Bu gelişmeler dağımk ve birbiri ile bağlantısız olabilir ancak sanıldığından çok daha dirençli olduğunu ispatlayan bir inancın gücünü göstermektektedirler. Usame bin Ladin’in öldürülmesi ve Pakistan’daki silahlı saldırılarından sonra varılan ortak görüş El Kaide ideolojisinin bir geleceği olmadığıydı. 
El Kaide’yi hiyerarşik yapılandırılmış bir organizasyon olarak düşündüğümüzde bu varsayım en azından şimdilik doğru olabilir, fakat güçlü bir ideoloji olarak farklı bir yapıya dönüşmesi de muhtemeldir. 

Yakın zamandaki gelişmeler 

Nijerya: Kuzey Nijerya’daki Boko Haram isyanı azalmaksızın devam etmektedir. Ekim ayında Nijerya ordusu ve polisi Boko Haram’ın güç merkezleri olduğu düşünülen yerlere büyük çaplı ve yıkıcı saldırılar düzenledi. 
Nijerya hükümeti tarafından bazı sınırlı diyalog teşebbüslerinde bulunuldu ancak bunlar Kuzey Nijerya’daki nüfuz sahipleri ile irtibat eksikliği taşıyordu. Yolsuzluk, marjinalleştirme ve yanlış yönetimle mücadele için ciddi girişimlerin yapılmaması ise Boko Haram’a verilen desteğin artmasına yardımcı oldu. 
Ordu ve polisin kullandığı acımasız yöntemler ise geri tepti. Boko Haram geniş bölgesel bağlantılara sahiptir, Nijer, Çad ve Kamerun gibi komşu ülkelerden eleman temin ettiği bilinmektedir. İslamcı gruplar Moritanya ve Nijer’de etkilerini artırmaktadırlar ve Boko Haram üyelerinin Somali’de askeri eğitim aldıklarını gösteren işaretler bulunmaktadır. 

Mali: 11 Kasım’da ECOWAS Mali’deki İslamcı 


gruplara askeri müdahale kararı aldı. Bu karar Batıkların desteğini alabilir ancak iki sebepten dolayı başarısız olması kuvvetle muhtemeldir. Birincisi Cezayir’in muhalefeti, diğeri ise müdahaleye en fazla askeri sağlayan Nijerya’nın Kuzey Mali’yi tek başına ele geçirecek güce sahip olmaması. Bu sebepten dolayı Afrika ülkelerinin müdahalesine Batı ülkeleri, özellikle Fransa destek verecektir. Ne kadar inkar edilse de Amerikan özel kuvvetlerinin çoktan Mali’de bulunduğuna dair raporlar vardır. Bu askeri müdahale İslam dünyasında Batı’nın İslam’a karşı başka bir saldırısı olarak gösterilecek. Batı karşıtı bu güçlü mesaj Irak ve Afganistan müdahalelerinin üstüne eklenecektir. 



Suriye: Doha’da uzun ve zor müzakerelerden sonra Suriyeli gruplar sonunda Şeyh Muaz el Hatib’in liderliğinde birleşik bir cephe oluşturmakta anlaştılar. Grupların birleşmesinin ana sebebi para ve silahların radikal İslamcıların eline geçeceği korkusundan dolayı silahlı grupların finansman eksikliğiydi. Bu eksiklik o dereceydi ki Halep’i ele geçirmeye çalışan gruplar cephane yokluğundan dolayı saldırı başlatamıyorlardı. 

Bu esnada Nusret Cephesi ve El Muhacirin gibi radikal İslamcı gruplar Körfez ülkelerinden dış destek almaya devam ettiler. Ayrıca Irak’taki muhalif unsurlar ile de bağlantıları bulunmaktadır. Yeni elemanların da Suriye’ye gelişi ile birlikte bu gruplar Esed rejimine karşı savaşta çok daha önemli ve etkili hale geldiler. Bu gruplar yeterli miktarda silahı Irak’ta koalisyon güçlerine karşı savaşta kazandıkları tecrübe ile birleştirmektedirler. 

Eğer Suriye Milli Koalisyonu etkili olsa bile - ki Suriye’deki grupların farklılıkları dikkate alındığında bu mümkün gözükmemektedir-İslamcı gruplar çoktan Suriye’deki yerlerini sağlamlaştırmıştır ve Esed sonrası bir Suriye’de kendilerine rol verilmemesi zor olacaktır. Muhaliflerin son z a manlarda elde ettikleri kazanımlar dikkate alındığında bu durumun ortaya çıkması mümkündür, ancak Esed rejimi halen aylarca, hatta daha uzun dayanabilir. Aşikar olan şey ise İslamcıların rejime karşı savaşta çok etkili oldukları ve savaş uzadıkça Esed sonrası Suriye’de daha da etkili hale gelecekleridir. 

Doğu Afrika ve Yemen: 5 yıllık bir mücadeleden sonra Afrika Birliği güçleri. Amerikan özel kuvvetleri ve droneları, bazı Somalili gruplar, Etiyopya ve Kenya ordularının birleşik güçleri Mogadişu ve Orta Somali’nin bazı bölgelerinde biraz ilerleme kaydettiler. Bu ilerleme sürdürülebilir ancak ülkenin diğer bölgelerine yaymak birkaç yıl alacaktır. Ayrıca radikal İslamcıların kontrolü altındaki alanlar halen diğer cihad sahaları ile irtibat halindedir, Boko Haram mensuplarının buralarda bağlantılar kurduklarının işaretleri vardır. 

Bu esnada komşu Afrika ülkelerindeki beklenmedik gelişmeler İslami akımlarin etkisini daha da güneye yaymaktadır. Kenya’nın liman şehri Mombasa, Tanzanya’nın başkenti Dar’us Selam ve Zanzibar adasında İslamcılar nüfuzlarını artırmak için marjinalleşme algılarını kullanmaktadırlar. (Mombasa Somali göçmenlerinin ve müslüman nüfusun yoğun olduğu bir şehir- Çevirmen notu) 

Ekim ayında Somali İslamcıları ile bağlantısı olduğu düşünülen bir din adamı öldürüldü ve Kenya hükümeti uzun süredir ekonomik marjinalleşmeye karşı mücadele eden ayrılıkçı bir grubu- Mombasa Cumhuriyet Konseyi- kontrol altına almak için güç kullandı. 
Aym ay içinde Daru’s Selam’da ayaklanmalar oldu ve kiliseler yağmalandı, hükümet ise bir din adamım tutukladı. Zanzibar ise uzun süredir huzursuzdur, Tanzanya’dan ayrılmayı savunan radikal İslamcı liderler desteklerini artırmaktadır. 

Büyük Resim 

Doğu Afrika’daki bu farklı gelişmeler birleşerek süreklilik gösteren ve organize bir radikal İslami hareket ortaya çıkarmadı ancak marjinalleştirilme ve yolsuzluğa olan öfkeyi besledi. Bu yüzden şimdilik radikal El Kaide ideolojisinin dirilişi’ne yeni bir cephe açmaktan bahsetmek mümkün olmasa da, şartlar bu hareketlerin hızlı ve beklenmedik bir şekilde gelişmesine elverişlidir. Bütün bu hadiseler Nijerya örneğinde olduğu gibi Boko 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Haram’a olan desteğin sürmesinin sebepleri ile aynı şartları taşımaktadır: Emniyet güçlerinin sürekli baskısı ile marjinalleştirmenin birleşimi. 


Radikal İslami hareketler henüz Kuzey Afrika’da kıtalararası bir uyum içinde değiller ancak 9/11 sonrası gelişmelerin sonucu olan, yoğunluk ve coğrafi dağılımda yayılmacılık gösteren bir olgunun parçalarını oluşturmaktadırlar. Modern iletişim kanalları ve sosyal medyanın kolaylaştırdığı birçok gayriresmi 



birlikte. 

Kuzeybatı Pakistan’da gerüerken bile El Kaide fikrinin daha da evrildiğini görebiliriz. 


Sonuçlar 


Bu analizden iki önemli politik sonuç çıkmaktadır: 


1- Nijerya’da veya diğer Batı Afrika ülkelerinde, Kenya veya Tanzanya’da İslamcı grupların baskı ile üzerine gidilmesi marjinalleştirme problemi çözülmediği takdirde ters tepecek ve İslamcıları güçlendirecektir. 


2- Mali’ye askeri müdahaleden kaçınılmalıdır. 
Batılı askeri birlikler kaçınılmaz olarak savaşa müdahil olacaklar ve bu İslamcılara dış güçlerin İslam’a saldırdığı ve baskı uyguladığı mesajını yaymalarına imkan sağlayacaktır. 
2000 ’lerin başındaki eskimiş “uzaktaki düşman” kavramı artık yeni bir anlam kazanmalıdır. 
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açıklama 

El-Kaide Genel Komutanlığı k;' 


El-Kaide’nin 

Irak-Şam İslam Devleti Cemaati ile Alakasına Dair Açıklama 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Hamd Allah’a mahsustur. 

Salat ve Selam O’nun Resul’ünün, a’linin, ashabmın ve onu veli edinenlerin üzerine olsun. 

İlk olarak; el-Kaide (Cemaatu Kaideti’l Cihad), IŞİD cemaati ile herhangi bir bağının bulunmadığını ilan eder. El-Kaide bu cemaatin kuruluşunu düşünmemiş, istememiş, kendisi ile istişare edilmemiş ve bundan da razı olmamıştır. Bilakis, onun çalışmasını durdurmasını emretmiştir. Bu sebeple IŞİD, el-Kaide’nin bir kolu değildir ve onunla hiçbir örgütsel bağı bulunmamaktadır. El-Kaide onun yaptığı eylemlerin hiçbirinden sorumlu değildir. 

El-Kaide’nin kolları ancak, el-Kaide genel komutanlığının ilan ettiği ve kabul ettiği cemaatlerdir. 
Bunun birlikte, bütün mücahidleri sevdiğimizi, desteklediğimizi ve dost edindiğimizi de tekit eder, mücahidler ve Müslümanlar arasındaki kardeşliği arzularız. 

İkinci olarak; el-Kaide, bütün cihadî hareketlerde bazı önemli ilkeleri vurgulamak istemektedir: 

- İstişareye, cemaatsel çalışmaya, önemli kararları mücahidlerle istişareden ve yöneticilerin onayından sonra almaya önem verilmelidir. 

- Mücahidler meydana gelen problemleri, medya üzerinden değil, kendi aralarında çözmeye özen göstermelidir. 

- Ümmetin haklarını çiğneyen, onun üzerinde otorite kurmaya çalışan, ümmetin kendisini yönetmesi için, şer’î şartların kendisinde tamamladığı kimseyi seçme hakkını gasp eden değil; İslam ümmetinin bir parçası olmaya çalışılmalıdır. Mücahidlerin alimleri, yöneticileri, diğer mücahidler ve Müslümanlar ile istişare edilmeden, devletler ve emirlikler ilan edip, sonra da bunu insanlara dayatmak ve muhalefet eden herkesi de asi ilan etmek için koşuşturulmamalıdır. 
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- Ümmeti, ana meseleler etrafında toplamaya çalışılmalıdır. Bu Şeyh Usame b. Ladin . 

(rh)’ın yöntemidir ki Allah onu şehid olarak alıncaya kadar -biz öyle umuyoruz, hesaba çekecek Allah’tır- bununla cihadî hareketi yükseltti ve buna davet etti. 

Bundan dolayı el-Kaide, bu yöntemi destekleyen ve ümmeti etrafında toplamanın vacip olduğu ana meseleleri açıklayan Vesikatü Nusrati’l İslam -İslam’a Yardım Vesikası- isimli belgeyi yayınlamıştır. 

- Cihadî hareket usulsüzlüklerden ve zarar verici eylemlerden kendini soyutlamalıdır. Bu sebeple el-Kaide, Tevcihatun A’mmetun li’l Ameli’l Cihadi -Cihadın Genel Esasları- isimli belgeyi yayınlamıştır. 

- Herhangi bir mücahide, Müslümana veya da gayr-i Müslime zulmün ulaştığı bütün eylem ve uygulamalardan beriyiz. Burada, Suriye’de mücahid gruplar arasında meydana gelen fitneden; hangi taraftan olursa olsun, dökülen masum kandan beri olduğumuzu vurgularız. Bütün herkesi Allah’tan korkmaya; yüklenecekleri mesuliyetin, daldıkları fitne ile Mübarek Şam cihadına ve Müslüman ümmetin geleceğine dokunan ağır felaketin farkına varmaya çağırırız. 

Akıl ve din sahibi olup cihada önem veren bütün herkesi, öncelikle, hiç zaman kaybetmeden mücahidler arasındaki savaşı durmak üzere çalışmaya, bu fitneyi söndürmek için ciddi bir çaba harcamaya, sonra da mücahidler arasında meydana gelen şeyleri çözecek şer’î mahkeme heyetinde tartışmaların halliiçin muhakemeleşme hususunda gayret etmeyeçağırıyoruz. 

Son olarak; bizimle nasihatleşmek isteyen herkese kapımızın açık olduğunu; Müslüman bir mücahidin hatası ne kadar büyük olursa olsun, kardeşlik, yardım ve dostluk hakkının baki olduğunu vurgular ve nefsimizi bundan temize çıkarmayız. 

“(Bununla beraber) nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder; Rabbim acıyıp korumuş başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir.’^ 12/53] 

“Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah’ın yardımı iledir. Yalnız O’na dayandım ve yalnız O’na döneceğim.”[ 11/88] 

Duamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir. Yüce Allah, efendimiz Muhammed’e, a’line ve ashabına salat ve selam etsin. 


El-Kaide Genel Komutanlığı 


21 Rebiulevvel 1435 h. 

22 Ocak 2014 

Kaynak: Merkezu’l Fecrli’l İ’lam Tercüme: İnca News 
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Ayşe Şimşek ki' 


Müslümanlar Arasında Gelişen İhtilafın Giderilmesi İçin 

Dua’ya Davet 



K ardeşlerim! bu fitnenin aylar öncesinden yapılan hazırlığını nasıl olur da görmezsiniz? Basiretlerinize ne oldu? Tarih boyunca bizi cephede alt edemeyen kafirler, ya masada, ya da aramıza soktukları ihtilaflarla alt etmeye çalıştılar. 
Vallahi bu iş cihadın dünyaya hızla yayılmasından rahatsızlık duyanların, Şam’ın düşmesinden endişe edenlerin işidir. ABD, Çin, Rusya, İsrail, Hizbullah, iç ve dış mihrakların işidir. Aynı anda çıkan bir çok olaya bakın. Birileri tarafından düğmeye basılması ile ard arda müslümanlar üzerinde çeşitli oyunlar oynanmaya başladı. Hedef, müslümanları bir birine düşürerek özellikle cephede cihad eden mücahitleri ihtilafa düşürerek yeryüzündeki cihadi yapılanmaları bitirmektir. 


34 







Şubat-Mart 


SAYI: 11 


A yrılmış düşman kalpleri birleştiren, bizleri dağınıkken bir araya getiren ve ateş çurukunun eteğinde iken, düşmekten kurtaran, Allaha hamdolsun. 
Gelişiyle akan kardeş kanma son verdiren, kan davasından, kavmiyetçilikten, husumetten insanları aydınlığa, kurtuluşa, kardeş olmaya davet eden, bir araya getiren Rasülüne selat ve selam olsun. 

Olaylar karşısında başlarına gelen musibetlere karşı sabreden, dağılmayan, peygamberi rehber, kur’an-ı hakem kılan, “eliyle ve diliyle kardeşinin selamette kaldiğı” mü’minlere de selam olsun. 

Değerli muvahhid, mücahid kardeşlerim, sizlere ardı ardma gelen ayetleri sıralıyarak birlik ve beraberliğimiz için Kur’ana davet çağrısında bulunmuyacağım. Çünkü bu hususta tarihin, zaman zaman tekerrür etmesinden, dolayı yaşanılanlardan ve bu son yaşadığımız olayların sebeplerine kadar kısa anekdotlar halinde “İslam dünyası” dergisinin bu ayki sayısında “Ey iman edenler birlik olun! Yoksa gücünüz elden gider” başlıklı, acizane bir makale kaleme aldım. 

Bu yazdıklarım ise bir makale değil, Allah ve Rasulü adına müminler olarak geçtiğimiz bu zor süreçten çıkış kapısı olarak gördüğüm vicdan sahibi, iman ehli, bedel ödemiş, ödememiş her mü’mini, aklı selim düşünmeye ve duaya davet etmektir. 

Son bir aya yakın bir zamandır mücahidler arasında yaşanan olumsuzluklar üzerine, eline kalemi alan ehil olsun, olmasın bir çok insan kalemini kardeş kanma buladı maalesef. Herkes birşeyler yazdı, konuştu. Bu olayların dış mihraklar tarafından aramıza sokulan komplonun bir parçası olduğu yazıldı, düşünüldü, kabul gördü ama, kimsenin bu olayların gidişatı üzerinde gelişen süreci daha fazla çıkmaza sürüklememek için elinden geleni yapmak bir yana ya hiç aklına gelmedi veya baruta körükle yaklaştı. Emir Selahaddin Çeçen’in de dediği gibi “Olayların nasıl başladığını kimin sorumlu olduğunu anlamak için ne kadar çabalarsanız, o kadar karışıklıklar ortaya çıkıyor. Ve tüm kesimler ortak bir şeriat mahkemesine sahip olmadığı için, gerçeği bilmek zor oluyor.” 


Hal böyleyken, Basında çıkan her habere inanır olduk. Klavye mücahidliği yapmak daha kolay geldi. Kardeşlerinizin malları, canları, ırzları üzerine konuşmak da öyle. İlginç olan, birinci Afgan cihadmda bu fitnelerin bir benzerine şahid olan kardeşler dahi bu gidişata öyle kapıldılar ki, belki hayatında bir defa cihada çıkmamış, cihadın ne olduğunu bilmeyen çoluk, çocukla islamm hükmü üzerinde kafadan sallama fetvalara ortak oldular. Müslüman olmanın bir ayrıcalık olduğunu unutarak, Facebook ortamında ağıza alınmıyacak hakaretlerden tutun da, kardeşinin katline ferman biçeçek kadar taraflı, karalayıcı yorumlara katıldılar. 

Ahirette, başımıza gelecekleri düşünmeden yazdık. Parmaklarımızın, kalemlerimizin, kışkırtmacı yazdıklarmdan dolayı körüklediğimiz fitne ateşinin çıkardığı kıvılcımların etrafa yayılmasına ve yakmasına sebep olduğumuzu düşünmeden. Hatta o kadar ileri gittik ki haklarına girdiğimiz ve buna sebep olduğumuz için haksız yere öldürülen kardeşlerimizin yarın ruz-i mahşerde kanlı gömleği ile bizi Rabbimize şikayet edeceğini, dahi unuttuk ve yazdık, çizdik, konuştuk, yorum yaptık. Buna alimlerimiz de dahil oldu malesef. İtidal çağrıları yapmak, kalpleri fethetmek yerine, Allah ve Rasulünün sözlerinden örnekler gösteterek bu fitneye ortak oldular. Oysa bu onlar için de, diğer müminler için de büyük bir imtihandı. Her konuda ahkam kesen alimlerimizin az bir kısmı hariç büyük çoğunluğu ise, hiç bir açıklama yapmadan bu katliama sessiz ve hatta seyirci kaldılar. Yerlerini ehil olmayan insanlara bıraktılar. İlimden yoksun insanlar söz sahibi oldu. Ortalığı münafıklar, müşrikler, fasıklar, bel’amlar sardı. 

Kardeşlerim! bu fitnenin aylar öncesinden yapılan hazırlığını nasıl olur da görmezsiniz? 
Basiretlerinize ne oldu? Tarih boyunca bizi cephede alt edemeyen kafirler, ya masada, ya da aramıza soktukları ihtilaflarla alt etmeye çalıştılar. Vallahi bu iş cihadm dünyaya hızla yayılmasından rahatsızlık duyanların, Şam’ın düşmesinden endişe edenlerin işidir. ABD, Çin, Rusya, İsrail, Hizbullah, iç ve dış mihrakların işidir. Aynı anda çıkan bir çok olaya bakın. Birileri tarafmdan düğmeye basılması ile ard arda müslümanlar üzerinde çeşitli oyunlar oynanmaya başladı. Hedef, müslümanları bir birine düşürerek özellikle cep-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Son bir aya yakın bir zamandır mücahidler arasında yaşanan olumsuzluklar üzerine, eline kalemi alan ehil olsun, olmasın bir çok insan kalemini kardeş kanına buladı maalesef. Herkes birşeyler yazdı, konuştu. Bu olayların dış mihraklar tarafından aramıza sokulan komplonun bir parçası olduğu yazıldı, düşünüldü, kabul gördü ama, kimsenin bu olayların gidişatı üzerinde gelişen süreci daha fazla çıkmaza sürüklememek için elinden geleni yapmak bir yana ya hiç aklına gelmedi veya baruta körükle yaklaştı. 

hede cihad eden mücahitleri ihtilafa düşürerek yeryüzündeki cihadi yapılanmaları bitirmektir. 

Şamda bu olaylar yaşanırken, Türkiyede ve dış dünyada müslümanlar üzerine acımasızca saldırılar, tutuklamalar başladı. Neden? Çünkü düşmanın en zayıf olduğu an kendi içinde ihtilafın yoğun olduğu zamandır. Dünya müstekbirleri de bunu yapıyorlar. 

Ey kardeşlerim, dünya müstekbirleri iş birliği yaparcasına bizlere saldırırken size ne oluyorda kardeşlerinizle olan ihtilafı gidermek veya durdurmak yerine bir kıvılcım da bizden dercesine, olayları daha da körüklüyor, oyuna geliyorsunuz? Bu durum, elbetteki sadece Allah düşmalarının işine yarıyor. Abluka altında olan kardeşlerinizin daha fazla katledilmesine yarıyor. Açlıkla, soğukla mücadele eden, tek umudu sizler olan garibanları, muhacirleri ise derinden üzüyor, ölüme terkedilmelerine sebep oluyor. 
Bu fitne ateşi daha kimleri üzüyor? Elbetteki cihad edenleri destekleyen Ensar’ı, bedel öde¬ 


miş garibanları, eşlerini, oğullarını bu davaya kurban vermiş bacılarımızı, analarımızı, babasız kalmış yetimlerimizi, savunmasız ve çaresiz müminleri. 

Bizim için yetişmiş bir mücahid, bir ordu demektir, bir ümmet demektir. Yetişmiş mücahid kardeşlerinizin değerini bilmeyenler bu fitnenin çomakcısıdır. Bir insan yetiştirmenin zorluğunu davetçilerimiz bilirler. 

Sizlerin yeryüzünden silinmesini isteyen müstekbirler, fırsatçılar dünyanın dört bir yanındaki müslümanlara daha çok zulmedecekler. Daha çok katliamlar yaşanacak, yetim ve dul sayımız daha çok artacak. Daha çok topraklarımız istila edilecek, daha çok esirlerimiz olacak. 

Mazlumların umuduna üflemeyin, söndürmeyin o umudu, garibanların beklentilerini boşa çıkarmayın, ümmetin umudu olduğunuzu unutmayın, kardeş olun. Kardeşlerinizin, müslümanların, mustaz’afların sizlere ihtiyacı olduğunu asla unutmayın. Allah rızası için, Rasulullah (sav) için aranızdaki bu ihtilafa bir son verin. Mazlumların beddualarına muhatab olmayın. Gülmeyen yüzlerimizi Allahın izni ile güldürün. Ellerinizi, dillerinizi daha fazla kardeş kanma bulamayın. Allah yolunda çektiğiniz onca meşakkati boşa çıkarmayın. Cennet uğruna çıktığınız yolda Allah muhafaza sonu cehennem olan bir yola girmeyin. Kuranı aranızda hakem kılın. Şehid olan kardeşlerin diyetini şer’i mahkemelerden çıkacak hükümle aranızda halledin. Bizlerde sizler için dualarımızı artıralım. Rabbim ayaklarımızı bu din üzere sabit kılsın. Rabbim birlik, beraberlik ve istikamet nasip etsin. 

Değerli kardeşlerim, aramızdaki bu ihtilafın giderilmesi için “kazayı değiştirecek dua”ya sarılalım. Mümkünse bu geceden itibaren gece saat üçte toplu olarak kıyam edeceğimiz saat olsun. 
Eller Rabbımızın rısası için açılsın, boyunlar yine onun rızası için bükülsün. Başımıza gelen felaketleri gözyaşlarımızla, dualarımızla def etmenin yoluna bakalım. Dua’ya duralım, kıyama duralım Allahın huzurunda. Hiç değilse bunu yapalım. Kardeşlerimiz için bu zamana kadar yapamadığımız vefa borcunu bu şekilde ödeyelim. Gereksiz konuşmalarımızdan, gereksiz çekişmelerimizden ve yazışmalarımızdan dolayı da çok merhametli olan Rabbımızdan mağfiret dileyelim. Allah günahları affeden, çokça bağışlayandır. 

Selam ve Dua ile... 
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dünyası 

dosya 

Abdullah Salih 


Batı Sisteminin Açmazı 



M ısır'da bütün dünyanın gözleri önünde cereyan eden hadiselere "darbe" diyemeyip kıvranıp durdular. Hamdolsun kendilerine yakışanı yaptılar. Farklı bir şey beklenmiyordu. Ancak bu Batı tabir edilen vicdan yoksunu yönetimlerin hakim olduğu ülkelerde halkın bir kısmı ve çok küçük bir kısmı -o da imkansızlıklar içerisinde doğru habere ulaşabilirlerse- vicdanları kanatan bu olaylara tepki verdiler. 
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“Şayet yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir kavmi getirir sonra onlar da sizin gibi olmazlar.” (Muhammed, 38) 

Batı dünyası yakın tarihimizde -kendilerince başarı kabul edilen- iki önemli olaya imza attı. 
Bu iki olaydan birisi bütün İslam ümmetini gerçekten derinden sarsan Birinci Dünya Savaşı sonunda hilafetin kaldırılması olaydır. Bu şekilde davranarak İslam’ın da sonunu getireceği vehmine kapılmıştı. Fakat hilafetin kaybolması, bütün yeryüzü coğrafyasında “çerçöp haline gelmiş, ölümden korkan ve kendilerini dünya sevgisi bürümüş” olan İslam ümmetinin tekrar silkelenmesi sonuçlarından birisini doğurdu. Batı dünyasının ikinci büyük hatası da İsrail devletinin kurulmasıdır. Yüce Allah ise bizzat bu olayın bugüne kadar henüz alevi dinmeyen bir kıvılcım olmasını diledi. 
İşte bu kıvılcım, sönmüş ve üstünü kül kaplamış iken insanlarda yeniden cihad ruhunu canlandırdı... 


Demokrasi... benim istediğim kadar demokrasi 

İnsan hakları... benim istediğim kadar insan hakları 

Özgürlük... Benim istediğim kadar özgürlük... 

Hiç kusura bakmasınlar, onların bu hallerini tevhidi şuura sahip Müslümanlar biliyordu bilmesine ama “çerçöp halindeki” LÜyığınların anlaması zaman aldı. 

Mısır’da bütün dünyanın gözleri önünde cereyan eden hadiselere “darbe” diyemeyip kıvranıp durdular. Hamdolsun kendilerine yakışanı yaptılar. Farklı bir şey beklenmiyordu. Ancak bu Batı tabir edilen vicdan yoksunu yönetimlerin hakim olduğu ülkelerde halkın bir kısmı ve çok küçük bir kısmı -o da imkansızlıklar içerisinde doğru habere ulaşabilirlerse- vicdanları kanatan bu olaylara tepki verdiler. 


“Dini (İslam’ı) bütün dinlere üstün kılmak için Rasulü’nü hidayetle ve hak din ile gönderen odur. Müşrikler hoş görmese de.” (Tevbe, 33 ) 

Bugün Suriye’de ve Mısır’da yaşanan gelişmeleri bir de bu iki olay üzerinden okumak daha sağlıklı olur kanaatindeyim. Çünkü Suriye meselesi Arap Baharı adı verilen diğer Arap ülkelerindeki halk hareketlerinin evrilerek/dönüşerek cihad şuuru ile bütün ümmetin gözlerinin ve dimağlarının açıldığı bir hale gelmiştir. Suriye ve Mısır’daki olaylar Rabbimiz tarafından öyle büyük imtihan alanı ve öyle büyük bir saflan ayrıştırma alanı h alin e geldi ki görmeyen gözler görür, işitmeyen kulaklar duyar, idrak etmeyen beyinler idrak eder hale geldi. İslam ümmetinin içinde hak ile batılın bu kadar ayrıştığı alanlar şu yakın tarihimizde hiç bu kadar net olmamıştı desem abartmış olur muyum bilmiyorum... Nasıl mı? 
Birlikte bakalım ve durumumuzu iyice sağlamlaştıralım. 

1. Kapitalist sistemin önde gelen ülkeleri, Amerika ve Avrupa’nın durumu: İşgalci İsrail devletinin kurulmasından beri İslam coğrafyasında kurdurulan diktatörlere yıllarca yardım etmişler, İsrail’in güvenliği adı altında Müslümanları bu diktatörler vasıtasıyla ezmişler, şehid etmişler, hapsetmişler, yurtlarmdan, vatanlarından sürmüşlerdir. Demokrasi ve insan hakları palavralarının sadece kendi ülkelerinde ve kendi vatandaşlarına geçerli olduğunu bilmeyen kalmamıştır. 


2. Rusya ve Çin: Birleşmiş Milletler’de daimi üyelerden ikisini teşkil eden bu iki ülkenin süreç içerisinde aldığı tutum ile Müslümanların hayatına zerre kadar ehemmiyet vermedikleri, menfaat şebekelerinden birer şebeke oldukları, gerçekleri ters yüz etmede artık kimseyi inandıramadıkları iyice açığa çıktı. 
Dile kolay, 120 bin insandan fazlası bugün Suriye’de hayatlarını kaybetmiş, bir kaç gün içinde de Mısır’da beşbine yakın insan kurşunların önünde durmuş vaziyette ve bu rakamlar her geçen gün artıyor. Kendi ülkelerindeki zulümlerini söylemiyorum bile... 

3. İran ve Lübnan Hizbullah’i: 1979 devriminden itibaren adı “İslam Cumhuriyeti” olan bu Şii devlet vicdan sahibi insanlar ve İslam coğrafyasında hiç bu kadar net bir şekilde ayan beyan açığa çıkmamıştı. Kadim Fars ayak oyunlarını iyi bilen İranlılar bu sefer çok kötü bir şekilde duvara toslamış vaziyetteler. Öyle ya onların bir oyunu varsa Allah’ın da onlara karşı oyunu olacaktı. Ve Allah onların gerçek yüzünü açığa çıkarmayı diledi... 

4. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri: Mısır’da daha darbe olur olmaz hemen 12 milyar doları bu darbecilere veren ve hainlikte ipi göğüsleyen bu ülkelere denilecek fazla bir şey yok. Biz müslümanlar yıllardır Mekke ve Medine işgal altında derken anlatamıyorduk. Suudi Arabistan’ın hain kralı ve yardakçıları darbecilerle kol kola görünmekten imtina dahi göstermedi. Hamdolsun 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yine kendilerine yakışanı yaptılar. Diğer türlü olsa göz boyamaya devam edeceklerdi. 


İran’dan gelen tecavüz timlerinin iffetli Müslüman kız ve hanımlarına yaptıkları biliniyor... 


Bosna cihadında ümmetin gözünü boyamayı başarmışlardı... 

İran’ın yıllarca İsrail’i haritadan sileceğiz diye bağırıp çağırmaları birçok müslümanın kalbinde ve zihninde soru işaretlerini barındırıyordu... 

Esasen bu rezil ülkenin gerçek kimliğini Allah Teala 1982 yılında Hama’daki tutumu ile dünyaya göstermek istemiş ama niyeyse bizler görmek istememiştik. Bilerek ve isteyerek basiretlerimiz bağlanmıştı. Basiretimiz bağlanmıştı diyerek kendimizi avutmanın telaşı içerisinde vahdet şarkıları söylüyor, şehadet geceleri düzenliyor, gözleri yaşlı bir şekilde bu densizlerin bayraktarlığını yaptığımız da olmuyor değildi. 

Sonra “Lübnan Hizbullah”ı adındaki çapulcuların İsrail askerleri ile yaptıkları danışıklı dövüş tüm dünyaya Hizbullah’ın başarısı olarak sunuldu. 

Ama bir şeyi evet hep bir şeyi unutuyorlardı. 
Allah asla unutmazdı ve Allah’ın yeryüzü coğrafyası için takdir etmiş olduğu küresel kaderi insanları elbette avucunun içine alacaktı. Öyle ya İslam ümmetinin korkakları, uyuyanları, sinenleri, pısırıkları olacaktı olmasına ama... 

“Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse Allah müminlere karşı alçakgönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetli kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği bir topluluk getirir ki Allah yolunda cihad ederler ve hiç bir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah’ın lütfudur ki onu dilediği kimseye verir. Allah lütfü bol olandır. Her şeyi en iyi bilendir.” (Maide, 54 ) 


“Hizbullah” denilen şii çapulcuların liderinin, artık zalimlikte babasını bile aratır hale gelen Beşar Esed’in yanında yer aldığını dünya aleme biliyor... 

Yıllar’dır Esed’in kuklası olan din adamı Ramazan el-Buti’nin dünyayı terk etmesinden sonra onun arkasından ağıtlar yakanlar da biliniyor... 

Mısır’da darbeye darbe diyemeyenler, göz göre göre müslümanların üzerine ateş yağdıran hainleri, onlara yardım edenleri, paraya boğanları da net bir şekilde görüyor. 

Yaşadığımız topraklarda Esed’in hamiliğine soyunanlar da ben buradayım diyor ve belleniyor... 


Yani herkesin yeri iyice belirginleşmiş vaziyette. 
Allah da Suriye’de ve Mısır’da akan mübarek kanların hatırına bu hatları iyice altı kanla çizilircesine netleştirmiş durumda. Mısır’da rahmetli Seyyid Kutub’un mübarek kanı etrafında müslümanlar bütün dünyada ayağa kalkmış vaziyette. Düşünebiliyor musunuz laik demokratik Türkiye cumhuriyeti ulusal televizyonlarında Seyyid Kutub’un şiirleri söylenip duruyor. 

İşte bütün bu netlikler içerisinde batı sistemi ne kadar uğraşsa da artık İslam ümmetini kendi sistemine entegre etmesi mümkün değil. Uyuyan dev uyandı, İslam bütün yeryüzü coğrafyasında bangır bangır geliyor. Korkuları ve telaşları boşuna. 

“Andolsun ki bu iş (İslam) gündüzün ve gecenin ulaştığı her yere ulaşacaktır. Öyle ki İslam’ın - ya Allah’ın aziz kıldığı güçlü bir kimsenin izzeti ile ya da Allah’ın zelil kıldığı güçsüz bir kimsenin zilleti ile de olsa- girmeyeceği, taştan yahut kıldan bir ev dahi kalmayacaktır.” (İmam Ahmed) 


Ama... 

Evet artık İslam ümmetinin olaylara bakış tarzı Allah’ın kaderinin bir tecellisi olarak değişiyor. 
Gören gözler Allah’ın görmemizi dilediği şekilde görmeye başlıyor... 

Şu gerçek inkar edilemez boyutta: İletişim 1982 
yılındaki gibi değil. Artık kimin ne yaptığı internetten, haber sitelerinden, bütün sosyal ağlardan gün be gün paylaşılıyor. Rabbimin insanın yaratılışına nakşettiği fıtri vicdan ayağa kalkıyor. Neler mi biliniyor artık? 


İslam geliyor çünkü o Allah’ın vaadidir. Allah’ın vaadi de değişmez. 

NOT 

[U Hz. Sevbân (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Size çullanmak üzere, yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır." Orada bulunanlardan biri: “0 gün sayıca azlığımızdan mı?” 
diye sordu. “Hayır!" buyurdular. “Bilakis o gün siz çoksunuz. Lâkin sizler bir selin getirip yığdığı çerçöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan çerçöpler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak!” “Zaaf da nedir ey Allah’ın Rasûlü?” denildi. “Dünya sevgisi ve ölüm korkusu!" buyurdular. (Ebû Dâvûd, Melâhim 5) 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Tercüme: Muhammed Uluan 



Ebû Yahya el-Lîbî iz' 


Şehidin Öldürülmesinden 
Hemen Sonra Cennete Girmesi 



Bu yazıyı Afganistan'da şehid olan mücahid âlim Ebû Yahya el-Lîbî'nin şehadeti talep etmenin fazileti üzerine yazdığı el-Erbaûn fî Fazli'ş-Şehâde ve Talebi'l-Eiüsnâ ve Ziyâde isimli kitabından Muhammed Ulvan İslam Dünyası için tercüme etti. 
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M esruk’dan (ra) rivayetle şöyle dedi; biz Abdullah’a (ra) şu ayetten sorduk “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar.” 

Abdullah (ra) şöyle dedi; biz bunu Allah Resulüne (sav) sormuştuk. O şöyle demişti; “Onların ruhları yeşil kuşun karnındadır. 
Onlar için Arş’a asılmış kandiller bulunmaktadır. Cennette istedikleri gibi dolaşırlar sonra bu kandillere geri dönerler. Rableri onlardan tam bir malumatla haberdardır. Ve onlara şöyle söyler; Bir şey arzu ediyor musunuz? Cennette dilediğimiz gibi dolaşıyorken neyi arzu edebiliriz ki derler. Bunu onlara üç defa tekrarlar. Sorulmaktan terkedilmeyeceklerini gördüklerinde “Ya Rabb! 
Senin yolunda tekrar öldürülmemiz için ruhlarımızı cesetlerimize tekrar iade etmeni diliyoruz” derler. Bir hacetlerinin olmadığını görünce bırakılırlar.” 

Müslim, İbn Mace, Taberani, Tirmizi ve başkaları rivayet etmiştir. Tirmizi Hasen Sahih olduğunu söylemiştir. 

Hadisten Çıkarılan Bazı Faydalar 

Birincisi: Ölümünden sonra şehit için hayatın sabit oluşu. Şüphesiz o, kendisinde rızkın, sevincin, dolaşmanın ve konuşmanın bulunduğu hakiki bir hayattır. 

İkincisi: Allah yolunda şehadetin fazileti. 

Üçüncüsü: Kuşkusuz bu fazilet, savaş ve ölümü Allah yolunda olan -yani Allah’ın kelimesini yüceltmek için olan- ihlâslı kimselere aittir. Ayet İhlasın yüceliğine ve önemine delalet etmektedir. 

Dördüncüsü: Berzah âleminde bazı şehitlerin konumlarının yüceliği ve ruhlarının meskenlerinin arşa asılı kandiller olması. - Allah’tan faziletini temenni ederiz.- 

Beşincisi: Allah’ın şehitlere ikramı, onları muhatap alması ve onlara sualinde ve bunu tekrarlamada rağbet etmesi. 


Şubat-Mart 2014 

Akıncısı: “daha neyi arzu edebiliriz ki” de- .” ■“■İril 

meleri şehitlerin afiyet ve bolluğun zirvesinde olduğunu göstermektedir. 

Yedincisi: Şüphesiz Allah yolunda şehadette, şehidin kerelerce ölmeyi temenni edeceği lezzet ve asalet vardır. 

Bazı Farklı Konular 

Birincisi: Bazı imamların hadise koymuş oldukları başlıklar: Sahih-i Müslim de hadis şu başlık altında zikredilmiştir; “Şehit ruhlarının cennete olup onların diri olup Rablerinin katında rızıklandırıldıklarının beyanı hakkında bab” Tirmizi (rha) hadis hakkında şu şekilde bab açmıştır; “Şehidin sevabı hakkında gelen haberlerin babı” 

İkincisi: İmam Nevevi (rha) “bir şey arzu ediyor musunuz” kavli hakkında şöyle demektedir; “Bu onlara ikram etmede ve nimetlendirmede mübalağadır. Çünkü Allah (svt) onlara bir beşerin kalbini tehlikeye sokmayacak şeyler vermiştir. Sonra onlara daha fazla isteklerinin olup olmadığını sormuştur. 

Onlarda, Allah’ın onlara vermiş olduğu şeylerin üzerine isteyecek bir şey bulamayınca Allah yolunda cihad etmek ve Allah yolunda nefislerini feragat etmek ve O’nun yolunda ölümden lezzet almak için ruhlarının tekrar bedenlerine döndürülmelerini istediler. 

Allah en doğrusunu bilendir.” 

Üçüncüsü:İbn Kayyım (rha) şöyle demektedir: “Kendinden olan bir şeyi sırf Allah rızası için terk eden her bir kimseyi Allah (svt) muhafaza eder veya terk etmiş olduğu şeyden daha yüce bir şey ile telafi eder. 

Bundan dolayı şehitler nefislerinden Allah rızası için vazgeçince Allah onları diri kılıp katında rızıklandırdı. Ve sırf kendisi için feda etmiş oldukları bedenlerinin yerine yeşil kuş bedenleri getirdi. Onların ruhlarını cennette dilediği gibi gezen sonra arşa asılı kandillere dönen ruhlardan kıldı. Onlar Allah rızasından dolayı kendi meskenlerini terk edince Allah (svt) onlara karşılık olarak Adn cennetlerinde güzel meskenler verdi. 

İşte büyük kurtuluş budur.” 
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surıye 

The Washington Institute k:' 


- Akademik bir rapor - 

SURİYE ASKERİ MUHALEFETİ: 

NE KADAR ETKİLİ, 

BİRLEŞİK VE RADİKAL? 

Yazarlar: Jeffrey VVhite, Andrevv Tabler ve Aaron Y. Zelin 

S uriye askeri muhalefeti gelişmekte olan bir güçtür. Muhalefet isyan boyunca büyük ölçüde evrildi ve iç savaş devam ettiği sürece de değişmeye devam edecektir. Başlarda iptidai silahlara sahip kasap, fırıncı gibi amatör savaşçılar ve saf değiştiren askerlerden oluşan silahlı muhalefet zaman içinde Suriye’nin önemli bir kısmında toprak ele geçirip ellerinde tutmayı başaran ve rejimin mevcudiyetini tehdit eden önemli bir güce dönüştü. 








GİRİŞ: SORUYU SORMAK 


Yazar: Patrick Clawson 


S uriye muhalefetine yardim edilip edilmemesi yahut yardımın nasıl olması gerektiği Washington siyaset çevrelerinde oldukça tartışıldı. Bu çalışma silahlı muhalefetin karakteri hakkında sahip olduğumuz bilgileri tartışmaya açıyor: Sahadaki etkinlikleri, cihadi Selefılerin oynadığı roller ve siyasi muhalefet ile olan ilişkileri bu çalışmada ele ahmyor. 

Jeffrey White savaşm gelgitlerini keşfediyor. 
Bir yenişemezlikten ziyade savaş muhaliflerin hızla ilerledikleri dönemlere ve rejimin kendini toparlayıp saldırıya geçtiği zamanlara sahne oldu. Bu değişken durumun devam etmesi muhtemeldir. White askeri muhalefetin güçlü ve zayıf yanlarını inceleyerek net bir sonuca ulaşıyor: Muhaliflerin ilerlemesini engelleyen sebeplerin içinde ağır silah eksikliğinden fazlası vardır. Yetersiz lojistik, zayıf komuta yapıları, derin ideolojik ayrılıklar ve siyasi muhalefetten ayrışmalar da muhalifleri etkiliyor. 

Aaron Zelin iki ana Selefi cihad grubunun profilini çıkarıyor: Nusret Cephesi ve Ahraru’ş Şam. Zelin cihadilerin yükselişini sadece yabancı bağışçıların cömertliğine değil, ayrıca ülke çapındaki koordinasyon kabiliyetlerine ve kontrol ettikleri alanlardaki etkili idarelerine bağlıyor. Bununla birlikte başka 


yerlerdeki cihadçılardan edinilen tecrübeler -belki en açık olarak Yemen’de- ne kadar etkili ve dürüst olurlarsa olsunlar, tahammülsüzlük ve sosyal kısıtlamalarının uzun vadede normal hayata dönmek isteyen Suriyelileri yabancılaştıracağını göstermektedir. 
(Yazar Clavvson bu iddiayı ortaya atmakla birlikte Aaron Zelin analizinde Nusret Cephesi ve Ahraru’ş Şam gruplarının baskıcı olduğundan değil, aksine insanların yaygın beğenisini kazandığından bahsetmektedir - Çeviren). 

Andrew Tabler sahadaki savaşçıları kontrol edecek birleşik bir politik sistem oluşturmak için Suriye muhalefetine yapılan dış baskıları ele almaktadır. Belki arzu edilen birşey olmasına rağmen, böyle bir sivil kontrolü Suriye toplumunun bölünmüş karakteri ile uyuşmamaktadır. Tecrübeler göstermiştir ki bölgesel savaşçı grupları yaptıkları yardımların istemedikleri grupların eline geçtiğini gören dış bağışçıların tepkilerine aldırmaksızın birbirleri ile önemli ölçüde işbirliği yapmaktadır. 

Sonuç kısmı ihtiyatlı bir orta yol için öneride bulunmaktadır: Diplomatik bir çözüm için girişimlerde bulunurken muhalefete askeri ve siyasi yardımda bulunmak, Beşşar Esad’ın en öldürücü silahlarını kullanmasını engellemek ve sivillerin gelişigüzel katledilmesinin önüne geçmek. 






1. KISIM: SAHADAKİ 
ASKERİ MUHALEFET 


Yazar: Jeffrey White 


S uriye askeri muhalefeti gelişmekte olan bir güçtür. Muhalefet isyan boyunca büyük ölçüde evrildi ve iç savaş devam ettiği sürece de değişmeye devam edecektir. Başlarda iptidai silahlara sahip kasap, fırıncı gibi amatör savaşçılar ve saf değiştiren askerlerden oluşan silahlı muhalefet zaman içinde Suriye’nin önemli bir kısmında toprak ele geçirip ellerinde tutmayı başaran ve rejimin mevcudiyetini tehdit eden önemli bir güce dönüştü. 

Rejim ise başlarda büyük avantaja sahipti ancak sendelemeye başladıktan sonra muhaliflerin meydan okumasına ayak uydurdu. Rejimin mi muhaliflerin mi galip geleceği hangisinin değişen şartlara hızlı ve etkili olarak uyum sağlayacağma bağlıdır. 


Savaşın Genel Seyri 

Savaşın boyutları ve şiddeti artıp rejim savaşmanın etkili yollarını buldukça muhaliflerin karşılaştığı zorluklar arttı. Başarılı olmak için muhalifler rejimin ateş gücü avantajı ile rekabet etmek (topçu, hava gücü, zırhlı araçlar), ana güç noktalarını ele geçirmek, taarruzlarına cevap vermek ve rejimin yeni savaş metodlanna uyum sağlamak durumundadır. Muhalifler büyük bir kararlılıkla savaşsa da artık ara sıra uçak düşürmek ve tecrit edilmiş rejim pozisyonlarını ele geçirmek yeterli değildir. Taarruz ve savunma amaçlı daha büyük ve kompleks operasyonlar planlayıp uygulamak, rejim saldırılarını durdurmak ve güç noktalarını ele geçirmek için ağır silahlar ve güç toplamak, birliklerine tedarik sağlamak için ek ağır silahlar ele geçirmek zorundadır. 


Birinci yıl: Savaşın Mart 20 ll’den yaza kadar süren ilk aşamasında rejim güçleri bir 


karşı koymayla karşılaşmadan silahsız göstericilere operasyonlar düzenledi. Silahlı direniş 2011 yazında başladı ve Ocak 2012’ye kadar büyük bir tehdit haline geldi. İsyanın ilk zamanlarında rejim silahsız sivillere ve sonra silahlı muhaliflere karşı ağır silahlar 
(topçu ve zırhlı araçlar) kullandı. Rejim 2012 
başlarında Şam kırsalı ve Humus’daki direniş merkezlerinden muhalifleri atmak için büyük operasyonlar düzenledi. 

Rejimin 2012 kış taarruzundan sonra muhalifler daha da güçlü bir askeri tehdit olarak ortaya çıktılar. Bahar ve yaz aylarındaki muhalif saldırıları Kuzey Suriye’nin (İdlib, Halep ve Rakka eyaletleri) ve Deyri Zur’un büyük bölümünü kontrolleri altına almaları ile sonuçlandı. Hatta Şam yakınlarındaki bölgeler bile ya muhalif kontrolü altına girdi yahut tartışmalı toprak konumuna geldi. 
Rejim savaş uçakları ve karadan karaya füzelerle cevap verdiyse de 2012/2013 kışında muhalifler İdlib, Rakka, Halep ve Deyri Zur’un büyük kısımları ile Humus’un bazı bölgelerini halen ellerinde tutuyorlardı. 
Muhalifler Şam merkezinde savaşıyorlardı ve Şam kırsalında güçlenmişlerdi, Kuneytra, Deraa ve Haseke eyaletlerinde topraklar ele geçirmiş, Hama’da rejimle savaşıyorlardı. Muhalifler Lazkiye’de ve Alevilerin kalbinde bile rejimle savaştılar ve kuzey Lazkiye’yi kontrol ettiler. Sadece Tartus ve Suveyda’da rejim kontrolü tartışmasızdı. 

Muhaliflerin bu süredeki başarısını bazı faktörler etkiledi. Bu faktörlerden biri savaş kudretindeki artmaydı, bunun sebepleri arasında savaşçı birim ve personel sayısın¬ daki artış, rejimden ele geçirme yahut ithal etme yoluyla önemli miktarda silah ve cephane temin etme, ve rejimden ağır silahların ele geçirilmesi sayılabilir. Başka bir faktör sivil araçlara ağır silahlar monte edi- 






lerek hareketli birimlerin geliştirilmesiydi. 
Kurumsal olarak muhalifler birbirinden bağımsız ve yerel güçlerden çok sayıda taburu içine alan daha büyük, kabiliyetli birleşik gruplara ve ideolojik tabanlı geniş coğrafi alanlara yayılan “savaş koalisyonlarına dönüştüler. Hava üsleri ve askeri tesisleri ele geçirmek gibi spesifik hedeflere ulaşmak için çoğunlukla savaş koalisyonlarının müdahil olduğu birleşik güçlerle isimli operasyonlar düzenlemeye başladılar. 
Muhalifler aksiliklerle karşılaşsa da bu trendler ve kazandıkları savaş tecrübesi rejim tesislerini ele geçirmelerini, rejime büyük zayiat verdirmelerini ve toprak kazanmalarını sağladı. Bu esnada rejim güçleri özellikle taarruz yeteneğinde az alm a yaşadı, buna cevap olarak rejim düzensiz ve yardımcı güçlerden faydalanmaya başladı ve Ulusal Savunma Güçleri adı altında organize etti (Şii milisler ve Şebbiha militanları kastediliyor.- Çeviren). 

2012 baharına kadar savaş Suriye’nin çoğuna yayılmıştı. Taraflardan birinin kontrolü altında olmak yerine geniş topraklar kontrol için rekabet edilen alanlardır ve iki tarafın da açık bir avantajı yoktur. Savaş çok daha karmaşık ve şiddetli hale gelmiş, iki tarafın da zayiatları ve rejimin ağır silah kayıpları büyük ölçüde artmıştır. 


2013 Baharı ve Yazı: 2012 baharı ile 2013 baharı arasında isyan yükselen suya benzetilebilir. Direniş muhalif ve rejim güçlerinin sahada dağılımlarına bağlı olarak bazen hızlı, bazen daha yavaş biçimde Suriye genelinde geniş alanlarda kontrolünü artırdı. 
Birkaç eyalette rejim güçleri muhalif okyanusu içinde bazı adacıkları kontrol etmeyi başardılar. 

Ancak 2013 baharında rejim dalgayı geri çevirmeye başladı ve isyan geriliyor mu sorusunun sorulmasına yol açtı. Savaş açıkça geçiş dönemindeydi. Rejim muhaliflerin Şam eteklerinde olduğu tehlikeli Kasım-Aralık 2012 dönemini atlatmış, saldırıya geçerek Kusayr’da önemli bir zafer kazanmış, Humus, Şam kırsalı, Deraa ve İdlib’de de küçük çaplı kazanımlar elde etmişti. 

Rejim diplomatik korunma, silah, cephane, danışmanlar ve Hizbullah’ta olduğu gibi doğrudan askeri müdahale için Rusya, İran ve Hizbullah’ın sarsılmayan desteğinden 


faydalandı. Bu yardımlar olmaksızın rejimin düşüş trendi devam edecek, muhtemelen de hızlanacaktı. Mayıs 2013’ten itibaren rejim kaybettiği toprakları geri almak için Kusayr kurallarını uygulamaya başladı. 


Kusayr Kuralları: 

o Güvenilir ve etkili bir savasşçı güç oluşturmak için düzenli, düzensiz ve müttefik birimleri bir araya toplamak. 

■=> Muhaliflerin destek almasını, tedarik ve kaçış yollarını kesmek için bölgeleri tecrit etmek. 

■=> Muhaliflerin savunmasını zayıflatmak ve kapalı kalan sivillerin izdırabım artırmak için hedef alınan bölgeleri varolan tüm araçlarla bombalamak, o Hedef bölge muhaliflerin ileri karakollarını içeriyorsa savunmacıları sıkıştırmak için bunları içeri doğru sürmek. 

o Anahtar bölgeleri ele geçirmek için müteaddit saldırılar düzenleyerek isyancıların stoklarını tüketmek ve zayiat verdirmek. 

o Rejimin ateş gücü avantajı ve operasyon koordine etme kabiliyetini kullanmak. 


Şu anki askeri durum 

Aşağıda belirtilenler şu anki durumu geniş biçimde özetlemektedir: 

o Savaşın artan mezhepçi tabiatı, Şifler ve Alevilerin Sünnileri karşılarına alması. 

o İki tarafta da artan ve önemli hale gelen yabancı varlığı. 

■=> Ağır silahların iki tarafça da artan oranlarda kullanılması. 

■=> Rejimin hem askeri hem sivil hedefleri vurmak için hava, topçu ve füze ateşini kullanmaya devam etmesi, o İki tarafında yüksek tempolu bir savaş yürütme kabiliyetini sürdürmesi, o İki tarafın da savaş zayiatlarında artış. 

Bahar sonu ve yaz başlarında meydana gelen hadiseler çatışmanın bölgesel tabiatı¬ nın değişmekte olduğunu göstermektedir. 
Rejimin Kusayr saldırısı Humus eyaletini ele geçirmek için tasarlanmış gözükmektedir. Müttefik güçleri ile birlikte yapılan sal- 




dırılardan sonra rejim Telkala’yı ele geçirdi ve Humus’ta kısmi bir başarıya ulaştı. Şam ve Deraa’daki rejim saldırıları, Şam ve güney bölgelerini emniyete alıp Alevi sahil bölgesine giden yolu ele geçirme planının yürütüldüğünü gösteriyor. 

Muhaliflerin Kusayr’a cevabı da normalden büyük oldu. Doğu Hama eyaletindeki muhalifler rejim güçlerini oldukları yerde çakılı tutmak ve Humus eyaletinde kullanılmalarını önlemek için Tek Vücut operasyonunu başlattı, Halep ve Rakka’dan birimler Kusayr’daki muhalifleri güçlendirmek için oraya hareket etti. 
Ağustos’ta Lazkiye’ye saldıran İslami koalisyon Suriye’nin diğer bölgelerinden savaşçı birimleri getirdi. Ancak muhalifler Suriye savaşının geneli için bir genel plana sahip görünmüyorlar. Ne Özgür Suriye Ordusu komutası ne de savaşçı koalisyonlar ulusal çapta operasyonları koordine etmiyorlar. Ortak bir hedefi paylaşıyorlar, rejimi sona erdirmek, o kadar. 

Muhalifler bahar aylarında aksamalarla karşılaşmış ve büyük lojistik ve organizasyon eksiklikleri olsa da halen önemli bir askeri gücü ve rejime önemli bir tehdidi temsil etmektedirler. 2012 baharında rejimin başarılarından geri gelip savaşı kalbine götürdüler. Bazıları muhalifleri gözden çıkarıyorsa da bunun için çok erkendir. Rejim için Şam’dan Halep’e giden yol çok uzundur, Rakka ve Deyri Zur ise daha da uzaktır. 
Muhaliflerin Lazkiye’deki başarıları ve Ağustos’da kuzeydeki Minnig askeri üssünü ele geçirmeleri muhaliflerin halen bazı şartlar altında rejime büyük tehdit oluşturduğunu göstermektedir. 


Muhaliflerin Silahları 

Suriye muhalefeti artık hafif silahlarla silahlı değildir. Birçok askeri birim ağır makinali tüfekler ve uçaksavarlar, havan topları, geri tepmesiz tüfekler, top ve roket fırlatıcılarına sahiptir. Bazı gruplar tank, BMP zırhlıları, IFV zırhlı piyade savaş araçları, tanksavar füzeleri, orta menzilli toplar ve birkaçı da omuzdan fırlatılan karadan havaya füzelere (MAN-PADS) sahiptir. Bu silahları rejim stoklarından ele geçirdiler ve artan bir etkinlikle rejime karşı kullanmaktalar. 


Muhaliflerin elindeki bazı ağır silahlar: 

Zırhlı savaş araçları: T- 55 , T-62, ve T-72 tankları ile BMP ve IFV zırhlı araçları. 

Topçu ve dolaylı ateş silahları: 122 mm, 130 
mm ve 152 mm saha topları; 82mm, l 20 mm ve 160 mm havan topları; 107 mm, 122 mm ve çok çeşitli “kendi imalatları” (DIY) topçu roketleri. 

Uçaksavar silahları: 12.7 mm ve 14.5 mm ağır makinalı tüfekler; 23 mm (ZU-23 ve ZSU-23/4 “Shilka”) ve 57 mm uçaksavar; MANPADS (SA-7/16/24 ve Çin üretimi FN- 6 ). 

Tanksavar silahları: AT -3 Sagger (Malyutka), AT-4 Fagot, AT-5 Spandrel (Konkurs), Metis-M, Milan, AT-14 (Kornet) ve Çin üretimi HJ -8 güdümlü tanksavar füzeleri (ATGM); RPG- 7 , RPG-22, RPG29 roketleri; M-79, SPG-9, B-10 ve M- 60 geri tepmesiz tüfekleri (RCL). 

Birçok video muhalifleri top, uçaksavar, havan topu ve tank cephanesi ele geçirirken göstermektedir. Hem silah hem de cephanenin ele geçirilmesi bu silahların savaşçı birimlere entegre edilmesini sağlamaktadır. 
Tipik bir muhalif birimi hafif silahlara ek olarak araca monte edilmiş Docka veya ZU- 
23 silahına sahiptir, bu rejim piyadelerine 
karşı önemli ateş gücü sağlamakta ve sınırlı bir uçaksavar görevi görmektedir. Havan topları ve bazen iki-dört havan topu bataryası artık muhalif birimlerinde görülmekte, ayrıca rejimden ele geçirilen 122 mm Grad roketleri de rejim tesislerine karşı kullanılmaktadır. Bu silahlara sahip olan birimler rejim güçleri ile daha uzak mesafeden ve daha öldürücü bir şekilde çatışma imkanı bulmaktadır. 

Ocak 2013’te muhalifler çoğu Hırvat kökenli olduğu rapor edilen büyük miktarda tanksavar silahı elde ettiler. Bu Yugoslav tasarımı M79 roket fırlatıcıları ve M60 geri tepmesiz tüfekleri tüm muhalif gruplar tarafından etkili olarak kullanıldı ve Suriye’nin çoğuna yayıldı. Ancak bu silahların benzersiz cephane türü savaşta kullanılmaya devam edilmeleri için tedariğin sürdürülmesini gerektirmektedir. 

Son olarak muhalifler ev yapımı silahları üretme kapasitesine ulaştılar. Bu kulübe endüstrisi 120 mm havan topları, top roketleri de dahil olmak üzere çok çeşitli silah ve cephaneyi imal etmektedir. Bu silahların 







isabet oranı ve öldürücülüğü, dolayısıyla askeri kullanışlılığı değişmektedir ancak muhaliflerin ateş gücüne katkı yaptığı gerçektir. 

Ağır silahların ele geçirilmesi rejimin bu silahları ve hava gücünü kullanmaya devam etmesi, ve eyaletlerde kontrol sağlamak için iyi savunulan yerel muhitleri kullanmasına bir cevaptır. Ağır silahların muhaliflerce kullanılması başarıları ile orantılı olmuştur ancak savaşçı oluşumların büyümesi, artan koordinasyon ve muhasara durumlarında çatışmayı haftalarca sürdürebilme gibi diğer faktörler de bu başarıda etkili olmuştur. 

Ayrıca ağır silahlar muhaliflerin ateş gücünü rejiminkiyle eşitlememiştir. Muhalifler hala iyi savunulan ve hava gücü ve topçu ateşi ile desteklenen yerleri ele geçirmede ve kararlı bir rejim saldırısı altmdaki yerleri savunmada zorluk yaşamaktadır. 


Ağır silahlardan tam ölçüde faydalanamamaları organizasyon ve komuta zayıflıkları, cephane miktarı ve dağılımı, silah ve ateş gücünün yoğunlaştığı yerler ve istihbarat gibi durumlara atfedilebilir. 


Muhaliflerin Savaş Kalitesi 

Muhalif güçlerin savaşma kalitesindeki büyük değişkenlik performanslarında dengesizliğe sebep olmuştur. Çoğunlukla İslamcı savaşçılardan oluşan bazı birimlerin yüksek cesaret, motivasyon, saldırganlık, uyumluluk, disiplin ve bir derece askeri yetenek sahibi olduğu görülmektedir, bu birimler muhaliflerin rejim tesislerini zaptetmelerinde anahtar rol oynayarak savaşta bir avantaj sağlamıştır. Diğer birimler daha az kabiliyetlidir. Çoğu çatışma tipinde İslamcı savaşçıların daha etkili olduğu gözlenmektedir. 


Çatışma Türü 

Örnekler 

Başlatanın Riski 

İslamcı Etkinliği 

Özgür Ordu Etkinliği 

DOLAYLI ATEŞ 

ROKETLER, HAVAN 
TOPLARI, TOPLAR 

DÜŞÜK 

DÜŞÜK-ORTA 

DÜŞÜK-ORTA 

DOĞRUDAN ATEŞ 

HAFİF SİLAHLAR, 
TANKSAVAR 
SİLAHLARI, PUSU, 
KESKİN NİŞANCI 

ORTA 

ORTA-YÜKSEK 

DÜŞÜK-ORTA 

YAKIN ÇATIŞMA 

DOĞRUDAN 
TAARRUZ, ŞEHİR 
SAVASI 

YÜKSEK 

ORTA-YÜKSEK 

DÜŞÜK-YÜKSEK 

UZAK ÇATIŞMA 

MAYINLAR, BUBİ 
TUZAKLARI, EV 
YAPIMI PATLAYICI 
CİHAZLAR 

DÜŞÜK 

YÜKSEK 

ORTA 
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Genel olarak muhalifler bölgeyi bildiklerinden, çoğunlukla kendi şehirlerini savunduklarından ve gizlenebildiklerinden savunma savaşında daha etkili görünüyorlar. Daha fazla askeri beceri gerektiren ve askeri personelin düşman ateşine maruz kaldığı saldırı savaşlarında daha az etkili görünüyorlar. Bu göreceli saldırı zafiyeti rejim topçusu ve hava saldırılarının muhalifleri püskürttüğü hava üsleri gibi askeri tesislere yapılan saldırılarda çatışmanın haftalarca uzamasına yol açabilmektedir. 


Muhaliflerin Taktikleri 

Muhaliflerin operasyonel becerileri iyileşen taktiklerle gelişmektedir. Taarruz anlamında muhalifler önemli rejim üslerini (hava üsleri, harp okulları, karargâh ve kışlalar, hava savunma alanları) muhasara etmekte, tecrit ederek bombardıman altına almakta ve son olarak saldırmaktadır. 
Bu taktiklerin etkili olduğu ortaya çıkmakla birlikte çok yavaş olduklarından zaman zaman rejimin kuşatmayı yarmasına veya kuşatılan birimlere destek göndermesine sebep olmuştur. Muhaliflerin sıklıkla gerçekleştirdiği rejim kontrol noktalarına saldırılar daha kolaydır ve genelde başarılı olmaktadır. Bu saldırılar rejim güçlerini sürekli yıpratmakta ve muhaliflere silah ve cephane sağlamaktadır. 

Ağır silahların ele geçirilip birliklere entegre edilmesi operasyonları kolaylaştırmaktadır. Muhalifler tank, saha topları ve uçaksavarları kuşatmalarda doğrudan çatışmalarda kullanmış, roket, havan topları ve saha topları gibi dolaylı ateş silahlarını ise giderek artan biçimde kullanmaktadırlar. Dolaylı ateş silahları fazla risk almadan rejim pozisyonlarını vurmalarını sağlamaktadır. İnternette yayınlanan videolar en azından bazı birimlerin dolaylı ateş silahları kullanarak rejim pozisyonlarını tam isabetle vurma becerisine sahip olduğunu gösteriyor. Ele geçirilen zırhlı araçlar genellikle teker teker veya küçük gruplar halinde rejimin güçlü noktalarına cevap vermek ve muhalif piyadelerini desteklemek, bazen de rejim zırhlılarına karşılık vermek için kullanılmaktadır. 
Bazı zırhlı araç mürettebatının zırhlıları kullanmak ve bakımlarını yapmak için gerekli maharete sahip oldukları görülmektedir. 


Savunma olarak muhalifler becerikli ve kararlı savaşçılar olduklarını ispatladılar. Etkili savunma hatları oluşturma kabiliyeti gösterdiler, mayınlar ve bubi tuzakları kurma, keskin nişancılar ve tanksavarların etkili kullanımı, sahadaki rejim manevralarına cevap verebilme ve arazi bilgi avantajını lehlerine kullanabilme becerisi gösterdiler. 
Ağır silahların kullanılması muhaliflerin direnmesine imkan verirken rejimde büyük personel ve ekipman zayiatına sebep olmaktadır. Sadece hafif silahlarla kuşanmış savaşçılarla karşılaşmak yerine saldıran rejim güçleri potansiyel olarak güdümlü tanksavarların da aralarında olduğu sofistike zırh delici silahlarla yüzleşmektedir. Mesela rejimin Şam banliyöleri ve Deraa’da muhaliflerin elindeki bölgeleri geri alma çabaları biraz başarılı olmuşsa da önemli miktarda tank ve BMP zırhlı araç kaybına mal olmuştur. Muhaliflerin yenilgileri ise genellikle tanksavar ve uçaksavar silahlarının, yahut bu silahların cephanelerinin eksikliğine atfedilmektedir. 

Çatışmaların büyük çoğunluğu manevra değil pozisyon savaşıdır, yavaş ilerlemeler yapılmakta ve bölgeler defalarca el değiştirmektedir. Muhalifler de rejim de blitzkrieg’e (yıldırım saldırısı) girişmemektedir. Bunun en büyük sebebi çatışmaların çoğunun tabiatı gereği yavaş olan şehir savaşı olmasıdır. Başka bir sebep ise askerleri ağır silahlardan korumak için arazi güçlendirmelerinin yapılmasıdır. Kazı ekipmanları artık rutin olarak hendek ve siper kazmak için kullanılmaktadır. 


Savaşçı Güçlerin Zayiatları 

Hem rejim hem muhalif güçleri ciddi kayıplar vermektedir. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) verdiği rakamlara göre Mart-Temmuz 2013 döneminde muhalifler günde 52 kişi, rejim düzenli kuvvetleri ise 
32 kayıp verdi. Belki bu rakamın 4 katı yaralı sayısı da taraflara eklenirse günlük muhalifler için 260, rejim düzenli kuvvetleri için ise 160 kişilik zayiat rakamı elde edilebilir. (Rejim zayiatlarına Şii milisler ve düzensiz Şebbiha güçleri dahil değildir. Dipnot 
44 ). Rejim ayrıca artan sayıda Ulusal Güvenlik Kuvvetleri mensubu ve Suriye’de savaşan müttefik güçler üyesi kaybına uğramaktadır. (Ulusal Güvenlik Kuvvetlerini Şebbiha, müttefik güçleri ise Hizbullah ve Şii milisler olarak okumak gerekir - 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Çeviren) İki taraf da lider ve komutanlarını savaşta kaybetmektedir. SOHR savaşın başından Haziran 2013’e kadar olan savaş kayıplarını aşağıdaki şekilde özetlemektedir: 

13539 muhalif savaşçı 

2518 kimliği belirlenemeyen ve Suriyeli olmayan savaşçı (çoğunluğu Suriyeli olmayanlar) 
2015 saf değiştiren asker 
25407 düzenli rejim askeri 

17311 düzensiz şebbiha güçleri, milisler ; rejim muhbirleri 

169 Lübnan Hizbullah’ı savaşçısı. 

Bire dört ölü ve yaralı oranı uygulandığında savaş boyunca 90000 muhalif ve 260000 rejim savaşçısının öldüğü yada yaralandığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca SOHR rejim kayıplarının belgelenebilenlerin iki katı olduğunu söylemektedir. Buna ek olarak SOHR 2500 rejim askerinin muhaliflerin elinde esir olduğunu tahmin etmektedir. Bunlar yaralılardan bazılarının göreve geri döndüğü hesaba katıldığı zaman bile önemli zayiatlardır ve savaşın ciddiyetini, iki tarafın da zayiat verdirme yeteneğini gözler önüne sermektedir. 
Özellikle rejimin maruz kaldığı ekipman zayiatları da büyük miktardadır ancak rejimin operasyon kabiliyetine ciddi etkiler yapmış görünmemektedir. Bu kayıplar aşağıda özetlenmiştir. 

Birincisi rejim muhalif hava savunma sistemlerine çok sayıda savaş uçağı kaybetti, muhalifler Aralık 2012’den beri 120 tane uçak düşürdüklerini iddia etmektedirler, bunların arasında Mig-21, Mig-23 Flogger, Su-22 Fitter uçakları ve Mi-8/17 Hip helikopterleri bulunmaktadır. Bu kayıplar doğrulanamamakla birlikte birçok muhalif kurumun raporlarından derlenmiştir. 
Rejimin hava savunma sistemlerine kaybettiği uçakların gerçek sayısı az görünmekte, bu sistemlerin Mi-8/17 Hip gibi askeri helikopterlere karşı daha etkili olduğu gözlenmektedir. 

Rejim muhaliflerin askeri üsleri bombalamaları sonucu da önemli sayıda uçak ve helikopter kaybetti. İdlib’deki Teftenaz havaalanının ele geçirilmesi rejime en az 
22 Hip ve bir Mi-25 Hind saldırı helikopterine mal oldu, ve Halep’teki Minnig havaalanına yapılan saldırıda daha fazla Hip 


helikopteri imha edildi. Bu iki havaalanı savaşları rejimin savaş öncesi envanterindeki Hip helikopter filosunun yüzde 25- 30’una mal oldu. Ek olarak kuzeydeki muhalif operasyonları L-39 Albatroslarını (eğitim ve saldırı uçağı) rejimin aktif envanterinden çıkardı. Muhalifler L-39 üssü olan Halep’teki el Jarrah havaalanını ele geçirdiler ve bir diğerini, El Kweiris havaalanını kuşatma altında tutmaktalar. Bu uçak rejim tarafından saldırı görevlerinde kullanılan birincil uçak tipiydi. Yerde imha edilen uçaklar arasında İdlib’deki Ebu Zuhur havaalanında yokedilen Mig- 
23 Flogger ve Kusayr’daki Dabaa havaalanında imha edilen Mig-21 Fishbed’ler bulunmaktadır. Genel olarak hava üslerine yapılan saldırılar rejimin hava gücünü zayıflatmada hava savunma sistemlerinden daha başarılı olmuştur. 

Muhalifler ayrıca rejimin zırhlı araç filosuna büyük zayiat verdirdiler. En ağır kayıpları verenler arasında kara kuvvetlerinin kullandığı en önemli iki zırhlı olan T-72 savaş tankları ve BMP piyade zırhlı araçları bulunmaktadır, ek olarak önemli miktarda daha eski modeller olan T-62 ve T -55 tankı imha edilmiştir. 
Bazı saha topçu sistemleri ve ZSU-23/4 Shilka seyyar uçaksavar sistemleri imha edildi veya ele geçirildi. Muhaliflerin iddiaları muhtemelen abartılıdır ve indirgenmesi gerekse de her gün internete konulan videolar ana savaş tanklarının ve IFV zırhlılarının vuruluşunu ve rejimin anahtar konumdaki savaş sistemleri kayıplarını göstermektedir. 

Rejimin zırhlı araç kayıplarının net etkisi envanterindeki büyük miktarda zırhlı sayısından dolayı az hissedilmektedir. Savaş öncesinde rejimin 1600 T-72, 1000 T-62, 
2250 T- 54/55 tankı ve 2450 BMP zırhlısına 
sahip olduğu tahmin edilmekteydi. Zarar gören bazı araçların bakim birimleri tarafından tamir edilmesi muhtemeldir. Rejim tank mürettebatı kaybı da vermektedir ancak bu konuda elde veri yoktur ve tank kaybı ile mürettebatının kaybı aynı değildir. Ancak zırhlı araçların imhası muhaliflerin tanksavar sistemlerini etkili olarak kullanabildiklerini ve daha fazlasına sahip olmaları durumunda daha da etkili olabileceklerini göstermektedir. 
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Tablo: Rejim zırhlı araç kayıpları 

3/2013-7/2013. 


AY 

TANK* 

BMP** 

#İMHA, 

TAHRİP, 

GANİMET 

TOPLAM 

MART 

74 

15 

89 

NİSAN 

73 

8 

81 

MAYIS 

110 

27 

137 

HAZİRAN 

134 

19 

153 

TEMMUZ 

143 

8 

151 

TOPLAM 

534 

77 

611 


* Tank modelleri T-72, T-62 ve T-55. T-72 en çok rapor edilen tanklardır. 

**BMPler bazen muhalif raporlarında tank olarak geçmektedir. 


Kaynaklar: LCC, SOHR, SNN, YouTube Syria, Suriye muhalefeti siteleri.#Rakamlar imha edilen, tahrip edilen ve ele geçirilen toplam zırhlı araç sayısını gösterir. 


Önemli bir nokta olarak muhalifler rejimin çok büyük olan topçu sistemlerine yalnızca küçük zararlar verebilmiş görünmektedir. 
Yaklaşık 2500 saha topu, 500 çoklu roket fırlatıcısı ve 1000 havan topundan oluşan bu sistemler rejimin ana askeri varlıklarındandır ve büyük oranda zarar görmemiştir. 
Buna sahadaki hedeflere karşı doğrudan veya dolaylı ateş açmak için kullanılabilen 
2000 uçaksavar topçu silahı da eklenmelidir. Sayı ve kabiliyet olarak artıyor olsa da muhalif topçu sistemleri rejim topçularma eş değildir. 
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2. KISIM: MUHALEFETİN 
BİRLİĞİ VE BATI DESTEĞİ 


Yazar: Andrew Tabler 


M art 20ll’de Suriye devrimi patlak vermeden çok önce şahıslar, ideolojiler ve hizipleşmeler Suriye muhalefetini bölmüştü. Suriye tarihi olarak aynı komşusu Lübnan gibi paylaştıkları kısa veya uzun vadeli hedefler olmayan farklı din ve mezheplerin bir mozaiğidir. Ancak Lübnan’dan farklı olarak Suriyeliler 1963’te Baas Partisi’nin ve 1970’te Esad ailesinin iktidara gelmesinden beri merkezi diktatörlüğün aşırı bir versiyonunu tecrübe ettiler. Bu şekilde bir otorite yaygın psikolojik depresyona ve isyanın geçtiğimiz iki yılı boyunca muhalefet toplantı ve konferanslarında şahısların ön plana çıkmasına yol açtı. Onyıllar boyunca otoriter yönetimlere şartlandırılmış olan Suriyeliler demokratik bir şekilde lider seçme imkanına sahipken ve diğer yandan 30 aydır rejim eliyle yürütülen 100.000’den fazla cana mal olan bir katliamla karşı karşıya iken kendi elleriyle başka bir tek adam liderliği altına girmek istemiyorlar. 

Neyse ki bu tür ayrılıklar Beşşar Esad rejiminin kellesini alamayacağı başsız bir muhalefet ortaya çıkardı. Ancak aynı zamanda muhalefet için A$il’in topuklarının (zayıf nokta manasında) 1980’lerin Lübnan savaşını çok daha basit ve anlaşılır kılan bir Suriye bataklığının farkına varan uluslararası camiadan destek toplamanın zorluğu olduğunu ispatladı. Bu tür eğilimler Esad sonrası Suriye’sinde birleşik bir muhalefet için de iyi işaretler vermiyor. 

SNC ve SOC 

Muhalefetteki ihtilaflar Eylül 2011’de kurulan, liberaller, Müslüman Kardeşler, Selefıler ve Kürtleri bir araya getiren bir şemsiye organizasyon olan Suriye Milli Konseyi’nin (SNC) deneme ve yanılmalarında açıkça görülmektedir. SNC Türkiye ve Katar gibi bölge ülkeleri ile yakın ilişkileri olan sürgündeki muhalifler tarafından domine edi¬ 


lirken Suriye içinden temsilciler az sayıda kaldı. Kişisel ve ideolojik farklılıklar üyelerinin kızgınlığı pahasına Burhan Galyun liderliğindeki SNC yetkili komitesinin politik kartlarını göğsüne yakın tutmasına yol açtı. 
Suriye’nin Dostları konferansları ile birlikte yapılanlar da dahil yapılan çok sayıda SNC toplantısı Esad sonrası döneme geçiş için kararlar almada ve kurumlar oluşturmada başarısız oldu. SNC içindeki ve dışındaki şahıslar kendi insiyatifleri ile iş yürütmeye devam ederek konseyin etkinliğini iyice sulandırdılar. 

Devrim sürdükçe Suriye içindeki Esad’ın zulmünü büyük oranda göğüsleyen gruplar SNC’nin yardım ve müdahale için Batı ülkelerinde lobi yapma beceriksizliğine öfke duymaya başladılar. SNC’nin Suriye sınırlarında mültecilerin sığındığı alanlarda kurumsal varlığının olmaması Suriye’deki muhaliflerin SNC’yi havaalanı VIP salonları ve otel lobisi muhalifleri olarak nitelendirmesine yol açtı. Hatta önde gelen bir SNC üyesi yazarlardan birine SkyTeam havayolu birliğindeki konumunun dünyadaki en yükseklerden biri olduğunu söyleyerek böbürlendi. (SkyTeam Air France, Alitalia, Aeroflot. Delta vb havayollarının oluşturduğu bir havayolu ittifakıdır. Türk Hava Yolları Star Alliance üyesidir. - Çeviren) 

Ana parçalarından biri olan Müslüman Kardeşlerde ilişkileri ve diğer katkıları ile SNC’yi kısmen finanse eden Türkiye ve Katar’ın lobi çalışmalarından dolayı Amerika SNC’yi destekledi. Konsey Amerika’nın diplomatik planında önemli rol oynadı: Yemen’de Ali Abdullah Salih’in iktidarı terketmesi gibi müzakereli bir çözüme ulaşmak için Baas rejimi ile yakın ilişkileri olan BM Güvenlik Konseyi üyeleri Rusya ve Çin’i ikna etmek. Ondan sonra üst düzey Esad rejimi askeri ve siyasi figürleri bir geçiş dönemine liderlik edecek, bu esnada birleşik bir 





yapıya kavuşacağı ümit edilen sürgündeki SNC Suriye’ye dönerek adil ve özgür seçimlerde iktidar için yarışacaktı. 

Bu plan çıkmazda yok oldu. Yüzeysel bakıldığında sorun Rusya ve Çin’in Esad’ın açıkça gitmesinin belirtildiği bir plana onay vermemesi, Washington ve Bati’nin ise Esad’a kısmen de olsa kontrol vererek geçiş sürecini manipüle etmesinin altına imza atmamasıydı. Ancak derinlerdeki sebep Güvenlik Konseyi üyelerinin Suriye üzerinde üstesinden gelinemeyecek çatışan çıkarlara 
sahip olmasıydı. Kofı Annan’ın Suriye için 6 
aşamalı planı ateşkesi sağlamada ve rejim güçlerinin şehir merkezlerinden çekilerek politik sürece bir şans tanımasını sağlamada başarısız olunca giderek artan sayıda muhalif kendilerini savunmak ve Esad’ı devirmek için silaha sarılmaya başladı. 

2012 başlarında silahlı muhalefet üssel bir 
hızla büyürken SNC kilitlenmiş durumda kalmaya devam etti. Burhan Galyun yetkilerini selefi Abdulbasit Şeyda’ya devrettikten sonra da yetkili komitesi ile üyeleri arasında gerginlikler sürdü. Ancak SNC üyesi Riyad Seyf kendi insiyatifı Suriye Milli İnsiyatifi’ni (SNI) başlatıp SNC başka bir organizasyonun içinde kalma tehlikesi ile karşılaşınca konsey sonunda içine Suriye’den daha fazla üye almaya karar verdi. 

SNC’nin Kasım 2012’de Doha’da gerçekleştirdiği zirve sandalyelerinin yüzde 40 ’ı SNC’ye ait olan Suriye Devrim ve Muhalif Güçleri’ni (SOC) doğurdu. Aralık 2012’de Marakeş’deki Suriye’nin Dostları konferansında SOC’un Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanınması sivil muhalefetin ve Esad karşıtı uluslararası koalisyonun evriminde önemli bir dönüm noktasıydı. Ancak SOC sürgündeki Suriyeliler, seçilmemiş Suriyeli konsey üyeleri ve bazı yerel ileri gelenlerde oluşan test edilmemiş bir kurumdur. Perde arkasında uluslararası camia ülkedeki muhalif gruplara yardımların ulaştırılmasında tek kanahn SOC olmasını düzgün bir biçimde işlemesi şartıyla taahhüt etti. SOC çeşitli yerel sorunlarla ve Esad sonrası idari meselelerle ilgilenmek için komiteler kurmayı başarmışsa da Suriye muhalefetindeki güçlü ayrılıkların üstesinden gelip gelemeyeceği belirsizdir. 
Fikir ayrılıkları sadece sürgündekiler yada sürgündekiler ve ülke içindekiler arasında değil, maalesef Suriye içindeki gruplarda da 


yaygındır. Şehirli ve köylü, fakir zengin, dindar seküler, mezhep ve mezhep sınıfları arasındaki tarihi ayrılıklar her eyalet, bölge ve semtte birbiri ile rekabet eden yerel koordinasyon komiteleri, bölgesel konseyler ve devrim konseylerinin kurulmasına yol açtı . 1 Devrimin protesto aşamasında (Mart-Kasım 2011) siyaseten ön planda olan bu organizasyonlar artık çoğunlukla insani yardım faaliyetleri ve yerel idari belediyecilik işlerini sürdürmekle ile meşgul olmaktadır. 

Sahadaki zor durum sivil kontrolüne elverişli değildir. Rejimin vahşi baskısından kurtulmak için aktivistler muhaliflerin kontrolü altındaki alanlarda Özgür Suriye Ordusu (OSO) taburları (ketibe) veya tugayları (liva) etrafında toplanmıştır. Bu sebeple ülkedeki muhalefet giderek tuzlu hale gelmektedir - bölgelerde savaşın gidişatına bağlı olarak faaliyet gösteren sivil ve askeri unsurların bir karışımıdır. Bazı bölgelerde sivil yapılar silahlı mücadelenin öncesine dayanmaktadır, diğerlerinde ise askeri birimler tarafından oluşturulmuştur. 


Yüksek Askeri Konsey 

Resmi olarak SOC silahlı bir grup içermemektedir. İyi bilinen ancak rapor edilmeyen şey ise Doha’daki bu toplantının yakınlarda Askeri Konsey kurmak için sessizce düzenlenen başka bir toplantı Ue tesadüf ettiğidir. 
Bunu müteakiben Katar ve Suudi Arabistan silahlı gruplara nasıl yardım edeceklerini müzakere ettiler, bu şekilde 7 Aralık 2012’de Türkiye’nin Antalya şehrinde Yüksek Askeri Konsey’in (SMC) kuruluşunun yolu açılmış oldu. 260 üyenin hazır bulunduğu 30 kişilik konseye General Salim İdris’in oybirliğiyle başkan seçilmesi silahlı grupları ehlileştirmek isteyen Katar ve Suudi Arabistan’ın büyük etkisi bulunduğuna işaret ediyor. 
SMC silahlı grupları destekleyen geçmişteki iki ağın birleşimidir: Suriye’nin beşe bölünmüş Suud destekli bir bölümü (kuzey, güney, doğu, batı-merkez ve Humus) ve Katar destekli 17 üyeli Eyalet Askeri Konseyi. 

İlk bakışta SMC iyi organize edildiği ve emir-komuta zincirine sahip olduğu için muhalifleri silahlandırmak için her yabancı hükümetin rüyası olan uyumlu ve doğrusal bir muhalefet gibi görünmektedir. Beş cep- 




henin her biri bir yardımcı, beş departman (operasyon, istihbarat, tedarik ve ekipman, idare ve finansman, geçici adalet), iki komite (silahlanma ve finansman) ve altı cephe temsilcisine sahiptir. Yapı Suriye’ye ölümcül yardımları ve sivil meselelerle alakalı adalet gibi yardımları kaldırabilme kapasitesine sahiptir. 

Ancak politik olarak SMC Suriye ordusundan saf değiştiren seküler askerlerle sınırlı değildir, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerindeki bağışçı şahıslar tarafmdan finanse edilen, 2012 yılı boyunca ülkenin her yerinde ortaya çıkan daha milliyetçi eğilimli Selefi grupların temsilcileri de katılmaktadır. Mesela SMC’nin Kuzey Cephesi komutanı Albay Abdulbasit el Tavil İdlib merkezli Kuzayif el Hak tugayının lideridir, Ahraru’ş Şam ile çalışmıştır ve Selefilerle olan bağlantıları sebebiyle ılımlılar tarafmdan kendisine şüphe ile bakılmaktadır . 2 Cephenin finans komitesi de Selefilerle bağları olan Ahmed Ubeyd ve ana Selefi gruplardan Şukur eş-Şam’ın komutanı Ahmed İsa Ebu İsa tarafından yönetilmektedir. Şukur eş-Şam ayrıca Suriye İslami Hürriyet Cephesi’ne (SILF) liderlik etmektedir, SILF daha ılımlı olsa da Suriye’de bir İslam devleti kurulmasını savunmaktadır. Ancak Kuzey Cephesi’nin kalan üyeleri çoğunlukla milliyetçi ve seküler eğilimlidir. Selefilerin güçlendiği bölgeler Selefi şahıslar tarafmdan temsil edilmektedir ve SMC lider kadrosuna benzer bir dağılım izlemektedir. Doğu Cephesi’nin başkan yardımcısı Saddam Cemil aynı zamanda Allahu Ekber Sancağı birliğini kuran bir Selefidir. 

SMC savunucuları bu bölgelerdeki Selefilerin konseye dahil edilmesinin bir zorunluluk olduğunu ve silahlı muhalefetteki Selefileri kontrol altında tutmak için yapılan bir teşebbüs olduğunu ileri sürüyorlar.^ 3 Ancak Selefilerin dahil edilmesi bir yük de olmuştur, özellikle Batılı hükümetler muhaliflerin kontrolündeki alanlarda Selefilerin hızla büyümesinden ve Nusret Cephesi, Irak-Şam İslam Devleti (ISIS) gibi aşırı cihadi hareketlerle koordineli hareket etmelerinden dolayı endişelenmektedir. 

Batı Yardımı ve Selefiler 

SMC’ye verilen ve Nusret Cephesi’nin eline geçen herhangi bir Batı yardımı sadece sağ¬ 


layıcı ülkelerin terör kanunlarını ihlal etmekle kalmayacak, bu ülkelerde muhalefete yardımın tamamıyla kesilmesi yahut yardımı imkansız kılacak yeni düzenlemelerin yapılmasıyla sonuçlanacak tepkilere yol açacaktır. Bununla birlikte, gerçek şudur ki Batı yardımının belli bir kısmı kesinlikle Nusret Cephesi’ne sızacaktır. 

Yabancıların sağladığı silahlarla alakalı ihtiyat telkin eden bir hadise vardır. Arahk 2012’de Suudiler gizlice Hırvatistan’dan silah satın aldılar ve Ürdün’ün kuzey sınırından Suriye’ye göndermeye başladılar . 4 Amaçlardan biri muhtemelen muhalefetteki seküler ve milliyetçi unsurlari güçlendirip radikal Islamcilarin yükselişini önlemekti (Suud rejimi dindardir ancak El Kaide’nin hedefinde olduğu için Riyad El Kaide ile mücadele için buyuk caba sarfetmektedir). Gönderilen silahlara ne olacagini görmek için bir deneme transferi de olabilirdi. Eğer bu gerçekten bir deneme programi idiyse, sonuclarin -özellikle de orijinal plana muhtemelen imza atmis olan Washington’da- programa devam etmek için pek bir heves biraktigi söylenemez. Silahlari Brown Moses bloğu için takip eden Eliot Higgins Hirvat silahlarini teshis etti ve daha militan unsurlarin 
eline geçtiğini dogruladi . 5 

Washington acisindan daha da endişe verici bir şekilde silahlarin bir kisminin son duragi Nusret Cephesiydi . 6 Mart ortasinda Nusret Cephesi Hirvat silahlari kullanirken çekilmiş resimleri gösteren iki aciklama yayinladi. 7 Beyanatlarda Ocak, Şubat ve Mart operasyonlarinin ilan edilmesi Nusret Cephesi’nin silahlari ülkeye sokulmasindan sonra bir ay gibi çabuk bir surede ele geçirdiğini gösteriyor. Raporlarda SMC’nin bir parcasi yahut işbirliği içinde olan milliyetci/sekuler birliklerden bahsedilmesine rağmen medya hesaplan silahlarin SMC kanallari vasitasi ile iletilip iletilmediğini belirtmedi . 8 Özetle Hirvat silahlarindan edinilen tecrübeler Amerika ilimlilara veya Islamci olmayan muhaliflere silah sağlamaya karar verdiği takdirde bu silahlarin yalnizca Amerikan destekli savascilarla sinirli kalmayacagini söylemektedir. 

Hirvat silahlari endişe verici tek işaret de değildir. SMC’nin Güney Cephesi liderlerine üstünkörü bir bakista -bazilarinin Hirvat silahlarinin temininde rol oynadigi iddia ediliyor- görünürde Selefi yoktur, bu ise 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silahlarin Selefi olmayanlar eliyle de sizabilecegini göstermektedir . 9 Bu hadise -en azindan su anki yapisiyla- SMC’nin Washington’un Suriye muhalefetini desteklerken es zamanli olarak Nusra ve ISIS gibi asiri unsurlari izole etme hedefini yerine getirebilme kabiliyeti hakkinda soru işaretleri dogurmalidir . 10 


Temkinli Orta Yol 

SMC ve Suriye muhalefeti hakkinda bilinmeyenlerin cok olduğu goz onune alindiginda Washington Disisleri Bakani John Kerry Mart 2013’te organizasyonun genişlemesini ilan ettiğinden beri SMC’nin içinde birlikte calistigi Selefi olmayan üyeler vasitasi ile daha fazla askeri yardim göndermelidir. Bu kişilerin içinde en cok bilinenleri arasinda Halep Askeri Konseyi baskani Albay Abdulcabbar Akidi 11 ve Idlib Askeri 


Konseyi baskani Afif Süleyman bulunmaktadir. Amerikan hükümet yetkililerinin kayitdisi aciklamalarina göre bu kişiler ve tedarik hatlari Gaziantep’teki SOC Yardim Koordinasyon birimi ile koordineli calisarak olumcul ve insani yardimlari ulastirma konusunda güvenilirliklerini ispatlamistir. 
(Yazar Albay Akidi’nin Minnig havaalaninda ISIS komutani Ebu Cendel ile basin toplantisi düzenlemesini unutmuş gorunuyor- Çeviren). Amerika’nin sagladigi insani yardimlar da tipki olumcul yardimlar gibi Nusret Cephesi ve ISIS benzeri Amerikanin terörist olarak tanimladigi organizasyonlarin eline geçmeme sartina tabidir. Bu hatlar vasitasi ile insani ve silah yardimlarini artirmak Selefilerin zararina ilimlilari güçlendirecek ve uzun vadeli Amerikan menfaatlerine aykiri olarak Esad’i devirdikten sonra Suriye ve Levant’ta İslam devleti kurmak isteyenleri zayiflatacaktir. 
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3. KISIM: İKİ CİHADİ 
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NUSRET CEPHESİ VE 
AHRARU’Ş ŞAM 

Yazar: Andrew Tabler 



A merika Suriyeli muhaliflerle iş yapmak istiyorsa Suriye muhalefetindeki Selefi ve cihadi aktörlerin yükselişi gerçeğini anlamak zorundadır. 
Washington hoşuna gitse de gitmese de ideal yahut istediği değil, kendi tereddütleri sonucu oluşan bu muhalefetle çalışmak zorundadır. İdeal bir muhalefet oluşturmanın zamanı geçti. Yükselişleri ile birlikte Selefi gruplar savaşmaktan güvenlik ve adalete, ve temel ihtiyaçların karşılanmasına kadar savaşın her yanı ile içiçe geçtiler. Muhalefet bölünmüş olsa da bir hayatta kalma aracı olarak birbiri ile bağlantılı durumdadır. Muhalefetin inceliklerini anlamak Washington’un Suriye politikası için zorunludur. 


Selefllerin Yükselişi 

Geçtiğimiz yıl boyunca İslamcılar muhalefet saflarında yükseldi. Aktif olan 3 tür İslamcı vardır: Suriye Müslüman Kardeşler’i (SMB) ile bağlantılı İhvancılar, ana akım Se- 


lefiler ve küresel cihadçılar ve herhangi bir gruba yada ideolojiye bağlı olmayan genel İslamcılar. Bu kısım iki sebepten dolayı yalnızca Selefi unsuruna odaklanmaktadır. Birincisi Amerika İhvancılardan ne elde edebileceğini bilmektedir, İkincisi ise genel İslamcıların Esad sonrası senaryoyu ne şekilde etkileyebilecekleri belirsizdir, bu sebeple spekülasyon yapmak (özellikle Suriye İslami Hürriyet Cephesi’ndeki gruplar hakkında) anlam ifade etmemektedir. 

Suriye’de Selefi olarak nitelendirilebilecek iki ana savaşçı gücü 2011 Temmuz’unun sonunda Irak El Kaidesi tarafından kurulan küresel cihad organizasyonu Nusret Cephesi 1 , ve daha yerel bir ajandası olan barışçıl protestolar esnasında kurulan Ahraru’ş Şam İslami Hareketi’dir. İki grup da Ocak 2012’ye kadar kuruluşlarını ilan etmemiştir. (Kuruluş ilanları birbirinden bağımsız yapılmıştır). 

Selefllerin yükselişi kısmen bu savaşçıların Irak’ta Amerikan işgaline karşı savaşırken 






edindikleri savaş tecrübesi ve 2011 sonu ila 
2012 başlarında Batı liderlerinin pasifliğinin 
ortaya çıkardığı boşluk ile açıklanabilir. 
Ancak bu faktörler Selefilerin neden güçlendiğini açıklarken gerçekten nasıl bu kadar popüler olduklarını ve sivil halkın itimadını kazandıklarını açıklamıyor. Özgür Suriye Ordusu birimlerinin aksine bu Selefilerin üstünlüğünün arkasında Nusret Cephesi ve Ahraru’ş Şam gibi grupların idari görevler ve sosyal hizmetleri “yumuşak güç” olarak kullanması vardır. 

Nusret Cephesi ve Ahraru’ş Şam hakkında halkın fikirlerini kesin olarak değiştiren şey ÖSO’ya bağlı birimlerin Kasım-Aralık 2012’de Kuzey Suriye’de idari görevler üstlenmeye başlaması ve berbat şekilde başarısız olmasıydı. Birçok bölge raporunda dükkanların, ekmek fırınlarının ve ısınma yağlarının yağmalandığı ve halka daha ağır fiyatlar karşılığında satıldığı 2 , ayrıca ÖSO kontrol noktalarında de facto vergiler alındığı belirtildi. İslamcı olmayan Guraba eş-Şam’ın lideri Şeyh Ömer’e göre: “Halep’teki üyelerimiz açık açık çalıyordu. Diğerleri herşeyi çalıyor ve Suriye’nin mallarını satmak için yurtdışına götürüyordu. Guraba eş-Şam’ın ettiği fenalıkların karşısındaydım, ancak olan oldu ve insanlar bize karşı tavır aldı” dedi . 3 ÖSO hala insanlar arasındaki bu ekşimtrak algıdan kurtulabilmiş değildir. 

Bu esnada, ÖSO’nun sebep olduğu ekmek kıtlığına cevap olarak Selefiler müdahale ederek ekmek ve diğer gıdaların dağıtımını devraldı. Nusret Cephesi’nin tahıl silolarını eline alması halkta başlamak üzere olan açlığın azaltılmasına yardımcı oldu; grup ayrıca dükkanlardan mal çalınmasını ve yağmalamayı yasaklayarak halka koruma da sağladı, gaz gibi temel ihtiyaçları temin etti . 4 O zamandan beri adil arabulucular olarak görülen Nusret Cephesi Halep gibi şehirlerde ekmek fırınlarını devraldı. Hatta New York Times grubun ekmeği insanlara karaborsadakinin beşte birinden düşük fiyatla satttığım rapor etti . 5 Daha da ötesi Nusret Cephesi hizmetlerinde o kadar başarılıydı ki Şubat 2013’e kadar sekiz aylık tahılı stoklarında biriktirmeyi ve aynı zamanda çiftçileri gelecek hasat mevsimi için sübvanse etmeyi başarmıştı . 6 

Bu çabalar Nusret’e popüler destek kazandırdı. Mesela Halep’ten Ebu Ahmed Chris- 


tian Science Monitofa “Kendileri ile tanışmadan önce zor ve birlikte çalışmanın kolay olmadığı insanlar olduklarını düşünüyordum, ancak tanıştıktan sonra bunun tersi¬ nin doğru olduğunu gördüm. Nusret Cephesi’nin kötü olacağına inanmıyorum. 
Hem yerel hem uluslararası medyanın imajlarını çarpıttığını düşünüyorum” demiştir . 7 Daha da fazlası, ÖSO kurucusu ve üst düzey komutanlarından biri olan Albay Riyad el Esad Nusret Cephesi’ni överek ve “onlar bizim İslam kardeşlerimizdir” demiştir . 8 

Kuzey ve doğu Suriye’de kurtarılmış-yarı kurtarılmış alanların devralınmasından sonra Ahraru’ş Şam da halkla bağlantı kurma ve yardım etmede önemli rol oynadı. 
Ahraru’ş Şam Ayn Beyda ve Sarmada gibi evlerinden olan insanların bulunduğu yerlerde ekmek, su ve ilaç yardımında bulundu 9 ve Rakka’nın kurtarılmasından sonra insanların şehrin geleceğine dair fikirlerini ifade etmeleri için Rakka’da bir forum kurdu . 10 Ahraru’ş Şam çocuklara ve gençlere İslam kültürü ve Kur’an dersleri üzerine eğitimler verdi . 11 

Bu faaliyetler iki yıldır savaş ve yıkım gören bölgelerde bir normallik havası oluşturmuştur, ve ideolojik olarak her noktada anlaşamasalar bile insanların neden Nusret Cephesi ve Ahraru’ş Şam’ı kucakladıklarını açıklamaktadır. Bu gruplar sosyal hizmet ve idari görevleri devralmaya devam edip insanlar tarafından halkın menfaati için çalışan adil aracılar olarak görüldükleri sürece şimdi yahut yakın gelecekte insanların Selefılerin Esad sonrası Suriye senaryosunda ümit ettikleri hayat tarzına uyum sağlamaları da mümkündür. 

Ahraru’ş Şam ve Nuşret Cephesi ortalama 

bir vatandaşın kalbini kazanmak iç in i yi bir 

başlangıç yaptı. Amerika ve müttefikleri İslamcı olmayan veya ılımlı muhalifleri daha güçlü desteklese bile Selefi gruplarla hem 

savaş meydanında hem de halka hizmet 

alanında rekabet etmek zorunda kalacaktır. 

A yrıca ÖSO’daki bazı unsurlar tekrar halkın 

güvenini kazanmak istiyorlarsa ellerini temizlemek zorundadır. Amerikan çıkarlarını korumak için başarılı bir operasyon gerçekleştirilmesi kolav olmayacaktır ve tamamivle başarısız olma riski taşımaktadır. 





















Nusret Cephesi ve 
Ahraru’ş Şam’ın Profili 

Her ikisi de Selefi olmalarına rağmen Nusret Cephesi ve Ahrar farklı siyasi amaç ve hedeflere sahiptir. Ahrar Nusret’e nazaran daha yerel eğilimlidir (ancak geçtiğimiz günlerde El Cezire Arapça’nın yaptığı bir röportajda Sykes Picot anlaşmasının kaduk olduğunu vurgulamaları endişe vericidir ). 12 Ahraru’ş Şam ayrıca sivillerin bulunduğu alanlara saldırmama, intihar eylemlerini benimsememe ve medya yaymlarmı El Kaide forumlarmdan değil kendi bağımsız sitesi, Facebook ve Twitter hesaplarından yapması ile ayrılır . 13 En önemlisi Ahrar Nusret Cephesi gibi küresel hilafet çağrısı yapmak yerine hedefini Suriye’de İslam devleti kurmakla sınırlı tutmaktadır. 

Diğer yandan Nusret Cephesi savaş süresince hudud (Şeriat ceza hukuku) uygulamalarını bekletmeye almıştır, ancak ilerde bu sert cezaları uygulamak planları dahilindedir. Haseke eyaletinin Rasulayn şehrinde Nusret Cephesi’nin askeri komutanı Şeyh Ebu Ahmed alkol, tütün, sinema ve ahlaksız televizyonların yasaklanacağını söylediğinde işlerin nereye gideceği belli olmuştu. 
Komutanın gerekçesi bu faaliyetlerin özellikle gençlerin ahlakını bozduğu ve çürüttüğü idi. Batı’ya bakmanız yeterli . 14 
Aşağıdaki bölümler Nusret Cephesi ve Ahraru’ş Şam’ı daha detaylı tasvir etmektedir. 


Nusret Cephesi 

Nusret Cephesi’ne Fatih (Fetheden) namıyla bilinen Ebu Muhammed el Cevlani (Golani) liderlik ediyor. Hakkında çok az şey bilinmekle birlikte müstear isminden dolayı Suriye’nin Golan tepelerinden geldiğinden şüpheleniliyor. Resmi bant kaydı yayınlarında yüzünün örtülü olması yada buzlanması ve bilgisayar programları ile sesinin boğuklaştırılmasından anlaşılacağı üzere operasyonel güvenlik önceliği en üst seviyedir. Daha da fazlası Aralık 2012’de muhalif Selefi grup liderlerinin bir İslami koalisyon kurmak için toplandığı bir görüşmede bulunan bir katılımcıya göre Cevlani toplantı boyunca yüzünü göstermemiştir . 15 

Cevlani’nin altında Şura Meclisi (danışma konseyi) bulunmaktadır. Konsey hakkında pek bilgi olmasa da Şeriat komiteleri, fi¬ 


nansman komiteleri, insani yardım ve askeri komitelerin liderlerinin Meclis’de yer aldığı tahmin edilmektedir. 

Devlet dışı aktörlerle olan herhangi bir çatışmada kurumlarda kaç kişinin öldüğünü bilmek zordur. Bu durum gizliliğe önem veren Nusret Cephesi gibi bir grup için daha da geçerlidir. Güvenilir ancak doğrulanmayan tahminlerde 2012 sonu-2013 başlarında Nusret’in 5.000 ila 10.000 savaşçısı olduğu belirtilmektedir . 16 Birkaç bin potansiyel grup üyesi ve bağımsız cihadcınm da Nusret’le birlikte savaştığına inanılmaktadır. 

Nusret Cephesi mensubu olmak için geçilen süreç Suriye’de savaşan bütün gruplardan daha sıkıdır. Katılmadan önce şahısların iki tane cephe komutanından tezkiye (kişisel referans) alması, başka bir deyişle iki komutanın kişinin karakteri ve potansiyeline şehadet etmesi gerekiyor . 17 Halep’te bir Nusret Cephesi alimi ve şeriat yetkilisi olan 
Ebu Adnan üye olmak isteyen kişilerin 10 
günlük bir dini eğitim programına tabi tutularak ahlaki, itibari ve dini anlayışının değerlendirildiğini söylüyor. Bu testi geçen ve gruba kabul edilen kişiler daha sonra onları cepheye hazırlamak için 15-20 günlük bir askeri eğitim programına alınıyor . 18 Nusret’in çok sayıda eğitim kampı olması muhtemeldir ancak ana eğitim yeri el Fatih Askeri Kampı’dır . 19 (Nusret liderinin adıyla isimlendirilmiştir). 

Nusret Cephesi’nin savaşçılarına ödeme yapmak ve Esad rejimi ile savaşmak için üç 
ana finansman kaynağı vardır. Nusret 2011 
yazında Irak El Kaide’si (AQI) ile birlikte ilk kurulduğunda AQI hızla faaliyete geçmesi için çekirdek finansmanı sağladı. O zamandan beri AQI lideri Şeyh Ebu Bekr el Hüseyni el Kureysi el Bağdadi’ye göre AQI parasının yarısını her ay Nusret’e gönderdi . 20 Diğer El Kaide şubelerinde olduğu gibi Nusret Cephesi’nin de finansmanın bir kısmını Körfez ülkelerindeki şahıslardan - devletlerden değil- temin ettiğine inanılıyor. Aralık 2012’de bazı Nusret savaşçıları McClatchy haber servisine kişisel bağışların büyük kısmının Suudilerden geldiğini söylemişti . 21 Bu iki finansman kanalı, mali yardımları çok sayıda aracının elinden geçerek alan ÖSO birimlerinden farklı olarak paraları doğrudan aldığı için Nusret’e diğer bazı gruplara göre avantaj sağlamıştır. Bu şekilde Nusret Cephesi savaşçılarına ayda 150- 
200 dolar ödeyebilmektedir . 22 
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Üçüncü para kaynağı nakit para değil, savaş meydanında büyük çabalarla elde edilen ganimetlerdir. Kuzey Haseke’deki Nusret askeri komutanı Ebu Ahmed dış kaynakların finansman rolünü önemsemezken Nusret’in silahlarını piyasadan bağımsız satın almalar -muhtemelen karaborsa- ve savaş ganimetleri şeklinde elde ettiğini söylemiştir . 23 Ganimetler çoğunlukla askeri tesisler ve havaalanlarına saldırılardan elde edilmektedir, bunlar ele geçirildikleri zaman Nusret ve diğer Selefi gruplara önemli silah 
ve cephane sağlamaktadır . 24 


Ahraru’ş Şam 

Ahrar’ın oluşumuyla ilgili anlatılanlar farklılık göstermekle birlikte kurucularından Ebu Zeyd ilk çalışmaların Mısır devrimi ile Suriye ayaklanması arasındaki dönemde yapıldığını söylemiştir . 25 Diğer raporlar Esad rejiminin hapistekiler için genel af ilan ettiği Mayıs 2011’de organize olmaya başladıklarını söylemektedir . 26 Her halükarda Ahrar Nusret Cephesi’nin de varlığını ilan ettiği Ocak 2012’de halka açıldı (büyük ihtimal tesadüf ). 27 Gruba Şeyh Ebu Abdullah el Hamavi liderlik etmektedir . 28 

Şu anda Ahrar 21 Aralık 2012 ’de kurulan Selefi İslamcı koalisyon Suriye İslam Cephesi’nin (SIF) lider grubudur. SIF’in ana hedefi Esad rejimini devirerek selefin (Muslumanlarin ilk üç jenerasyonu) öğretileri doğrultusunda Şeriat’ı temel alacak bir İslam devleti kurmaktır . 30 Ahrar lideri aynı zamanda SIF’in de lideridir ancak SIF’in daha çok görünen yüzü hem Ahrar hem de SIF’in kurulmasında rol alan, şu anda Türkiye sınırındaki Babul Havva’daki Şeriat Komitesi’nin 
başkanlığını yapan Abdurrahman el Suri’dir . 31 

Ahrar Ocak 2012’de halka açıldığında 25 taburla faaliyet gösterdiğini iddia ediyordu . 32 Büyümesi ve diğer gruplarla birleşmesi sonucu şu anda en az 113 taburu kontrol ettiği tahmin ediliyor . 33 Ahrar esas olarak İdlib, Halep ve Hama merkezli kurulduysa da varlığı şu anda ülkenin her yerindedir ve çatışmalarda anahtar bir savaşçı güçtür. 34 Ahrar’ın en etkili savaşçı gruplardan biri kabul edilmesinin iyi bir sebebi vardır; Rakka komutanlarından biri bunu şöyle örneklendiriyor: “Rakka’ya girmeden uzun zaman önce şehirde uyuyan hücrelerimiz vardı. Şehre girdiğimizde hücreler ayak¬ 



landı ve planı uygulamaya koydu. Bu proje 
uzun süre önce planlanmıştı ”. 35 

Yabancı savaşçıları barındıran birkaç gruptan biri olan Ahrar’ın en az 5-6 bin savaşçıya sahip olduğu tahmin ediliyor . 36 (Kaynaklarda rapor edilen savaşçı rakamları büyük değişiklikler göstermektedir, mesela 20 Temmuz’da Economist dergisinde yayınlanan bir makale Ahrar’ın toplam gücünü 10-20 bin olarak tahmin etmiştir- Çeviren). Savaş meydanına çıkmadan önce üyeler spor, atıcılık ve silah bakımı eğitimleri almaktadır . 37 Ahrar savaşçıları en çok başarılı muhasara ve saldırı savaşları ile tanınmaktadır. 

Finansal olarak Ahraru’ş Şam’ın kanalları Nusret Cephesi’nden daha açıktır. Kuveytli Selefi vaiz Haccac el Acmi, Suud’da ikamet 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eden Suriyeli vaiz Adnan Ar’ur, Kuveytli Selefi politikacı ve ideolog Hakim el Mutayri ve Katarlı şahısların ağlarından maddi yardım almıştır . 38 Bir Ahraru’ş Şam mensubu Al Monitor’e gurubun finansmanını Körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn’den (devlet dışı destekler) sağladığını söylemiştir . 39 


Ahraru’ş Şam aynı zamanda Türkiye ve Katar’dan hükümet finansmanlı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. Aralık 2012’de SIF’in kuruluşunu ilan eden video¬ daki görüntülerde Suriyeli sivillere dağıtılan yardım kutularındaki Türk İnsani Yardım Vakfı (IHH) ve Katar Vakfı logoları 
görülüyordu . 40 


Selefiler ve İslamcı 
Olmayanlar Arasındaki Askeri Münasebetler 

Suriye’deki çoğu savaşçı grubun aksine Nusret Cephesi de Ahraru’ş Şam da askeri güçlerini ülke çapmda konuşlandırabilmektedir. Tartus haricindeki bütün eyaletlerde operasyon düzenlemişlerdir. İki grup da ilk başlarda vur-kaç, yola döşenen bombalı eylemler ve keskin nişancı saldırıları düzenliyordu. O zamandan beri düzenli askeri birlikler kurdular, havaalanları, askeri üsler ve köyleri muhasara ettiler. Bu iki grup ayrı organizasyonlar olsa da askeri imkanları özellikle son yarıyıl içinde birbirini tamamlayıcı görev ifa etmiştir: 
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Ahraru’ş Şam Islami Hareketi ve Cebhetu’n Nusra açıkça bir bakıma birbirlerine bağımlı ortak bir ilişki kurmuşlardır. 
Ahraru’ş Şam istikrarlı biçimde cihadi taarruzların görünürdeki yüzü olur, operasyonları ilan eder, takipçilerini durum hakkında bilgilendirir ve sonrasında zafer ilanında bulunurken (operasyonlarda zafer ilan ettiği durumlar daha çoktur), Cephetu’n Nusra elit bir ileri cephe rolü oynayan özel kuvvete benzemektedir. 
Birlikte hareket ederek bu iki grup ilan edilen operasyonlarında inanılmaz derecede kesin sonuçlar almayı başarmıştır . 41 

İki grup da en iyi geçtiğimiz aylardaki başarılı kuşatma ve saldırılarıyla biliniyor. 
Bunlara İdlib’deki Teftenaz havaalanı, Halep’teki Jarrah hava üssü ve Rakka’nın kurtarılması da dahildir (ancak iki grup da başarısız olan Kusayr savaşında mevcuttu). Ayrıca halen devam eden Halep hapishanelerindeki mahkumları kurtarma, Deraa’daki kontrol noktalarını temizleme operasyonları, Şam ve İdlib’deki daha küçük çaplı operasyonlarda rol almışlardır. 

Farklı dünya görüşlerine sahip grupların bile savaşçılarının ve operasyonlarının birbirlerine bağlı olması muhaliflere yardım etmede zorluklar çıkarabilir. Şukur el Şam, Livau’l Tevhid, Faruk Tugayları ve Livau’l İslam gibi genel İslamcı grupların liderleri Yüksek Askeri Konsey’dedir (SMC) ancak Nusret Cephesi ve Ahraru’ş Şam gibi militan Selefi gruplarla iletişim kurmakta ve çoğu operasyonu bu gruplarla koordineli gerçekleştirmektedirler . 42 Bu grupların hepsinin, ne anlama geldiği konusunda farklı görüşleri olsa bile, İslam devleti kurmayı hedefledikleri için birbirleri ile iletişim halinde olmayacakları bir senaryoyu hayal etmek mümkün değildir. “Kabullenilebilir” muhalifler ve Selefi olmayan İslamcılar arasındaki örtüşme SMC’de kesişmektedir, ancak savaş meydanında Konseyin içinde yada dışında olanlar arasındaki çizgiler çok da belirgin gözükmüyor. (Şam’daki ana savaşçı grup olan Livau’l İslam lideri ve SMC Güney Cephesi komutanlarından Zahran Alus’un Eylül başında Kadisiye Günleri Operasyonu esnasında SMC’ye sert eleştiriler yönelttiğini not etmekte fayda var-Çeviren) 


Nusret Cephesi’nin İslamcı 
Olmayan Muhalefetle 
Münasebetleri 

İki şey Washington’un Selefi cihadiler ve İslamcı olmayan muhaliflerin arasını bozmak için çabalarken karşılaştığı zorlukları öne çıkarıyor: Nusret Cephesi’nin terörist olarak konumlandırılması ve Nusret Cephesi’nin merkez El Kaide’ye biat etmesi. 

Nusret Cephesi’nin Terörist İlam 

Resmen ll Aralık 2012’de ilan edilen Nusret Cephesi’nin terörist konumuna gelen itirazlar çabuktu ve ideolojik olarak Nusra’nm radikal hedeflerine sempati duyan grupların çok ötesine uzanıyordu. Bu dayanışma ideolojik farklılıklarına rağmen savaşçıların rejime karşı çabalarından dolayı Nusra’ya verdikleri desteği tekrar vurguluyor. Batı’dan daha fazla fon sağlanması bu kardeşliğin yok edilmesi anlamına gelmeyebilir. 

Esad karşıtı Suriyelilerin buna verdikleri tepkiyi en iyi gösteren şey belki de haberin yayılmasından hemen sonra Facebook’ta ortaya çıkan bir resimdir. Resimde kuzeybatı Suriye şehri Kafranbel sakinleri Barack Obama’nın Nusra bayrağını suçlamasına işaret ederek “Terörizm” demesini gösteren bir poster tutuyor. Amerika devlet başkanı - nın arkasında ise bir yığın katledilmiş insan cesedi üstünde muzaffer bir edayla duran 
Beşşar Esad resmedilmiştir . 43 

Bu resim Suriye muhalefetinin ana tehdit olarak Nusret Cephesi’ni değil, Esad’ın katil ordusunu gördüğü gerçeğini yansıtmaktadır. Suriyeliler kendilerine çok az yardim eden Amerikan yönetiminin rejime karşı savaşta en etkili olan grubu özellikle seçtiğini de gözden kaçırmış değillerdi. 

İslamcılar da Obama yönetiminin kararını kınadılar. Şükür el İslam grubu, lideri Ahmed Isa el Şeyh’in ağzından terörist etiketini reddettikleri açıklamasını yaptı. Grup rejimi devirmek için farkı muhalif grupları arasında birlik ve uyumun önemini vurguladı ve Nusret Cephesi’nin Esad rejimini devirmek için çalışan diğer gruplardan bir farkı olmadığını söyledi. Şeyh Esad’in ordusundan gerçek teröristler olarak bahsetti ve Afganistan ve Irak’ta islenen Amerikan suçlarını hatırlatarak bitirdi . 44 

Yeni bir koalisyon yerini alana kadar Suriye Devrimi’nin yüzü olan Suriye Milli Konseyi (SNC) de bir açıklama yaparak bunu reddetti. Muhaliflerin politikalarında etki sahibi olmaya devam eden Konsey Suriye’de olan gerçek terörizmin Esad’in katliamları olduğunu söyledi. 45 Müslüman Kardeşler de Nusret Cephesi’ni terörist olarak sınıflandırma kararının çok yanlış olduğunu belirtti. 46 Özgür Suriye Ordusu şefi Salim İdris de Nusret Cephesi’nin terörist bir organizasyon olmadığını, çabaları için genç ve eğitimli Suriyelilerden faydalandığını ekledi. 47 

Ayni hafta içinde Suriyeliler Nusret Cephesi’ne desteklerini göstermek için sokağa döküldü. Koordinasyon komiteleri ve muhalif tugaylarından oluşan bir koalisyon “Amerikan Müdahalesine Hayır, Hepimiz Nusret Cephesiyiz” sloganı ile gösteriler yaptı. 48 Beyanatın 28 olan orijinal imzacıları sonradan 100’un üstüne çıktı. 49 Muhalefet içindeki bazı kesimlerde Nusret Cephesi’ne şiddetli muhalefet olduğu göz önüne alındığında, terörist etiketi Nusra’nın sadece halkı kazanma çabalarına destek olmakla kalmadı, ayrıca Amerika’yı Esad’la müttefik ve devrim düşmanı olarak algılanacağı garip bir durumun içine soktu. 


Biat 

Daha da beklenmedik olan Nusret Cephesi’nin merkez El Kaide lideri Eymen el Zevahiri’ye biatim açıkladıktan sonra gördüğü destekti. 9 Nisan 2013’te AQI emiri Şeyh Bağdadi bir ses mesajı yayınlayarak “İslam Devleti”nin Sam uzantısını ilan etti ve Nusret Cephesi’nin AQI’nm uzantısı olduğuna 
dair varsayımları doğruladı . 50 
Muhalefetteki birçok kişi AQI’nin ve/veya Zevahiri’nin açıklamasını 

reddederken , 51 çoğunluk bir gün sonra Cevlani’nin yaptığı Suriye projesi için AQI’den finansman ve Bağdadi’den onay aldığını ve Zevahiri’ye biatini açıkça ilan ettiği açıklamasını göz ardı etti . 52 Mesela Ahraru’s Sam lideri Hamavi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Suriyelilerin Nusret Cephesi’ne olan bakışlarını değiştirmeyeceklerini çünkü onların Sam için canlarını ve mallarını verdiklerini” yazdı . 53 Ayrıca Cevlani Bagdadi’nin kontrolü alma teşebbüsünü bir gün sonra tekzip etmişse de Cevlani’nin Zevahiri’ye biatini yinelemesinden sonra bile o zaman sürgündeki muhalefetin lideri olan Muaz Hatib gibi bazıları Nusret Cephesi’nin rızası hilafına is yapmaya zorlanabileceğine inanacak kadar saflardı. 54 Buna ek olarak Sam Askeri Konseyi Nusret Cephesi’ni destekledi ve muhalif saflarında birlik 


çağrısı yapti 55 , Humus Birleşik Medya Ofisi ise Cevlani’nin mesajım onayladı ve Nusret Cephesi’nin izole edilmemesi gerektiğini söyledi. 56 Son olarak bir meydan okuma ve istihza ifadesi olarak Nusret Cephesi’nin rakibi olan Faruk Tugaylarından bir savaşçı üzerinde “Nusret Cephesi ile birlikte savaştığım için ben bir teröristim” yazan bir poster tuttu . 57 


Sonuç 

Amerika ve müttefikleri muhaliflerin Nusret Cephesi’ni reddetmemelerinden kaynaklanan risklere rağmen muhalefete daha fazla yardım etmeye karar verse bile Selefi olmayanlar da dahil sahadaki önemli savaşçı güçlerin çoğu Amerika’nın karışmasını istemeyebilirler. Bu savaşçılar ülkenin geleceği için savaşıp kanlarını dökmedikleri için ülke dışındaki muhalefet üyelerine saygı duymuyorlar. 

Geçtiğimiz günlerde Livau’l Tevhid lideri “Milli Koalisyon (SNC) ile iliksilerimiz iyiydi ancak su anda kötüye gidiyor, çünkü bizim için somut bir şey yapmadılar” notunu düşmüştür. 58 Faruk Tugayları lideri de Suriye’de gerçekten savaşan gruplarla Milli Koalisyon arasında büyük ayrılıklar olduğunu söylemiştir.59 Amerika SMC vasıtası ile çalışsa bile bu da sonuç vermeyebilir, özellikle de Livau’l Tevhid ve Faruk Tugayları liderleri konseyde varken. 

Bunlardan ayrı olarak Irak’takinin aksine cihatçıların toprak kontrol etmesine yönelik geniş çaplı bir tepki ortaya çıkmamış görünüyor. Hatta aylar suren yönetiminden sonra insanların hala Nusra ile problemi yoktur. Mesela kurtarılmasından 3 ay sonra Rakka’da bir kadın Reuters’e grup hakkın - daki düşüncelerini söyledi: “Onlara terörist deniyor, biz bunu kabul etmiyoruz. Onlar bizim evlatlarımız. Biz ve onlar ayni şeyiz. 
Onlar bizi savunur, biz de onları ”. 60 

Amerika’nın tersine hem Nusret Cephesi hem de Ahraru’s Sam saha avantajına sahiptir. Ayrıca bir buçuk yıldır halka erken yönetim, kanun ve nizam ve sosyal hizmetler sağlayarak toplumun farklı kesimleri ile aralarında güven inşa etmeyi başardılar. 
Amerika geriden gelmektedir, özellikle de su ana kadarki Suriye politikası yüzünden ne kadar itibar kaybına uğradığı hesaba katıldığında hiçbir zaman onları yakalayamayabilir veya geçemeyebilir. Savaş çoktan kaybedilmiş olabilir. 
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DERSLER: GERÇEKÇİ YAKLAŞIM 
VE HEDEFLİ YARDIM 


Yazar: Patrick Clawson 


S uriye’deki savaşın her gün artan insani felaket durumu ve bölgenin güvenlik mimarisine yönelttiği tehdit göz önüne alındığında sorulması gereken soru Amerika’nın savaşa karışıp karışmayacağı değil, ne zaman, ne pahasına ve nasıl karışacağıdır. 
Mesela Suriye’nin Ortadoğu’daki en büyük kimyasal silah stoklarına sahip olduğunu ve ülkenin uç ana bölgesinde üç farklı terör grubunun güçlenmekte olduğunu düşünün: Rejim kontrolündeki Batıda Hizbullah, Sünni Arap Merkezde Nusret Cephesi ve Kurt Doğusunda PKK şubeleri. Yahut Suriye’deki durumun Irak ve Lübnan’da sıçrama tehlikesi bulunduğunu ve Türkiye, İsrail ve Ürdün’de ciddi güvenlik tehditleri oluşturduğunu göz önüne alin. 

Washington savaşı sona erdiremez ancak yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir. Birleşik Devletler ölçülü fakat kararlı bir çizgi takip etmelidir. Bessar Esad’in en oldurucu silahlarını kullanılması ve sivillerin ayrım gözetmeksizin katledilmesinin önüne geçilmesi, muhalefetteki test edilmiş unsurlarm silah, istihbarat, insani yardim ve imar faaliyetleri üe desteklenmesini hedefleyen bir yol tutulmalıdır. Sahadaki güç dengesinde bir değişim Sam ve Moskova’yı Esad’ın ve maiyetinin gidisine imkan veren bir müzakereye zorlayacak, ülkeyi birleştirme fırsatı verecektir. 

Esad rejimi değişen şartlara uyum sağlamayı başardı. Bati geri durmaya devam ederse Esad iktidara asılmaya devam edebilir. Aldıkları sinirli yardımlarla muhalifler çok daha etkili bir savaşçı güç oluşturdular. Muhalifler daha fazla yardımı alabilecek konumdadır. 
Muhaliflere askeri yardım yapmanın riskleri hakkındaki tartışmanın büyük kısmi verilen ağır silahlara ne olacağı üzerinde yoğunlaştı. 
Bu tartışma büyük oranda meydana gelen hadiseler tarafından geride bırakılmıştır. Muhalifler uzun zamandan beri ve çoğunlukla maharetle tank, saha topları ve uçaksavar silahlarını kullanmaktadır. Bu tarz silahlardan daha fazla elde etmek kesinlikle askeri muhalefetin ihtiyacı olan tek şey değildir, yada ağır silahlara daha fazla erişim imkanı da Se¬ 


lefi cihadilerin büyük nüfuzunu açıklamada yeterli değildir. Lojistik destek, asker maaşlarını ödemek için nakit, istihbarat, silah talimi, taktikler ve savaş stratejileri muhaliflerin zayıf olduğu ve Bati’nin yapabileceği çok şey bulunan konulardır. Ayrıca bu tur yardımlar da en azından ağır silah temini kadar kolay şekilde test edilmiş yerel birimlere ulaştırılabilir. 

Bununla birlikte, savaş meydanında ayni düşmana karşı savaşırken ayni yöredeki savaşçı birimlerin işbirliği kaçınılmazdır. Amerika Stalin’le Hitler’e karşı ayni ideolojiyi paylaştığı için değil, ayni düşmanla savaştığı için birlikte hareket etti. Suriye ana akim muhalefetinin bundan farklı bir tavır takınacağını düşünmek gerçekçi olmayan bir yaklaşımdır. 

Askeri operasyonları kontrol edecek birleşik bir sivil muhalefete sahip olmak her ne kadar arzu edilir bir şey olsa da bu Suriye toplumunun bolunmuş yapısına uymamaktadır. Daha önemli ve gerçekçi bir yaklaşım ise Esad rejiminin artik kontrol etmediği alanlarda idareyi ele alması için muhalefetin becerilerini artırmaktır. Ana akim Suriye muhalefeti Suriye Devrimci Muhalefet Güçleri Milli Konseyi (SOC) sivil devlet hizmetleri ve insani yardim hizmetlerini yerine getirmekte oldukça kotu bir is çıkardı, bu faktörler SOC’un savaşan muhalif gruplar arasındaki etkisini azalttı ve cihadcilara verilen desteğin artmasına katkıda bulundu. (SOC, Aralık 2012’de Katar’ın başkenti Doha’da kurulan Bati destekli siyasi muhalefet grubu. Geniş izah için 
2 . Kışıma bakiniz- Çeviren). 

Bu analizden alınacak ana ders mütevazi olmanın kıymetidir: savaşın gidişatına yönelik analistlerin yaptığı tahminlerde mütevazi olmak, Bati’nin muhalefetteki dostlarını güçlendirmek için neler yapabileceği konusunda mütevazi olmak ve Selefi cihadilerin nüfuzunu kırmak için neler yapılabileceği konusunda mütevazi olmak. Ancak mütevazi olma ihtiyacı felç olma anlamına gelmemektedir. Daha fazla şey yapılabilir ve yapılmalıdır. 
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